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Veerle Solia

Van: Masereelfonds Antwerpen <fa398733@skynet.be>
Verzonden: woensdag 16 juli 2014 11:27
Aan: fa398733@skynet.be
Onderwerp: Nog wat zomers plezier: tentoonstellingen en wandelingen

Expeditie Zijderoute. Schatten uit de Hermitage       
Tentoonstellingsbezoek in Amsterdam met gids Greet Vanhassel of gids van het museum. Greet Vanhassel, 
docente Russisch aan de Hogeschool Antwerpen, geeft tijdens de busreis tekst en uitleg 
 
zaterdag 30 augustus, 8u.30 
Centraal Station Antwerpen, Koningin Astridplein, 2000 Antwerpen  
 
Na het succes van ons bezoek aan de tentoonstelling Kazimir Malevich en de Russische avant-garde trekken 
we opnieuw met Spoetnik Antwerpen en gids Greet Vanhassel naar Amsterdam. Daar ademt sinds 1 maart 
2014 de Hermitage Amsterdam de lang verdwenen beschavingen langs de legendarische Zijderoute. De 
tentoonstelling laat de bezoeker zelf de handelsroutes afleggen, antieke schatten ontdekken en 
onherbergzame streken doorkruisen, waar eeuwen geleden karavanen langs koninkrijken, kloosters en 
nomadenstammen trokken. De schoonheid van ruim 260 objecten, waaronder muurschilderingen, 
boeddha’s, kostbaarheden van zijde, zilver, glas, goud, terracotta, die zijn opgegraven door Russische 
expedities in de 19e en 20e eeuw, vult de Hermitage tot en met 5 september 2014. De bezoeker reist in de 
voetsporen van monniken, handelsreizigers, Marco Polo, en de archeologen, die de verloren rijken van de 
Zijderoute ontdekten. Een van de vele topstukken in de tentoonstelling is de ruim 9 meter lange 
muurschildering van een godheid in gevecht met roofdieren, uit het koningspaleis in Varakhsha (7de-8ste 
eeuw, huidig Oezbekistan). Nooit eerder verliet deze trots van de archeologische collectie de Hermitage. 
 
35 euro/40 euro 
inschrijven verplicht: 03 226 36 32 of antwerpen@masereelfonds.be 
terugreis rond 17u30, terug in Antwerpen omstreeks 19u.30 
overschrijven op rekeningnummer BE84 0680 6338 3059 van Masereelfonds Antwerpen met 
vermelding “Hermitage + naam” 
i.s.m. Spoetnik Antwerpen 
 
 
Emile Verhaeren, Sint-Amands en Verenwandeling 
Geleid bezoek aan het Museum Emile Verhaeren met aansluitend Verenwandeling 
 
zondag 27 juli, 13u10 
Parking Noord, Emile Verhaerenstraat, 2890 Sint-Amands  
 
Emile Verhaeren geldt als één van de meest markante en vooraanstaande figuren uit de Belgische Letteren. 
Door zijn ongeziene vernieuwende literaire activiteiten en kunstessays was hij dé vertolker en verslaggever 
van de literaire en artistieke vitaliteit rond de eeuwwisseling. In 1911 greep hij zelfs net naast de Nobelprijs 
voor Literatuur. Wie het pittoreske dorpje Sint-Amands bezoekt, kan dan ook niet voorbij aan de alom 
geroemde Scheldezoon en het aan hem gewijde museum. Wanneer wij het museum bezoeken loopt de 
tentoonstelling Ten Oorlog! Want als dichter des vaderlands heeft Emile Verhaeren een heel markante rol 
gespeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na ons bezoek aan het museum nemen we de tijd voor een drankje 
in de binnenplaats van Dorpshuis De Leeuw. Onder leiding van een gids maken we daarna een twee uur 
durende wandeling. De gids toont ons verborgen hoekjes van Sint-Amands en begeleidt ons tijdens de 
Verenwandeling. De wandeling maakt een achtlus tussen Sint-Amands en Mariekerke, twee pittoreske 
dorpjes aan de oever van de Schelde. We steken de rivier twee maal over waardoor we het charmante decor 
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ook van op het water kunnen bewonderen. De prachtige Scheldebocht en de sfeer in de twee Scheldedorpjes 
maken van de Verenwandeling een echte topper. 
 
6 euro/8 euro 
inschrijven verplicht: 03 226 36 32 of antwerpen@masereelfonds.be  
 
 
Expositie in het ACC 
Tentoonstelling foto’s, schilderijen en mixed media 
 
zondag 20 juli, 15u tot 20u 
Afrikaans Cultureel Centrum, Van Schoonhovenstraat 35-37, 2060 Antwerpen 
 
Met werk van Brigitte B (sociale fotografie), Gallo (schilderijen), Herta Krieger (fotografie), Klio 
(schilderijen en mixed media) en Patricia Renders (schilderijen). 
 
gratis 
getipt door een lid 
 
 
Van Slangenberg naar Evertand 
Wandeling met natuurgids in de Noordertuin van Antwerpen 
 
zaterdag 19 juli, 15u 
Parking 3, Verbindingsstraat Noord (te bereiken via Huybergsebaan, 2910 Wildert-Essen) 
 
In het noorden van de Kalmthoutse Heide ligt een verrassend stuk natuur. Een stil gebied, ver van alle 
bewoning, met prachtige uitzichtpunten over bossen, heide en natte weilanden. Reeën, vossen, roofvogels 
en ganzen zijn hier thuis. Het natuurreservaat sluit naadloos aan op een uitgestrekt gebied met duinen, heide 
en bossen op Nederlandse bodem. Bij het landgoed Groote Meer stoot je op de grens, waar alleen de 
aanwezigheid van enkele grenspalen erop wijst dat je je op de scheidingslijn van twee landen bevindt. Je 
doorkruist de prachtige heide, mijlenver van alle bewoning. De gids vertelt over de omzetting van heide 
naar landbouwgrond, over toponiemen als ‘Slangenberg’ en ‘Steertse Heide’, over het kweken van vis in de 
Groote Meer, over vijf eeuwen ruzie om de grens. Ook de mysterieuze Mont Noir ligt op ons parcours. Deze 
excursie is een echte herademing, een volledige onderdompeling in het grandioze landschap met hopelijk de 
ontmoeting met een ree of de doordringende en onvergetelijke roep van de zwarte specht. Het traject is 8 km 
lang en duurt 3 uur. Goede waterdichte stapschoenen zijn vereist. 
 
5 euro/7 euro 
inschrijven verplicht: 03 226 36 32 of antwerpen@masereelfonds.be 
meerijden is mogelijk 
 


