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Veerle Solia

Van: Masereelfonds Antwerpen <fa398733@skynet.be>
Verzonden: zondag 27 juli 2014 16:31
Aan: fa398733@skynet.be
Onderwerp: Ook in Mechelen wordt gewandeld door het Masereelfonds

Mechelen voor het donker werd 
Wandeling met Mechelen Binnenste Buiten 
 
woensdag 6 augustus, 19u 
Leuningen, IJzerenleen, 2800 Mechelen  
 
Elektrische trams raasden door en rond Mechelen. De openbare verlichting op gas maakte het leven 
aangenamer. De vele urinoirs voorzagen in soms dringende behoeften. Kerken werden gebouwd als barrière 
tegen het opkomende socialisme. Het verenigingsleven gaf cultuur en ontspanning een duw in de rug. 
Mechelen zag het helemaal zitten in die laatste vredige jaren. 
 
5 euro/7 euro 
inschrijven verplicht: 02 502 38 80 of brussel@masereelfonds.be 
 
 
Helden en Spionnen 
Wandeling met Mechelen Binnenste Buiten 
 
woensdag 13 augustus, 19u 
Leuningen, IJzerenleen, 2800 Mechelen 
 
Tijdens de Groote Oorlog was Mechelen een befaamd spionnennest. Mechelen Binnenstebuiten doet het 
verhaal uit de doeken. Stap mee en ontdek alles over meesterspionnen op het college, de spectaculaire 
ontsnapping van politiecommissaris Callant, en vele andere bekende Mechelse helden. 
 
5 euro/7 euro 
inschrijven verplicht: 02 502 38 80 of brussel@masereelfonds.be 
 
 
Over leven in een bezette stad 
Wandelen met Mechelen Binnenste Buiten 
 
woensdag 20 augustus, 19u 
Leuningen, IJzerenleen, 2800 Mechelen  
 
De Dijlestad Mechelen had het hard te verduren tijdens de Groote Oorlog. Velen ontvluchtten de stad 
omwille van het vijandig en vriendelijk vuur. Overleven wordt een dagelijks gevecht. Maar de Mechelaars 
waren taai en vindingrijk. Ze zochten voedsel naast de rantsoeneringsbonnen en zorgden zelfs voor Mechels 
noodgeld. Trek met ons mee door de stad en ondervind aan den lijve wat het is om in een bezette stad te 
wonen. 
 
5 euro/7 euro 
inschrijven verplicht: 02 502 38 80 of brussel@masereelfonds.be 
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Verwoesting en wederopbouw 
Wandelen met Mechelen Binnenste Buiten 
 
woensdag 27 augustus, 19u 
Leuningen, IJzerenleen, 2800 Mechelen  
 
Tijdens de zomermaanden van 1914 lag Mechelen in de vuurlinie van de Duitse en Belgische troepen. De 
stad werd voor een flink deel in puin geschoten. De sporen van deze ravage zijn tot vandaag te zien. Onder 
Duits bestuur werd al begonnen aan de wederopbouw. Na de Groote Oorlog was Mechelen voor enkele 
jaren één grote bouwwerf. De ideeën over hoe de stad uit haar as moest herrijzen, waren vrij klassiek. Maar 
soms werd voor een radicaal andere aanpak gekozen. 
 
5 euro/7 euro 
inschrijven verplicht: 02 502 38 80 of brussel@masereelfonds.be 
 
 


