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Veerle Solia

Van: Brussel Masereelfonds <brussel@masereelfonds.be>
Verzonden: donderdag 27 maart 2014 10:28
Aan: Brussel Masereelfonds
Onderwerp: De grote Pamir, reisverhaal door Wim Cuppens op 2 april in de bibliotheek van 

Hamont

DE GROTE PAMIR 
reisverhaal door Wim Cuppens 
woensdag 2 april 2014, 20u15, Bibliotheek, 3930 Hamont 
 
 
Beste vriend(in) 
 
 
 
De bibliotheek van Hamont ontving eerder al een aantal globetrotters die de wereld verkenden met de 
motor, de boot of 'gewoon' te voet en hierover anekdotisch en met een schat aan beeldmateriaal 
kwamen getuigen. In de lijn van deze reisverhalen komt Wim Cuppens vertellen over zijn reis te paard 
over de Grote Pamir, een bergmassief tussen Kirgizië, China en Afghanistan. Marco Polo schreef in 1273 
over de Pamir dat het zo verlaten en onherbergzaam was dat er zelfs geen vogels wilden vliegen. De 
Wakhan-corridor in Noordoost-Afghanistan ligt geïsoleerd van de rest van het land en wordt door de 
inwoners "Bam-e-Dunya" of "het dak van de wereld" genoemd, vanwege de spectaculaire samenkomst van 
de gebergtes Hindoekoesj, Karakoram en Pamir.  
De dun gezaaide kleurrijke bevolking van deze gebieden zijn moslims van de Ismaïlitische strekking, 
waarvan de Aga Khan de leider is. 
In de zomer van 2008 trok Wim Cuppens met een groepje Britten en enkele Kirgizische begeleiders te 
paard van Sari Tash in Kirgizië over de Grote Pamir door Tadjikistan tot Iskoshim, de grens met 
Afghanistan. Waar de Panj-rivier een van de beruchtste grenzen van de wereld vormt, werd deze op 
spectaculaire wijze overgestoken en vervolgens per jeep de prachtige Wakhan-corridor in Afghanistan 
verkend. 
Van deze unieke belevenis op een adembenemende hoogte langs ongebaande wegen en bergpassen, 
waar ongekende schoonheid en schrijnende armoede hand in hand gaan, maakte Wim Cuppens een 
boeiend reisverhaal. 
 

Afspraak voor deze lezing op woensdag 2 april 2014 om 20u15 in de 
Bibliotheek, Wal 26, 3930 Hamont. Als deelname in de onkosten wordt er 3 
euro gevraagd. 
 
Deze lezing is een initiatief van Masereelfonds Noord-Oost-Limburg i.s.m. de Bibliotheek. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Bernard Desmet, Masereelfonds, 02/502 38 80,  www.masereelfonds.be, www.gasboetes.be  
i.o.Masereelfonds N.O.Limburg 
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