Veerle Solia

Van: Masereelfonds - Brussel <brussel@masereelfonds.be>

Verzonden: maandag 16 juni 2014 10:05

Aan: Masereelfonds - Brussel

Onderwerp: In het spoor van Keizer Karel, wandeling met Roel Jacobs zondag a.s. 22 juni 2014,
14u

In het spoor van Keizer Karel
wandeling met Roel Jacobs i.k.v. Carolusfestival
Zondag 22 juni 2014, 14u00

afspraak aan de voorkant van de Sint-
Goedelekathedraal

Beste vriend(in),

De 16de eeuw is een sleutelperiode in de geschiedenis van Brussel. Keizer Karel, Francois ler en Hendrik
VIII zijn de drie emblematische vorsten die Europa dan van de Middeleeuwen in de Nieuwe Tijden zien
kantelen. En Keizer Karel is de machtigste van de drie. Brussel is zijn belangrijkste verblijfplaats in het
oostelijk deel van zijn rijk.

Deze wandeling start aan de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele en eindigt op de Grote Markt.
Op dat parcours liggen de belangrijkste plaatsen die getuigen van de aanwezigheid van Keizer Karel in
Brussel, zowel vanuit het standpunt van de geschiedenis als vanuit dat van de legende.

Roel Jacobs is een gesmaakte stadsverteller en publiceerde zowel in boek- als artikelvorm al vaker over
de geschiedenis van Brussel

Afspraak op zondag 22 juni 2014, om 14u, aan de voorkant van de Sint-
Goedelekathedraal, 1000 Brussel. Deelnemen kost respectievelijk 5 of 6 euro. Vooraf
inschrijven is verplicht: 02/502 38 80 of brussel@masereelfonds.be

Deze wandeling past in het kader van het Carolusfestival, een organisatie
van Masereelfonds i.s.m. Coudenberg, stad Brussel, Davidsfonds,
Visit Brussels e.a.

Uitziend naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Bernard Desmet, Masereelfonds, 02/502 38 80, www.masereelfonds.be, www.gasboetes.be
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