Veerle Solia

Van: Masereelfonds - Brussel <brussel@masereelfonds.be>

Verzonden: maandag 30 juni 2014 15:55

Aan: Masereelfonds - Brussel

Onderwerp: Een literaire verkenning van bezet Brussel - dubbele wandeling met Jan Dorpmans

op 8 en 10 juli, telkens om 18u30

Bezet Brussel vanuit literair oogpunt

Literaire dubbelwandeling met Jan Dorpmans
Dinsdag 8 juli en donderdag 10 juli 2014, telkens om 18u30

Beste vriend(-in),

Je hoort wel eens zeggen dat de Eerste Wereldoorlog de meest literaire oorlog uit de geschiedenis is. En
Brussel was de enige bezette hoofdstad tijdens dat conflict. Dus wilden we nagaan of je het verhaal van
de bezetting ook vanuit literair oogpunt kan belichten. Het antwoord wordt gegeven tijdens een
dubbelrondleiding. Want de oogst bleek overweldigend. We brengen het verhaal van de stad, tussen eind
augustus 1914 en eind november 1918. 52 maanden ondergingen de Brusselaars een muisgrijze
bezetting. Nederlandstalige, Franstalige, Duitse én Amerikaanse bronnen laten ons een bijzonder sterke
indruk na van deze periode. Zij schreven er boeken over, of hielden een dagboek bij. Enkelen waagden
zich ook aan een theaterstuk. Sommige schrijvers zagen hun talent hier openbloeien, anderen stonden
aan het eind van hun literaire carriére. ElIk beschrijven ze, op hun eigen manier, hoe zij de stad zagen.
Voor de ene was het een paradijs waar alles te krijgen was, een rustpunt na uitputtende weken aan het
front, voor anderen was het een hel waaraan geen ontsnappen mogelijk was. Deze wandelingen staan
niet stil bij de (vele) oorlogsmonumenten in de stad, maar belichten de details uit tientallen boeken.
Wat werd er zoal in beslag genomen? Welke waren de places to be of net te mijden plekken in het
centrum? Hoe gedroeg de bezetter zich? Hoe zagen zij de Brusselaars? ....

De wandelingen kunnen elk apart gevolgd worden, maar uiteraard draagt het de voorkeur weg dat u
inschrijft voor beide wandelingen.

Gids is Jan Dorpmans, die al enkele jaren de literaire wandelingen voor het Masereelfonds verzorgt.

Bezet Brussel vanuit literair oogpunt, een dubbelwandeling met Jan Dorpmans.

Op dinsdag 8 juli wordt er om 18u30 afgesproken in de lokettenzaal van het Brusselse
Noordstation

Op donderdag 10 juli wordt er om 18u30 afgesproken aan de inkom van

CC Botanique, Koningstraat 236, 1210 Sint-Joost.

Deelnamen kost respectievelijk 5 of 7 euro per wandeling. Maar wie zich meteen
inschrijft voor beide wandelingen betaalt respectievelijk 8 of 13 euro.

Inschrijven kan via Masereelfonds, 02/502 38 80 of brussel@masereelfonds.be. Betalen
gebeurt bij aanvang van de wandeling.

We hopen u talrijk te mogen begroeten op deze literaire verkenning van Brussel, nu 100 jaar geleden.

Met vriendelijke groeten,

[Paginanummer]



Bernard Desmet, Masereelfonds, 02/502 38 80, www.masereelfonds.be, www.gasboetes.be
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