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Veerle Solia

Van: Masereelfonds | Brussel <brussel@masereelfonds.be>
Verzonden: donderdag 6 november 2014 16:25
Onderwerp: Leve de geus: Vrijzinnigheid in de Eerste Wereldoorlog, wo. 12 nov., Huis van de 

Mens, Brussel

Leve de geus 
 

Vrijzinnigheid in de Eerste Wereldoorlog: 
feit of wishful thinking? 

 

lezing door Dominique Verschueren 
 

woensdag 12 november 2014, 20u 
Huis van de Mens, Saincteletteplein 17, 1000 Brussel 

Prijs: leden 3 euro, niet-leden 5 euro 
 

Organisatie: Masereelfonds Molenbeek i.s.m. UPV, Willemsfonds en VO 
 
Bestond vrijzinnigheid in de Eerste Wereldoorlog? Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden.  
Zoals elders in de geschiedenis waren er illustere figuren die zich profileerden als vrijzinnig. Maar kun je dan van een 
beweging spreken?  
Waarom zijn er zoveel hedendaagse vrijzinnigen die op zoek zijn naar vrijzinnige helden van honderd jaar geleden? 
Doen wij daar de geschiedenis geen geweld mee aan?  
Dominique Verschuren is historicus en filosoof en vrijzinnig humanistisch consulent bij deMens.nu. Hij schreef een 
artikel over vrijzinnigheid in de Eerste Wereldoorlog.  
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