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Veerle Solia

Van: Masereelfonds | Brussel <brussel@masereelfonds.be>
Verzonden: donderdag 20 november 2014 15:11
Onderwerp: Boekvoorstelling: Onwillig Brussel, door Lieven Saerens, ma. 1 dec., 20u, CC 

Wildeman, Herent

Boekvoorstelling 

Onwillig Brussel 

voorstelling van het boek van Lieven Saerens over de Jodenvervolging in 

Brussel tijdens WO II 

maandag 1 december 2014, 20u 

CC De Wildeman, zaal “De Nok”, Schoolstraat 15 te Herent. 

Inkom : €2 (leden Masereelfonds), €4 (niet‐leden) 
Org: Masereelfonds Herent 

  

  

 

Lieven Saerens is historicus en verbonden aan het CEGESOMA, het studiecentrum van de Tweede 
Wereldoorlog.  Onwillig Brussel volgt het verhaal van een 20‐tal Joodse families onder de Duitse 
bezetting.  De auteur onderzoekt de rol van de burgemeesters en de politiediensten in Brussel.  De 
burgemeesters weigerden de Jodenster te verspreiden en mee te werken aan de razzia’s in 1942.  “Door 
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hun principiële houding gaven zij een krachtig signaal”.  Mede door deze “onwillige” houding overleefden 
verhoudingsgewijs veel Brusselse joden de oorlog. 
Deze politiek staat in schril contrast met het beleid in Antwerpen.  De auteur maakt een vergelijking met 
de rol van de stad Antwerpen in de Jodenvervolging.  Zijn publicatie hierover in 2000 leidde tot grote 
controverse over de rol van de oorlogsburgemeester Delwaide en de medewerking van de politie aan 
verschillende razzia’s in de stad. 
Het boek “Onwillig Brussel” verschijnt naar aanleiding van de verontschuldigingen van burgemeester 
Thielemans van Brussel in september 2013 voor de medewerking van Brusselse diensten aan het 
Jodenregister in 1940. 
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