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Veerle Solia

Van: secretariaat@palestinasolidariteit.be namens Palestina Solidariteit 
<secretariaat@PalestinaSolidariteit.be>

Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 17:00
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: [Evenementen en conferenties] Praten over Palestina: communicatietraining voor 

onze vrijwilligers

 

 
De gekoppelde afbeelding kan 
niet worden weergegeven. Het  
bestand  is mogelijk  verplaatst,  
heeft een andere naam  
gekregen of is verwijderd. 
Controleer of de koppeling 
verwijst naar het juiste  
bestand  en de juiste locatie.
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De tranen staan je soms in de ogen wanneer je een zoveelste foto van een huisvernietiging ziet, wanneer je 
een filmpje bekijkt van een arrestatie van een kind, wanneer je het verhaal hoort van een Palestijn uit
Jeruzalem wiens ‘residence card’ werd ingetrokken, wanneer je ziet dat jonge mannen de checkpoint niet
doormogen, wanneer… 
  
Andere keren bijt je op je lippen van wanhoop wanneer je merkt dat voor bepaalde staten en bedrijven winst 
belangrijker is dan de mensenrechten van de Palestijnen, wanneer er wéér een upgrade gebeurt van de EU-
Israëlrelaties, wanneer je fouten en hiaten in onze mainstream pers ziet, wanneer… 
  
Het is op die momenten dat je tegen je medemens zou moeten kunnen zeggen hoe de vork aan de steel zit, 
maar hoe doe je dat nu juist?  Hoe breng je op een correcte manier jouw boodschap over, in een sfeer die 
dikwijls gespannen is en met een onderwerp dat gecontesteerd is? 
  
De mensen van Vredesactie vzw komen ons hierbij helpen!  Aan de hand van voorbeelden en workshops 
leren we praten over Palestina: hoe dwalen we niet af van de hoofdzaak, hoe laten we ons niet in de luren 
leggen door zijsprongetjes en misschien zelfs persoonlijke aanvallen van een mogelijks zionistisch 
geïnspireerde gesprekspartner, hoe brengen we dingen bij op een duidelijk geformuleerde en juiste manier, 
etc.? 
  
Lijkt dit iets voor jou?  Schrijf je dan als de bliksem in door een mailtje te sturen naar 
info@palestinasolidariteit.be. 
  
Waar: Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel in de gebouwen van Oxfam Solidariteit (metro 1 en 5, halte 
Zwarte Vijvers) 
  
Wanneer: zaterdag 29 maart van 10.30 tot max. 16.00 
  
Een middagmaal met broodjes en drank wordt door Palestina Solidariteit voorzien. 
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Er zal een stand met info- en verkoopmateriaal aanwezig zijn. 
  
Inkom is gratis, vrije bijdrage is welkom. 
Datum:  
Saturday, March 29, 2014 
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