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In onze themawerkgroep hebben we nogmaals vastgesteld dat veel mensen eenzaam zijn. Ze 
hebben niet veel of geen familie, vrienden of kennissen om mee te praten over hetgeen ze 
meemaken. We willen nagaan wie er in de buurt Nieuw Gent nood heeft aan een babbel en hoe 
ze dat zien. 

Daarom gaan we met een tuinbank de buurt intrekken. Om mensen uit te nodigen met ons te 
praten over hetgeen hen bezig houdt, hoe het is om hier in de buurt te wonen, aan wat er nood 
is, kennen ze het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg, wat zijn de drempels, … 

Onze vrijwilligers knutselen op dit moment de bank in elkaar. Je hoort er nog van! 
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'Komen Lezen' in De Zuidpoort 

Ziehier een sfeerbeeld van deze middag. Een groepje zit samen voor 'Komen Lezen'. Sinds 
november kan je in De Zuidpoort ‘Komen Lezen’. Het is geen klassieke leesgroep maar een 
leesbijeenkomst… 
In "Open Ontmoeting" 

Een jong koppel, Electrabel en de Ombudsdienst voor Energie 

Veel mensen in armoede weten al langer dat niet alle diensten er zijn om mensen te helpen, 
hieronder een schrijnend voorbeeld: bron: http://notehub.org/2014/1/17/een-jong-koppel-
electrabel-en-de-ombudsdOp een niet zo mooie dag krijgen we een factuur… 
In "Artikel" 

 


