Politie van Mortsel, excuses en wel nu!
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Voor ik verder schrijf, wil ik mij ook persoonlijk excuseren.

Jawel, journalisten kunnen checken en dubbelchecken, maar hebben helaas geen weerstand
tegen antwoorden van politiewoordvoerders.

Daar vertrouw je op.

Daar kan je wel regelmatig over vloeken, zeker wat gevangeniswezen betreft bijvoorbeeld,
koploper in het niet beantwoorden van vragen over individuele opsluiting of gebreken in de
gevangenissen.

Nochtans is transparantie een fundamentele noodzaak in een democratisch ‘regime’.
Omdat te garanderen is er ook de wet op de openbaarheid van bestuur.

Krijg je geen antwoord dan hebben ze via deze wet wél te antwoorden.

Moeilijker ligt het bij vrijheidsberoving van mensen.

Je hebt eerst de arrestatie, op politioneel vlak, daar mag in het kader van het onderzoek een
persstop ingelast tot parket een beslissing neemt.

Dan nog is het vaak wachten indien beslist wordt voor te leiden bij de onderzoeksrechter.

Gisteren halftwee. Ik krijg nog geen halfuur na de arrestatie van Yassine B. in het
shoppingcentrum van Wijnegem telefoon.
Yassine was meegenomen, onder schot gehouden in het shoppingcentrum.

Wow. Heftig. Ik ken Yassine als een zeer rechtvaardige jongen, Palestina-activist en ook wel
wat sympathie voor graffiti-kunst.

Ik bel een advocaat. Ondertussen zijn advocaat.

We bellen zeer regelmatig dus die telefoons kunnen als volgt “WTF is dit, meester, je kent
nooit iemand echt maar dat zou mij sterk , echt sterk verbazen indien die iets zou gedaan
hebben wat zo een arrestatie in een druk shoppingcentrum kan verklaren”

“Okay, ik informeer waar die zit en waarom”

En ik bel een collega bij de krant. “Bel eens naar de woordvoerder”. Ik zeg naam en wat er
gebeurd is. Het is een publiek geheim dat ik dergelijke officiéle telefoons vaak overlaat aan
collega’s, die kunnen iets diplomatischer overweg met de vaak tergend trage en summiere
antwoorden.

Collega belt terug. Blijkbaar stonden ze daar met een ernstig machtsvertoon voor een
mogelijk ‘zware’ verdachte. Die werd niet aangetroffen. En was Yassine meegenomen in
kader van verhoor in andere zaak maar zou hij niet worden aangehouden.

Wanneer een woordvoerder van de politie dat communiceert, weet je uit ervaring als
journalist dat het zeker geen zwaarwichtige feiten zijn. Dat kan een seining zijn voor een
rijbewijs dat moet ingeleverd worden, bvb, nog een bijkomend verhoor over iets anders,
bemiddeling die afgesprongen is, enz enz.

Kortom : daar mag politie doen wat ze doen, daar mogen ze kort op de bal spelen. Het
machtsvertoon kan wel ter discussie worden gesteld. Evident. Maar in deze terreurtijd weet je
“dan komt de politie er wel mee weg”.



Vandaag blijkt dat Yassine helemaal NIET verhoord werd, NIET.
Ik herhaal : NIET. Hij werd van zijn vrijheid beroofd, onder schot genomen, gearresteerd en 3
uur opgesloten in een cel zonder 1 letter op papier.

Vandaar mijn excuses aan Yassine. Gisteren counterde ik bij verschillende mensen “hold your
horses, wachten op verdere informatie”.

Maar die is er nu. En wat de politie heeft gezegd blijkt dus totaal niet te kloppen. Gewoon
niet. Op tv lult — excuse me, maar dit is echt wel lullen — de woordvoerder dat Yassine zich
verdacht gedroeg.

Wel, beste woordvoerder, bij verdachte gedragingen doe je een verhoor.

Maar nee hoor, niets.

Formeel, zijn advocaat heeft het gecheckt, “niets werd genoteerd of gevraagd”.

Er is dus drie uur, na het onder schot houden, een student van zijn vrijheid beroofd in een kille
koude cel en zonder enig excuus en uitleg weer vrijgelaten.

Dat is ONAANVAARDBAAR.

Het is de zoveelste keer dat politie verkeerde informatie meedeelt.

Bij de inval in de kindercréche (Hoboken) waren er ook tien verschillende versies.
Dat kan niet en is ernstig.

Yassine protesteert nu. Moedig en meer dan terecht.

Hij vraagt daar de steun met de hashtagmosliminBelgium te gebruiken.

Dat steun ik niet. Dit is namelijk geen probleem over geloof.

Dit is een ernstig maatschappelijk probleem.

Dat ons allemaal aanbelangt.

Dergelijke onterechte vijheidsberovingen zonder excuses kunnen niet.
En onder geen beding worden vergoelijkt. Ook niet in terreurtijd.

Yassine, mijn volle steun. Als (mede)mens.



