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Op 28 september 
stonden Animo Stu-
Gent en de 12 voor 12 
ambassadeurs van 
Oost-Vlaanderen met 
een grote stand op 
de Student Kick-off 

op het Sint-Pietersplein te Gent. 12 voor 12 Oost-Vlaan-
deren kende er de eigen ‘kick-off’ met de actie ‘Werp een 
blik op de politiek’. Elke voorbijganger mocht er een bal-
letje werpen op een stapel blikken met het hoofd van een 
politicus/a op. Een actie die alvast heel erg in de smaak 
viel bij de verschillende studenten op het plein. De beste 
ballenwerpers gingen naar huis met een 12 voor 12 stic-
kervel of een houwtouw voor de kotsleutel. 

De actie ‘Drink for 
Life’ blies nieuw 
leven in Animo 
Halle. Met deze 
eerste actie in 
september na hun 
herstart steunde 
Animo Halle het 
goede doel 12-12 

‘Stop honger in Oost-Afrika’ door flesjes water te verko-
pen op de markt in Halle. Halle reageerde enthousiast 
op deze actie: er werd meer dan ¤ 400 ingezameld! Alle 
verdiende euro’s worden integraal gestort op de reke-
ning van 12-12. Ben je zelf ook van Halle of omstreken 
en wil je je aansluiten bij deze nieuwe enthousiaste af-
deling? Stuur dan een mailtje naar info@animoweb.be

Krapte op de ‘kotenmarkt’ is 
hét pijnpunt in Leuven. Tegelij-
kertijd is er heel wat ongestraf-
te leegstand wat betreft pan-
den die kunnen dienstdoen als 
studentenhuisvesting. Hoog 
tijd voor een groter aanbod, 

lagere prijs en meer garantie op kwaliteit! Onder de slogan ‘Mijn kot 
is waar mijn tent staat’ richtte Animo Leuven op 28 september een 
tentenkamp op in het stadspark en bouwde zo een kotfeestje om 
deze problematiek aan te kaarten. Momenteel lijkt immers een tent 
opslaan het enige alternatief. Ook andere Animo (studenten)afde-
lingen - StuAnt, StuGent, VUB, Halle, Brugge, Sint-Niklaas - zetten 
bij de start van het nieuwe academiejaar hun tent op in hun stad, 
om op te roepen voor meer bewoonbare en betaalbare koten. 
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Ik herinner me het als gisteren. Mijn eerste stukje hier twee jaar geleden. 
Het ging over armoede. Hoe steeds meer jongeren niet rondkomen, geen 
job vinden. En hoewel ik hoopvol ben over de regeringsonderhandelingen, 
vraag ik me toch af wie rond de tafel nog wel eens denkt aan armoede. Pri-
oriteit is het nergens meer. Ook niet in eigen partij, of toch niet luid genoeg 
verdedigd. Het is aan ons om politiek en beleidsmakers hierover aan de 
mouw te trekken. Telkens opnieuw. Herinner me zo maar. Als iemand die 
riep wanneer het nodig was. 

Wát heb ik dat graag gedaan, jullie voorzitter zijn. Wát heb ik ervan geno-
ten, jullie te mogen vertegenwoordigen. Een diepe buiging maak ik als ik 
terugdenk aan de loyaliteit, steun en ideeën die ik de afgelopen jaren heb 
gekregen. Zonder leden die zich vol overtuiging en energie inzetten voor 
de beweging, is een voorzitter niet veel waard. Steek die pluim dus maar 
op jullie hoed.

Twee jaar gaat zo snel. Maar tegelijkertijd hebben we veel verwezenlijkt. 
Het is misschien anekdotisch maar wat plezierde het mij om nieuwe leden-
brieven te handtekenen. Een barometer van het succes van Animo in alle 
hoeken van het land. Na elke opvallende actie waren ze daar, de jonge-
ren die zich aangesproken voelden en erbij wilden komen. Dat is voor mij 
de kern van Animo. Wegen op de samenleving met linkse, progressieve 
ideeën en hiermee jongeren aanspreken. Ook ik ben zo gevallen voor de 
charmes van Animo jaren geleden.

Ik ben fier dat mijn engagement bij Animo begon. Mijn verhaal eindigt hier 
niet, want jullie zetten het voort. Het begint pas.

Kus,

Mijn laatste bijdrage in de Boemerang als Internationaal Secretaris. Sneller dan verwacht. 
Nog lang niet moe en met veel zin naar meer, maar dat zal ik voornamelijk overlaten aan mijn 
opvolger. 

IN DE KIJKER

Wie dat zal zijn is nog niet bekend, maar als het van 

de volgende voorzitter afhangt, staat vast dat deze per-

soon er hard voor zal moeten werken. Want doorheen 

hoogtes en laagtes was dit een constante. Ik hoop dat 

ook een andere lijn wordt voortgezet: zoveel mogelijk 

mensen betrekken bij internationaal. 

Want het is en blijft belangrijk. Ik vind het ronduit akelig 

dat onze politiek de afgelopen jaren zich zo hard heeft 

teruggeplooid op Vlaanderen. Ondertussen werd dat 

Vlaanderen gigantisch gepasseerd door Europa. Voort-

aan zullen EU-lidstaten onder veel strenger toezicht 

staan van de Europese Unie. Qua budget, qua sociaal 

economisch beleid. Was daar veel debat over in ons 

land? Nee. Ik hoop dat we nu weer verder kunnen. Dat 

we van afbraak gaan naar actie, dynamiek, politiek die 

bouwt aan het verbeteren van het leven van mensen. 

Toch ook een lichtpunt uit Europa. Voorzitter van de 

Europese Commissie Barroso blijkt een voorstander te 

zijn van een taks op financiële transacties. Ik ben be-

nieuwd naar de finale uitkomst van zijn plannen, maar 

ik ben alvast blij dat de campagne van onder andere 

de Europese socialisten eindelijk haar vruchten begint 

af te werpen. Een dergelijke transactietaks heeft als 

doel het ontmoedigen van speculatie. En kan ons ook 

heel wat opleveren. 200 miljard euro per jaar. Hoewel 

hij het idee steunt, zijn er volgens onder andere econo-

mist Paul De Grauwe toch nog heel wat hinderpalen… 

maar laat ons even dromen dat dit allemaal geld is dat 

kan worden geïnvesteerd in het algemeen belang en 

niet in bankiersbonussen. 

Ja, politiek kan dingen veranderen. Wij geloven dat, nu 

nog al die jongeren die we nog niet bereikt hebben. 

Het was me een waar genoegen jullie Internationaal 

Secretaris te zijn. Ik heb in al die tijd kennisgemaakt 

met heel wat inspirerende liedjes en slogans maar 

deze eenvoudige blijft het doen: 

Hoch die internationale Solidarität !
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AFSCHEIDSBABBELS MET HET BESTUUR

Wat is jouw hoogtepunt
van de afgelopen Animojaren? 
Voor mij is dat sun, sea and socialism, ons 

zelf in elkaar gebokste zomerkamp aan de lovely Belgische 
kust. Het moment waarop we met z’n allen op die boten 
sprongen om tegen elkaar te racen, staat nog in mijn geheu-
gen gegrift. Zo’n enthousiasme en vuur had ik niet meteen 
verwacht van jongeren die politiek actief zijn, volgens mij kan 
dit ook enkel bij Animo. Ik herinner me vooral de ontspan-
nen sfeer, leuke gesprekken en memorabele momenten in 
en buiten de chalets. Die chalets zijn nadien nooit meer het-
zelfde geweest…

Je bent zelf ook gemeenteraadslid,
wat neem je mee uit je Animo-ervaring? 
Ik neem uiteraard veel mee na deze twee jaren. Wat mij als per-
soon het meest heeft geholpen, zijn de contacten die ik legde 
met de vele Animoleden. Door mensen te leren kennen en er-
varingen te delen heb ik echt een serieuze bagage opgebouwd. 
Ook vond ik onze vergaderingen als nationaal bestuur zeer ef-
ficiënt verlopen, we hebben er vaak hard gewerkt om tot mooie 
resultaten te komen. Voordien dacht ik dat vergaderingen pas 
interessant werden nadien, aan de toog van het café. Deze in-
zichten en werkethiek heb ik toch aan onze voorzitster te dan-
ken, waarvoor een dikke merci!

Blijf je nog actief bij Animo of ga je op pensioen? 
Ik blijf zeker actief bij Animo, maar zal me de komende tijd 
meer lokaal inzetten. Ik ben vooral benieuwd naar hoe het 
nieuwe bestuur ons werk zal voortzetten en aanpassen waar 
nodig. Ik verlang ook om nog eens een congres, nieuwjaars-
receptie, Weerwerk,… als enthousiast Animolid mee te maken. 
Mijn Animokreet zal nog vaak te horen zijn…

Heb je nog een tip voor het nieuwe bestuur? 
Ik kan hen vooral meegeven om enthousiast te blijven. Ze gaan 
een zwaar engagement aan en als je dan een goed werkend 
bestuur hebt, is het een prachtige ervaring. Ik zou zeggen: werk 
goed samen, luister naar elkaar, maar durf ook eens een goede 
discussie aan te gaan. Voor mij was het een leerrijke, leuke en 
vooral vriendschappelijke ervaring, ik hoop van harte dat het 
voor jullie ook zo zal zijn. Alvast heel veel succes!

Wat is jouw hoogtepunt
van de afgelopen Animojaren? 
Ik heb mij destijds voor Animo geëngageerd 

vanuit het gevoel dat het hoog tijd werd om niet langer ver-
ontwaardigd aan de zijlijn te blijven staan, maar mij ook ac-
tief in te zetten voor ‘een betere wereld’. Mijn oorspronkelijke 
motivatie was dus vooral idealistisch geïnspireerd. Retrospec-
tief ben ik echter bijzonder blij dat Animo niet enkel de ideale 
omgeving is gebleken om mijn dadendrang uit te leven, maar 
mij ook de kans heeft gegeven om zoveel interessante en soci-
aal geëngageerde jonge mensen te leren kennen. Vooral aan 
de zomerkampen heb ik een aantal vrienden-voor-het-leven 
overgehouden. Inhoudelijk blijft de workshop met Frank Van-
denbroucke over sociaal Europa op Weerwerk 2011 dan weer 
mijn persoonlijke ‘moment de gloire’. Maar dat zal onderhand 
niemand meer verbazen.

Je bent net ook ondervoorzitter van sp.a Brussel geworden, 
wat neem je mee uit je Animo-ervaring? 
Ik ben altijd het chaotisch/dromerige type geweest. Ik blijf 
Animo dus eeuwig dankbaar om mij te leren niet alleen grootse 
plannen te smeden op café maar die ook daadwerkelijk uit te 
voeren. Ik vind het zelf nog steeds ongelofelijk hoeveel wij in 
die twee jaar georganiseerd en gerealiseerd hebben met een 
klein team van vrijwilligers. Het geeft me de moed en inspira-
tie om dezelfde oefening ook binnen sp.a Brussel te herhalen. 
Ik geloof oprecht dat een beweging staat of valt met een sterk 
team van geëngageerde mensen.

Blijf je nog actief bij Animo of ga je op pensioen? 
Animo zal mij altijd nauw aan het hart  blijven liggen. En de eerste 
maanden zal ik ongetwijfeld heel erg mijn best moeten doen om 
niet té stiefmoederlijk toe te kijken wat het nieuwe bestuur ervan 
bakt. Ik kom dus zeker langs op de eerstvolgende congressen om 
te zien hoe onze opvolgers het aanpakken, al twijfel ik er niet aan 
dat ze het geweldig goed gaan doen. Maar mijn meest actieve tijd 
als Animo zit erop. Voorlopig heb ik mijn handen vol aan mijn nieu-

we engagement binnen sp.a. Wat niet wegneemt dat ik mij ten volle 
wil inzetten om de banden tussen jong en oud binnen de socialisti-
sche familie te helpen aanhalen.

Heb je nog een tip voor het nieuwe bestuur? 
Enthousiasme  en idealisme werken aanstekelijk! Ik ben er ab-
soluut van overtuigd dat Animo vandaag floreert dankzij het 
onafgebroken enthousiasme en inzet van onze leden, zowel 
binnen als buiten het bestuur. Mijn engagement binnen Animo 
heeft mij meer dan ooit gesterkt in de idee dat je de kracht van 
idealisme en optimisme niet mag onderschatten. Ik ben trots 
deel te mogen uitmaken van een tegenbeweging die zich af-
zet tegen het klimaat van angst dat vandaag door veel politici 
wordt gecultiveerd. Mijn tip voor het nieuwe bestuur is dus om 
te blijven inzetten op die twee pijlers, ze maken van Animo dé 
politieke jongerenbeweging van het land.

Wat is jouw hoogtepunt
van de afgelopen Animojaren? 
De kameraadschap, superplezante Ani-

mo’ers, zatte feestjes, goede ideeën, het activisme, de soli-
dariteit: het geheel. Animo bestaat uit een warme groep van 
toffe mensen. Zij zijn het hoogtepunt. Wat acties betreft, ben ik 
natuurlijk trots op het Ram Sabam verhaal dat toch veel media 
heeft gehaald en aanleiding was voor belangrijke hervormin-
gen. Met het nieuwe bestuur denk ik met een warm hart aan het 
goed draaiende krijgen van Animo.
 
Wat wens je het socialisme van de toekomst toe? 
Dat we de mensen weer warm krijgen voor een verhaal van een-
heid en solidariteit. Tegen de wildgroei van de eigen-zakken-
eerst-kapitalisme dat nu in Vlaanderen massaal ingang vindt. 
sp.a mist een solidaire economische visie, die terug gaat naar 
de sterkte van de gemeenschap en de coöperatieve. Een goed 
alternatief voor de neoliberale economie, al blijven wij daar 
veel te stil rond. De mensen willen weer zekerheid. Laten we 
het hen geven.
 
Blijf je nog actief bij Animo of ga je op pensioen? 
Uiteraard! Met de Kempense helden gaan we Animo Kempen 
uit de grond stampen. In die streek der N-VA’ers en CD&V’ers 
is toch wel nood aan een sterk format voor de linkse solidaire 
activist. Ideeën uitwisselen, acties in elkaar boksen, een goei 
pint pakken en de wereld veranderen. Dat is het ultieme doel!
 
Heb je nog een tip voor het nieuwe bestuur? 
Onthoud dat Animo in de eerste plaats een leerschool voor so-
cialisme is. Laat je kop niet direct hangen, wanneer de maat-
schappij te traag evolueert naar waar je wil. Ga integraal voor 
het uitbreiden van je eigen kennis en verfijn je argumentatie. 
Blijf vrienden en drink regelmatig een goede pint. Pas op voor 
postjesjagers, die vieze mannekes zijn soms nogal heimelijk. 
Last but not least: droom, denk en handel in respect en kame-
raadschap! 

Wat is jouw hoogtepunt
van de afgelopen Animojaren? 
Een hoogtepunt kiezen uit een bestuursperi-

ode van twee jaar is niet gemakkelijk. Dit bestuur zat wekelijks 
samen om na te denken over standpunten, acties en activitei-
ten. Deze wekelijkse bijeenkomsten ga ik zeker missen. Qua 
acties vond ik de Opelactie en de Beursactie absolute toppers. 
Ook IUSY 2011 zal me lang bijblijven: het terugzien van enkele 
Palestijnse kameraden, de goede contacten met de vakbond en 
de nodige reflectie over het drama in Noorwegen. 

Wat wens je het socialisme van de toekomst toe? 
Met een financieel-economische crisis die dreigt in een reces-
sie uit te monden, zal het socialisme broodnodig zijn. Nog 
nooit was de sociale ongelijkheid zo groot als vandaag. Jonge-
ren komen op straat uit bezorgdheid over hun toekomst. Werk-
nemers, omdat ze het beu zijn te blijven betalen voor de exces-
sen van de financiële sector. Ik hoop dat het socialisme van de 
toekomst hier een stem aan geeft en een merknaam wordt voor 
een stevig alternatief.

Blijf je nog actief bij Animo of ga je op pensioen? 
Animo’er ben je tot je 30 en ik ben niet bepaald het type om 
vervroegd met pensioen te gaan. Maar dat ik het rustiger aan 

Op het congres van 29 oktober verkiest Animo een nieuw Nationaal Bestuur. Negen vurige jon-
geren die de beweging samen met de leden in goede banen leiden. Maar voor het zo ver is nog 
een laatste keer de afscheidnemende bestuursleden aan het woord over hún tijd bij Animo. Be-
dankt Anke, Bart, Brenda, Hannelore, Johan, Maite, Nick, Petrus en Sofie voor de heerlijke jaren.

ga doen, staat vast. Vraag gerust nog naar mijn mening en/of 
mijn aanwezigheid tijdens acties en activiteiten. Ondertussen 
blijf ik me inzetten voor het socialisme, al zal dat vooral vanuit 
mijn thuisbasis in Mechelen zijn. 

Heb je nog een tip voor het nieuwe bestuur? 
Vlieg er meteen in! Die twee jaar vliegen voorbij. Vergader 
wekelijks, discussieer, maak planningen en ga voldoende op 
weekend. Die intensiteit zorgt er niet alleen voor dat de boel 
goed draait, het smeedt ook vriendschappen die tot lang na de 
bestuursperiode blijven bestaan! Veel succes!

Wat is jouw hoogtepunt
van de afgelopen Animojaren? 
Wat acties betreft: dat moet ‘Ik ben een slech-

te Vlaming’ geweest zijn. Het idee was er, alles viel op z’n plaats 
en plots werd het kantoor overstelpt met aanvragen voor but-
tons. Heerlijk. En wat internationaal betreft: Met stip op 1 de 
dagen in Bosnië tijdens de Balkan studiereis. Ik zal het nooit 
vergeten. Op 2 staat het IUSY zomerkamp in Attersee, Oosten-
rijk. Ik was blij dat we er met zo’n grote groep waren. En vooral: 
dat iedereen enthousiast terugkwam.

Jouw verhaal eindigt hier niet, want je bent ook kandidaat 
om Anke op te volgen als voorzitter. Wat neem je mee uit je 
bestuurservaring?
Ik heb de afgelopen 2 jaar veel bijgeleerd, dingen gedaan waar-
van ik vroeger nooit had gedacht dat ik ze had kunnen doen. “You 
must do the things you think you cannot do” (Eleanor Roosevelt) 
is dan ook een van mijn lievelingscitaten. Ook dat is het mooie 
aan Animo. Het is een leerschool. Je maakt fouten en leert. Wat 
ik meeneem uit het vorige bestuur is dat je van in het begin moet 
werken aan de sfeer. Een team werkt alleen als team. 

Je collega-bestuursleden gaan allen op pensioen,
welke boodschap heb je voor hen?
Eens Animo, altijd Animo! Het was een hele eer met jullie samen 
te werken. Ik ben er zeker van dat jullie succesvol zullen zijn, 
waar jullie ook terechtkomen. Ik blik nu al met veel plezier terug 
op al onze acties, plannen, avondvergaderingen en nachtwerk. 
Nu ik het toch over nachtwerk heb. Niets dan bewondering voor 
Anke. Voor haar heb ik natuurlijk nog een speciale boodschap, 
maar deze zal niet in de Boemerang staan. Ik kan alleen maar 
zeggen dat ik hoop het zo goed te doen als zij…to be continued.

Wat is jouw hoogtepunt
van de afgelopen Animojaren? 
Mijn absolute politieke hoogtepunt bij Animo 

was de ‘Ik ben een slechte Vlaming’-actie en het ontwarren van 
de communautaire knoop. Ik denk dat we Animo een juist anti-
nationalistisch profiel hebben gegeven en daar ben ik fier op.

Wat wens je het socialisme van de toekomst toe? 
Ik wens het socialisme van de toekomst een mooi links profiel 
toe, à la Ségolène Royal. De banken zullen luisteren, coöpera-
tieven als alternatief voor delokalisatie en een financiële trans-
actietaks. 

Blijf je nog actief bij Animo of ga je op pensioen? 
Animo aan de jonge garde. Ik ga met pensioen.
 
Heb je nog een tip voor het nieuwe bestuur? 
Laat je inspireren door de goeien. Het is een bijzondere tijd. 
Zelfs donkerblauwe liberalen pleiten vandaag voor de natio-
nalisatie van een bank als Dexia. Dat wil wat zeggen. Het zijn 
woelige, maar dus ook interessante tijden.

Petrus vertrok in het midden van de bestuurs-
periode naar Burundi voor een droomjob bij 
ontwikkelingssamenwerking. In ons leden-

blad Boemerang bracht hij verslag uit van zijn ervaringen en 
kijk op het land. Ook van op afstand steunde hij het bestuur en 
droeg bij waar hij kon. Bedankt Petrus voor jouw tijd bij Animo.

Brenda focuste in het begin van de bestuurs-
periode op thema’s waar ze thuis in was: 
justitie, gezondheidzorg, lokaal beleid. Na 

een jaar deed ze het rustiger aan, maar helemaal weg was ze 
nooit. Op congressen gaf ze vorming, aan acties verleende ze 
support en in Antwerpen bezocht ze bevriende afdelingen. Een 
Animo’ster met een lange staat van dienst. Merci voor jouw 
Animo jaren!



AFSCHEID VAN ANKE

Anke, na 2 jaar voorzitterschap geef je de fakkel 
door, kan je dat met een gerust hart?
Heel zeker. Animo is klaar om de komende jaren vol 

energie het verschil te maken. Zo heb ik het ook altijd 

gewild, een nieuwe generatie klaarstomen die het werk 

verderzet. En we zijn zo ver, ik zie het aan de kloof tussen 

mij en de nieuwe leden die qua leeftijd, niet qua ideeën, 

steeds groter wordt. De meeste jongeren die vandaag lid 

worden zijn tussen de 19 en 23 jaar. Een mooie leeftijd, 

zelf ben ik ook rond die tijd lid geworden.

Hoe ben je eigenlijk bij Animo terechtgekomen?
Dat ik links en socialist ben, dat wist ik al heel lang. Een 

rood nest zoals ze zeggen, al heb ik me daar ook een tijdje 

tegen afgezet en wilde ik er niet voor uit komen. Jeugdzon-

des zeker? Uiteindelijk was het toenmalig voorzitter van 

sp.a Deurne Patrick Vanderweyden die een keer is langsge-

komen om te vragen of ik niet geïnteresseerd was om een 

Animo afdeling op te richten. De rest is geschiedenis. Al 

vind ik het wel leuk om dat nu eens te vertellen, want het is 

dankzij dat klein duwtje dat ik toen begonnen ben. Bedankt 

Patrick! Later ben ik dat duwtje zelf gaan gebruiken om an-

deren te overtuigen en het wérkt.

Het ledenaantal is fors gegroeid de voorbije jaren, 
heb je er een verklaring voor?
Het is een combinatie van een aantal factoren, denk ik. 

Enerzijds heb je de afdelingen, niet onbelangrijk, die 

groeien en zich lokaal uitbouwen. Zij brengen op die 

manier heel wat nieuwe leden aan. Anderzijds is de 

zichtbaarheid van Animo nationaal ook gestegen. ‘Street 

activism’ met een duidelijke boodschap vind ik erg be-

langrijk om als jongerenorganisatie op in te zetten. Je 

bereikt er veel mensen mee, je wordt gezien, jongeren 

voelen zich aangesproken en willen deel uitmaken van 

het verhaal dat je brengt. Het is erg opvallend dat we na 

zo’n actie telkens vragen krijgen van jongeren die zich lid 

willen maken. Ik denk dat we de tijdsgeest ook meer en 

meer mee hebben, een overtuigend jong links met een 

sterke toekomstgerichte boodschap over werk, het fi-

nancieel systeem, migratie enz. spreekt aan. Nog niet ie-

dereen, maar wie weet, dat is voor m’n opvolgers (lacht).

We kennen je ook als een vurige pleitbezorgster 
voor de naam ‘Animo’, vanwaar die gedrevenheid? 
De naam Animo jong links verwoordt voor mij perfect 

waar we voor staan: doordachte gedrevenheid met link-

se twist. De liefde voor de naam Animo, daar moet je in 

groeien zeg ik vaak. Je mag als Animo’er nooit vergeten 

hoe je begonnen bent. Velen zijn op zoek naar een huis, 

waarin ze zich ideologisch thuis voelen. Ik wil dat Ani-

mo een huis is waar iedereen zich thuis voelt, die zich 

in het linkse politieke spectrum bevindt. Voor de mees-

ten wordt dat uiteindelijk later ingevuld als ‘socialist’. 

Ik weet zeker dat we met de naam Animo de poort voor 

nieuwe mensen veel meer openzetten. Het blijkt ook in 

de feiten. In de jaren na de naamsverandering van jong-

socialisten naar Animo steeg ons ledenaantal enorm. 

Wist je dat onze zusterorganisaties in het buitenland 

vaak met gretige ogen vragen stellen over onze naam en 

het verhaal erachter? Omdat ze zelf worstelen met hun 

profiel, hun ledenwerving en hun identiteit. Wij hebben 

dat veel minder. Jong links, iedereen welkom. Merk ook 

op dat we in Animo nooit de discussie hebben moeten 

voeren over ‘wie is de beste socialist’ maar in plaats 

daarvan onze energie hebben gestoken in wat er wel toe 

doet: onze boodschap, ons verhaal.

Je reist terug in de tijd. Zou je opnieuw aan dat Ani-
mo voorzitterschap beginnen?
Natuurlijk! Het enige waar ik spijt van heb is dat ik ooit 

getwijfeld heb om me kandidaat te stellen. Het is zo’n 

belevenis. Je geeft veel, maar krijgt ook veel terug. Het 

is hard werken geweest, en op sommige dagen was de 

combinatie met mijn job niet mals, maar het is het al-

lemaal waard geweest. Ik heb bereikt wat ik wilde berei-

ken: Animo maken tot een sterke politieke jongerenbe-

weging. En vooral op dat bewegingsaspect ben ik best 

wel trots. Animo zijn niet enkele jonge politici die het 

hoge woord voeren, nee Animo is een organisatie van en 

met jongeren waar veel vriendschap heerst. Als ik van-

daag een oproep doe voor een actie, staat er morgen 20 

man/vrouw paraat. Dat vind ik schoon. 

Wat is jouw moment van de afgelopen 2 jaar?
De beginperiode van het voorzitterschap. De verkiezing, 

het vertrouwen krijgen, dat geeft wel een boost. Alles le-

ren kennen, de stress, de vragen en uiteindelijk de ant-

woorden. Ongelooflijk spannend was onze actie op het 

Autosalon tegen de sluiting van Opel. Eén van de eerste 

grote acties. Met een bende dat Autosalon binnen, zo on-

opvallend mogelijk en vals geïnteresseerd langs die wa-

gens lopen op zoek naar die Opelstand. Blikken uitwis-

selen met aanwezige pers tot op het moment suprême. 

Ooh, those were the days! Wat heerlijk om eraan terug te 

denken, de spanning stijgt alweer. Enfin, er waren te veel 

mooie momenten om er zo maar een uit te pikken.

Welke weg moet Animo volgens jou de komende 
jaren inslaan?
Ik denk dat ik de strategie ga toepassen van mijn voorgang-

ster Caroline Gennez. Die zegt steeds: ik wil geen schoon-

moeder zijn van Animo. Daar voel ik ook wel wat voor 

(lacht). Ik hoop natuurlijk dat het nieuwe bestuur voortgaat 

op de ingeslagen weg. Als ik één en meteen ook mijn laat-

ste, beloofd, raad mag geven is het wel dat ik aanvoel dat 

Animo nog meer moet wegen op sp.a. Mijn focus lag in de 

eerste plaats op het uitbouwen van de beweging, maar nu 

dat weer goed loopt is er nog meer ruimte om de partij te 

bestoken met raad, daad en jong links geweld. 

Wat ga je na Animo doen? Op welke barricaden ga 
je dan staan?
Het is natuurlijk niet zo dat ik het ene engagement ga 

inruilen voor het andere. Ik hoop dat ik altijd een klein 

stukje ‘jong links’ kan behouden, daar ga ik voor (lacht). Ik 

blijf actief bij sp.a, ik verhuis van Brussel naar Anderlecht 

en wil me zeker lokaal inzetten met dezelfde drive als voor 

Animo. En wie weet is er nu wel weer meer tijd voor de 

feminist in mij. Want naast jong en links blijft dat toch ook 

door mijn aderen stromen. Politiek mag dan wel nog vaak 

een mannenwereld zijn, de jongerenpolitiek, zeker bij Ani-

mo, is dat al heel wat minder. Meisjes, blijf opkomen voor 

jullie zelf, op vergaderingen, tijdens acties, bij de verde-

ling van de posten, overal. Jongeren zijn de toekomst, dus 

laten we op dat vlak het goede voorbeeld geven.

Tot slot, heb je tips voor je opvolger?

Keep calm and carry on. Verlies nooit uit het oog waar 

het over gaat: niet over jezelf maar over Animo. Dat is de 

essentie.

Dank je Anke voor dit interview. En natuurlijk een dikke 

dikke merci voor de fantastische twee Animojaren vol 

beweging, engagement en vriendschap. Tot slot voor de 

Animogeschiedenisboeken: enkele foto’s van Animo, het 

bestuur en Anke tijdens de recente Dexia-actie! 
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Ziek worden, het kan ons allemaal overkomen. Wat 
is dan eigenlijk gezond zijn? Ten eerste is het zoveel 
meer dan ‘niet-ziek’ zijn. Daarnaast overstijgt het 
het puur fysieke en is het nauw verweven met de 
sociale realiteit . 

Arm maakt ziek en ziek maakt arm. Iedereen zou het 
recht moeten hebben om zich te laten verzorgen on-
geacht afkomst, levensloop of inkomen. De realiteit 
is anders. Meer dan 10% van de Belgen heeft het 
afgelopen jaar medische zorgen uitgesteld omwille 
van financiële redenen. De mensen met de laagste 
inkomens voelen zich ongezond: 42% tegenover 
26% bij de totale bevolking. 50% van de chronisch 
zieken komt in de armoede terecht. Recent lanceer-
de ook de Vlaamse Liga tegen Kanker een campagne 
die de band tussen armoede als resultaat van ziekte 
in de kijker zet.

Gezondheidszorg is dus bij uitstek een thema waar 
wij als jongsocialisten mee bezig moeten zijn. Een 
goede, toegankelijke en betaalbare gezondheids-
zorg voor iedereen zien wij als een absoluut recht en 
de basis van gelijke kansen.

Animo kaart 4 grote pijnpunten aan: preventie, 
geestelijke gezondheid, de rol van de industrie en 
een verbetering van het doelgroepenbeleid. Via de 
volgende voorstellen formuleert Animo een ant-
woord op deze pijnpunten. 

Een degelijke ziekteverzekering voor iedereen
De wettelijke ziekteverzekering moet versterkt 
worden en de private hospitalisatieverzekeringen 
moeten teruggedrongen worden. Anders riskeren 
gepensioneerden en al degenen die geen private 
ziekteverzekering hebben van hun werkgever uit 
de boot te vallen. Een versterking van de wettelijke 
ziekteverzekering is nodig om deze betaalbaar en 
kwaliteitsvol te houden voor iedereen. Een toene-
mend belang van private ziekteverzekering dreigt 
onze wettelijke ziekteverzekering uit te hollen.

Toegankelijke preventie
Hiervoor is een cruciale rol weggelegd voor de eer-
stelijnszorg: de huisarts als “manager van de ge-
zondheid”. De huisarts is immers het best geplaatst 
om iedereen, en niet enkel de reeds geïnteresseer-
den, op zijn/haar niveau uitleg te geven en te over-
tuigen van het nut van deze campagnes.

Ook een stimulatie van de uitbouw van wijkgezond-
heidscentra kan hierin een belangrijke functie ver-
vullen. Ze staan garant voor een multidisciplinaire 
samenwerking en een uitdrukkelijke nadruk op pre-
ventie. Belangrijke vaccinaties die op kinderleeftijd 
gegeven kunnen worden, worden best automatisch 
via de scholen aangeboden, om op die manier alle 
kinderen te kunnen bereiken.

Daarom stelt Animo voor dat:
 Alle medische informatie samenkomt bij de 

huisarts en preventieve ingrepen verplicht daar 
geregistreerd worden (bv. vaccinatiekaart, mam-
mografie);
De uitbouw van multidisciplinaire wijkgezond-
heidscentra gestimuleerd wordt;

 Vaccinaties systematisch op school aangebo-
den worden;

 Preventiecampagnes prioritair gaan via de huis-
arts. Dit maakt doelgerichte preventie heel wat 
gemakkelijker;

 Mensen zich verplicht inschrijven bij een vaste 
huisarts om dit praktisch haalbaar te maken.

Kwaliteitsvolle, toegankelijke en
betaalbare gezondheidszorg voor iedereen
Animo wil dat in de eerstelijnszorg (de gewone huis-
arts) de financiering volledig gebeurt via het derde-
betalersysteem, dat wil dus zeggen dat al wie naar 
de huisarts gaat slechts 1 euro (het remgeld) moet 
betalen. Dit zou de drempel om naar de arts te gaan 
voor mensen met een laag inkomen drastisch moe-
ten verlagen.
Daarnaast moet ook de maximumfactuur automa-
tisch uitgebreid worden naar de kosten voor alle 

nodige geneesmiddelen, minimum ziekenhuiskos-
ten, supplementen, noodzakelijke zorg- of revalida-
tiekosten, gezondheidsverzekeringen en essentiële 
zorgproducten.

Focus op jongeren
Wat jongeren betreft, wil Animo dat er meer preven-
tiecampagnes specifiek op jongeren gericht wor-
den. Daarnaast moet het aantal opvangplaatsen in 
de bijzondere jeugdzorg opgetrokken worden. Het 
werkelijke aantal thuisloze jongeren kan best via 
straathoekwerk in kaart worden gebracht en aange-
paste begeleiding moet worden voorzien. We zien 
het ook als wenselijk dat extra subsidies voorzien 
worden voor thuisbegeleiding voor jongeren met 
specifieke noden zoals autistische jongeren.

Geestelijke gezondheid
Animo wil een einde maken aan het stigma op psy-
chische ziekten. De drempel naar behandeling moet 
lager. Een eerste stap hierbij is de terugbetaling van 
psychotherapie voorgeschreven door een arts (huis-
arts of psychiater) en meer centra voor geestelijke 
gezondheidszorg (CGGZ). 

Geneeskunde voor het volk, niet voor de industrie
Animo eist dat onderzoek naar nieuwe geneesmid-
delen verplicht getest moet worden in vergelijking 
met reeds bestaande behandelingen. De terugbeta-
ling van nieuwe geneesmiddelen kan enkel wanneer 
deze beter blijken dan reeds bestaande geneesmid-
delen. Daarnaast moeten universiteiten gestimu-
leerd worden om via spin-offs de vruchten van hun 
eigen onderzoek te kunnen plukken en vervolgens 
te kunnen herinvesteren in nieuw onderzoek. On-
derzoek dient meer gestuurd en gefinancierd te 
worden vanuit de overheid. De middelen hiervoor 
dienen te komen vanuit een eerlijke vennootschaps-
belasting van de, vaak van belasting vrijgestelde, 
farmaceutische bedrijven.

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being,
and not merely the absence of disease or infirmity.” - World Health Organization
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De kennis van talen staat, naast de wetenschappen, op de eerste plaats in ons huidig onderwijs. Een goede talenkennis, 
zowel van de moedertaal als van de tweede en zelfs derde taal is nu eenmaal zeer belangrijk in onze maatschappij. Het 
Nederlandstalige onderwijs in Vlaanderen en vooral in Brussel wordt recent veel besproken. De kennis van het Nederlands 
is volgens sommigen ronduit slecht en met onze tweede talenkennis gaat het ook al helemaal niet goed. Toch is hier enige 
nuancering nodig en moeten we misschien eens naar andere voorbeelden kijken om een duidelijker beeld te krijgen.

Eerst moeten we een onderscheid maken tussen taalon-

derwijs voor anderstaligen en immersieonderwijs. Bij taal-

onderwijs voor anderstaligen worden de leerlingen vaak 

uit de ‘gewone’ klas gehaald om extra lessen te krijgen, 

al dan niet in de doeltaal en/of moedertaal. Bij immersie-

onderwijs krijgt de hele klas bepaalde algemene vakken 

in de tweede taal onderwezen. Het gaat hier dus wel de-

gelijk om twee verschillende vormen en uitkomsten van 

taalonderwijs. Belangrijk om te weten is dat in Vlaanderen 

het onderwijs verplicht in het Nederlands verloopt door 

de verschillende taalwetten. Dat maakt immersieonder-

wijs in Vlaanderen in principe onmogelijk. Toch bestaan 

er enkele projecten, zoals de STIMOB scholen in Brussel. 

Alles verloopt echter buiten de kantlijnen, omdat er geen 

wettelijk kader is die meertalig onderwijs toelaat. Weten-

schappers zeggen al lang dat dit herzien moet worden en 

in Wallonië is meertalig onderwijs sinds 1998 zelfs perfect 

mogelijk. Waarom blijft Vlaanderen dan achter? We moe-

ten natuurlijk onderzoeken of immersieonderwijs wel de-

gelijk een verrijking is voor onze kinderen, maar dat werd 

reeds meerdere malen bewezen. Is het dan echt de ver-

plichte opgelegde Franse taal van vroeger die nog te vers 

in het geheugen van onze machthebbers ligt?

Pioniers op vlak van immersieonderwijs waren pedagogen 

in Canada, waar ze al in de jaren ‘60 met immersieonderwijs 

startten. Dit geeft ons de kans om de resultaten hiervan dui-

delijk te schetsen en er onze lessen uit te trekken. Wat bleek, 

immersieonderwijs heeft wel degelijk een zeer goede invloed 

op de taalverwerving van leerlingen. Ter verduidelijking, de 

moedertaal of eerste taal wordt nooit helemaal vervangen. Er 

kan vroege of late en gedeeltelijke of gehele immersie toege-

past worden. Men begint meestal met een groot aandeel van 

de vreemde taal en bouwt die later af zodat de twee talen op 

gelijke hoogte komen te staan. In Canada, meer specifiek in 

Québec, kregen Engelstalige kinderen vanaf een jonge leef-

tijd algemene lessen in het Frans aangeboden. De resultaten 

waren unaniem positief. De kinderen uit het immersieonder-

wijs hadden niet alleen een veel betere kennis van het Frans 

dan de leerlingen uit het reguliere Engelstalige onderwijs, 

ook hun moedertaal ging erop vooruit. De attitude tegenover 

het Frans was ook beter dan bij andere kinderen uit het gewo-

ne onderwijs. De immersiescholen zijn populair in Canada, 

maar vervangen het reguliere onderwijs nog lang niet. Nog 

een belangrijk punt om hieruit mee te nemen, is dat het altijd 

om een keuze moet gaan, immersieonderwijs opleggen zou 

zeker niet tot dezelfde positieve resultaten leiden. 

Door de resultaten in Canada goed te bestuderen, kun-

nen we zeggen dat er aan bepaalde voorwaarden moet 

voldaan worden vooraleer we van een geslaagd project 

kunnen spreken. Ten eerste is de motivatie van zeer groot 

belang. Zowel de leerlingen zelf, hun ouders en de leer-

krachten moeten voldoende gemotiveerd zijn om mee te 

werken aan het project. Ook moet de taalkennis van de 

leerkracht voldoende goed zijn, bij voorkeur is dit zelfs 

een moedertaalspreker. Wat bij de onderzoeksresultaten 

in Canada opvalt, is dat het vooral leerlingen van het ASO 

zijn die goed scoren, leerlingen uit het TSO doen het min-

der goed. Dit laatste punt moet evenwel tegengesproken 

worden, want in de STIMOB projecten in Brussel blijken 

alle leerlingen goed te scoren. 

Dat het Vlaamse onderwijssysteem geen immersieonder-

wijs toelaat, is volgens velen een gemiste kans. We moe-

ten ervoor zorgen dat er een degelijke kwaliteitscontrole 

is, dat er in de eerste plaats een degelijk wettelijk kader 

wordt opgezet en dat de beleidsmakers een vooruitstre-

vend, maar kwalitatief beleid opzetten. Gemotiveerde kin-

deren een kans geven op een nog betere taalkennis staat 

niet gelijk aan minder kansen geven aan andere kinderen. 

Een goed voorbereid en toegepast immersieonderwijs kan 

de schoolgaande jeugd in het Nederlandstalig onderwijs 

enkel ten goede komen en is dus nu zoals reeds gezegd, 

een gemiste kans.

Ondertussen in Animoland
De roddelrubriek begint in mineur .::. Trouwe fans, bedwing uw tranen .::. Uw roddelreporter verlaat het schip .::. Samen met uittredende voorzitter Anke afscheidnemend  .::. 

Kan dat toeval zijn?  .::. Fanmail, lof en cadeaus kan u kwijt via info@animoweb.be .::. P.S. een wereldreis is zeker welkom  .::. Want jaren vertoeven in de journalistieke riool, it’s 

a dirty job  .::. En voor er te veel wordt prijsgegeven - discretie is van levensbelang in dit vak - nog een laatste keer back to business  .::. In Brugge wordt boven de Animostand 

geleefd  .::. Andries V. is nog maar net lokaal voorzitter af of dat rijdt al rond in een blinkende terreinwagen  .::. Jaloers zegt u?  .::. Nee, enkel een waarschuwing, want voor je 

het weet zit je opgescheept met zo’n collectieve schuldenregeling  .::. En die lachen er niet mee  .::. Wie wel lacht, is Paul P. uit Antwerpen  .::. Wij wensen hem alle geluk van 

de wereld met zijn huwelijk met J.  .::. Paul trouwde niet in een ongure Antwerpse achterbuurt maar wel in China  .::. Zeel mooi!  .::. Wel een minpunt was het feit dat we niet 

uitgenodigd werden  .::. Beetje gielig daar  .::. Goed, dat kan misschien rechtgezet worden op het bruiloftsgebeuren van Liesbet V.G. en Tim D.  .::. Succes aan de verloofden  

.::. Voor u denkt in een stijf huwelijksmagazine te zijn terechtgekomen, smijten we er nog wat sappige verhalen tegenaan  .::. In de categorie nachtzwemmen met kleren aan 

winnen Fahim D.L en Lore V. de prijs voor moed en zelfopoffering  .::. Het was zo koud in zee dat billen bevroren en vogeltjes gingen vliegen  .::. In de categorie nachtzwemmen 

zonder kleren maar één winnaar: Yannick  .::. Voor het minste gaat die uit de kleren  .::. Komt dat zien  .::. Kent u trouwens de nieuwe promokledij van Animo Mechelen al?  .::. 

Roergangster Eline G. - ook wel gekend als mevrouw De Vleeshouwer - introduceert het roodlederen catsuit  .::. Bij hoge vraag binnenkort verkrijgbaar in de Animowebshop  

.::. Zonder Eline weliswaar  .::. Rest ons enkel nog afscheid te nemen na jaren van hechte vriendschap  .::. Geef toe, de rest van dit blad verbleekt toch altijd weer bij dit razend 

spannende leesvoer  .::. Tot slot, dé levensspreuk van uw trouwe roddelreporter .::. Je bent pas geslaagd in het Animoleven als je passeert in deze rubriek  .::. Adieu!  .::. 
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Wist je dat 14% van de vrouwen en 10% van de mannen tussen 18 en 34 jaar gedurende een periode van 12 maanden het slachtoffer werden van 
partnergeweld? In de leeftijdscategorie van 18- tot 24-jarigen loopt dit aandeel zelfs op tot 11% voor mannen en maar liefst 22% voor vrouwen (Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2010). De campagne ‘Geweld, geen gezicht’ van de progressieve vrouwenorganisaties zij-kant en VIVA-
SVV laat jongeren inzien dat partnergeweld verschillende gezichten heeft en wijst hen op de symptomen, gevaren en gevolgen van partnergeweld. 
Animo werkt mee aan deze campagne en voert in november samen mee actie tegen partnergeweld.

  Partnergeweld kan in een klein hoekje zitten: beledigingen, vernederingen, 
geld aftroggelen, een voortdurend stilzwijgen, iemand zomaar achterlaten, 
dreigementen en intimidatie, emotionele verwaarlozing … 

  Partnergeweld is elke vorm van lichamelijk, seksueel, economisch of emotio-
neel geweld binnen een relatie. De ene partner heeft meer controle en macht 
dan de andere.

  Partnergeweld komt overal voor, ongeacht je leeftijd, opleiding, beroep, ge-
loof, seksuele voorkeur of in welk land je geboren bent.

  Heb je  dan 3 ja’s? Dat betekent dat het wel goed zit in je relatie. Een gezonde relatie opbouwen 
is niet altijd eenvoudig. Bij jou lukt het duidelijk wel, maar misschien zijn er vrienden of familieleden 
die niet zo’n goede relatie hebben. Als je je zorgen maakt over hen, praat er dan over en zeg hen dat 
je wil helpen. Hulpadressen vind je op www.horenzienenpraten.be

  Heb je 3 ja’s of ? Het is belangrijk dat je weet dat dit signalen zijn van een onevenwichtige relatie 
die kan uitgroeien tot partnergeweld. Maar vergeet niet: liefde is een werkwoord. Je kan samen met 
je vriend(in) werken aan een gezonde relatie. Lukt dat niet, weet dan dat er altijd mensen zijn bij wie 
je terecht kan. Praat met iemand die je vertrouwt of neem contact op met een luisterlijn, zoals Tele-
onthaal (tel. 106). Meer info vind je op www.horenzienenpraten.be

Hoe gezond is jouw relatie? Doe de test en ontdek hoe leuk jouw vriend of vriendin 
écht is. Antwoord met ja of nee op onderstaande vragen. 

We doen meestal dingen die mijn vriend(in) leuk vindt.  
ja nee

Mijn mening is niet zo belangrijk. 

Ik krijg té veel aandacht van mijn vriend(in).   
ja nee

Als we niet samen zijn belt of sms’t hij/zij me constant. 

Mijn vriend(in) bemoeit zich vaak met hoe ik eruitzie   
ja nee

en is overdreven kritisch over mijn uiterlijk (kleding, haar… ). 

Onze ruzies lopen vaak uit de hand, met roepen en tieren  
ja nee

en soms zelfs duwen en slaan. 

Mijn vriend(in) is erg jaloers en wil niet dat ik afspreek  
ja nee

met anderen, zonder hem/haar erbij. 

Ik heb soms seks met mijn vriend(in) tegen mijn wil   
ja nee

of hij/zij laat me dingen doen die ik niet wil. 

Mijn vriend(in) maakt me nerveus.    
ja nee

Ik wik en weeg mijn woorden om hem/haar niet uit te dagen. 

Ik mag zelf niet kiezen waaraan ik mijn geld besteed.   
ja nee

Mijn vriend(in) controleert mijn uitgaven. 

Mijn vriend(in) vindt dat ik te veel omga met mijn familie en vrienden.  ja nee

Ik heb het gevoel dat mijn vriend(in) niet altijd eerlijk is.  
ja nee

Het is moeilijk hem/haar te vertrouwen. 

Mijn vriend(in) maakt me belachelijk, beledigt of vernedert me,  
ja nee

ook in het bijzijn van anderen. 

Het humeur van mijn vriend(in) wisselt vaak:   
ja nee

van roepen en tieren gaat het snel naar lieve woordjes en knuffels. 

Mijn vriend(in) geeft mij het gevoel dat ik de oorzaak ben van onze ruzies.  ja nee

Er zijn problemen in onze relatie waar we niet over kunnen praten.  ja nee

Mijn vriend(in) leest achter mijn rug mijn sms’jes of e-mails.   ja nee

Ik ben soms bang van mijn vriend(in).     ja nee

Mijn vriend(in) zegt dat ik blij mag zijn dat hij/zij bij me blijft.  
ja nee

Niemand anders zou me ooit willen. 

 heeft ook een Facebookpagina
www.facebook.com/geweldgeengezicht

Je vindt er vanaf 7 november o.a. tips voor een gezonde relatie, getuigenissen van 
slachtoffers en hulpadressen. Sluit je aan bij onze pagina, doe de relatietest en 
geef je profielfoto een blauw oog. Je kan bovendien een driedaagse citytrip voor 
twee personen winnen naar Barcelona, aangeboden door Sunjets. Ga dus snel 
naar onze Facebookpagina en zeg ook ‘neen’ tegen partnergeweld. 

Van 11 tot 25 november 2011 trekken we met onze Facetoek-mobiel door heel 
Vlaanderen en Brussel, om jongeren - vrouwen én mannen - te wijzen op de alarm-
signalen van partnergeweld en te tonen hoe het anders kan.

Kom zeker mee actievoeren met Animo!  Voor exacte uren en locaties, kijk op

  vrijdag 11 november: Leuven 

  maandag 14 november: Brugge en Kortrijk

  dinsdag 15 november: Mechelen en Wilrijk

  donderdag 17 november: Antwerpen

  zaterdag 19 november: Gent en Oostende

  maandag 21 november: Leuven

  dinsdag 22 november: Hasselt

  woensdag 23 november: Brussel (Etterbeek)

  donderdag 24 november: Gent

  vrijdag 25 november: Brussel

Vraag dan een folder aan via  of

neem een kijkje op 
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