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Wat is je grootste hoop 
voor Edegem?

Dat er buiten bouwprojecten in het beleid werk wordt 
gemaakt van bruisende wijken, een gezonde leefom-
geving en dat er heel veel aandacht gaat naar open 
ruimte.

Dat het nog “Groener” mag worden en blijven! Met 
al de bouwprojecten die nog moeten verwezen-
lijkt worden zou dit wel eens in het gedrang kunnen 
komen.

Een origineel ouderenzorgbeleid dat een inspiratie-
bron kan zijn voor andere gemeenten.

Dat we de komende jaren met een bruisend kartel 
vol enthousiasme veel kunnen betekenen voor de 
Edegemnaar en vooral veel kunnen realiseren op de 
verschillende nieuwe woonsites!

Dat politiek ook in Edegem sexy wordt en de moeite 
lijkt voor elke Edegemnaar om mee bezig te zijn.

Welk cadeau zou je 
Edegem willen geven 
(als je de kerstman was)?

Een nieuw bestuur met een andere meerderheid. Een aantal bomen zodat we spoedig met de aan-
planting van het stadsrandbos kunnen beginnen. 

Een gemeenteplein vol met groen waar het aan-
genaam is om te vertoeven voor jong en oud. (Ik 
veronderstel dat de kerstman inventief genoeg is 
om meteen ook het autoprobleem op het plein op te 
lossen; als groenen willen wij daar alvast mee over 
nadenken)

Als ik kon toveren,kon toveren, kon toveren,...
Eerst en vooral, met een grote rode strik: een 
prachtinvulling van de voormalige GB-depot-site, met 
het nodige groen, zodat mensen echt zin hebben om 
op straat te vertoeven.

Een vermogensbelasting invoeren, die meteen nog 
eens verhogen en het budget ontwikkelingssamen-
werking optrekken naar 7%. (En dan best zo snel 
mogelijk gemeentelijk stemrecht regelen voor niet- 
Edegemnaren in Congo of Bangladesh).

Heb je een origineel idee 
om Edegem aangenamer 
te maken?

Een jazz- en rockwedstrijd op de vele pleintjes van 
Edegem met tussen de pleintjes hop-on-hop-off-
busjes.

Het zou tof zijn om aan het begin van iedere straat 
bloembakken te zetten die dan met seizoenplanten 
aangeplant kunnen worden. Je zou de bewoners van 
de straat dan zo’n bloembak kunnen laten adopteren.

Vervangen van betonnen opritten door voortuintjes 
met een weelde aan inheemse bloemen en planten. 
Lelijke voorgevels massaal laten begroeien door 
klimop (GROEN!) of wilde wingerd (GROEN! en 
rood…).Uiteraard gesubsidieerd door de gemeente.  
Gezelligheid mag wat kosten.

Een uitbreiding en grotere toegankelijkheid van het 
“bos van den baron”. Paadjes die je leiden van het 
fort naar het bos en de woonwijken.

Twee keer markt in de week! Of een kleinere markt op 
elk groter plein: op het Sint-Goriksplein of het Philips 
de Monteplein bijvoorbeeld.

Wat vind je op jouw ideale 
gemeenteplein  
(zeker niet)?

Wel: een leuke taverne in het oud gemeentehuis en 
goede, propere openbare toiletten.

Het gemeenteplein zou “groener” kunnen met zit-
banken en picknicktafels. Misschien een gezellig café 
in het oud gemeentehuis met een groot terras. Er 
moet natuurlijk ook nog plaats blijven voor de markt 
en de kermis.

Een openbaar toilet dat meerdere keren per dag een 
grondige schoonmaakbeurt krijgt door een jonge 
dame die naar lavendel ruikt.

Wel: gratis parkeerruimte, groen, ontmoetingsplaats, 
toegankelijk voor iedereen.
Niet: de ongezelligheid die er nu troef is.

Een multifunctionele “voetbal-cage” zoals in de speel-
tuin in de Willem Herreynstraat. Dat zou echt gewel-
dig zijn. Dan moeten wel alle auto’s weg, maar dat zal 
men wel niet erg vinden.

Wat is je grootste ergernis 
in Edegem?

De keuze van CD&V om door te gaan met de VLD na 
6 jaar gekanker op elkaar…

Al het rondslingerend vuil na de papier- en grootvuil-
ophaling.

Het gemeenteplein. Niet bepaald een visitekaartje te 
noemen.

Politiekers die streven naar macht en zich laten  
leiden door eigenbelang!

De schijnheiligheid van een aantal CD&V’ers. Echt 
stereotypen van de politiek. Kon het maar anders…

Wat is voor jou de 
grootste troef van 
Edegem?

Een fantastische bus 32 waar je nooit lang op moet 
wachten. Wonen op mensenmaat op de Oude 
Elsdonk.

Aangename groene gemeente om in te wonen met 
uitstekende verbindingen met de stad - laten we prob-
eren dit zo te houden.

Dat zou een degelijk en origineel ouderenzorgbe-
leid kunnen worden. Dat we één van de meest ver-
ouderde bevolkingen van Vlaanderen hebben hoeft 
immers niet negatief te zijn. Er is wel nog werk aan 
de winkel!

In elk geval een kans van jewelste: de nieuwe invul-
ling van verschillende woonsites, en vooral dat men 
ervoor zorgt dat deze woningen betaalbaar zijn!

Als randgemeente van de grootste stad van Vlaan-
deren liggen we op een zucht van het uitgestrekte 
platteland. Bovendien zijn er nog een paar open 
ruimtes in Edegem. Die moeten we dus absoluut be-
houden.

Welke plek in Edegem zou 
je anders willen?

De omgeving van het Arendsnest: wat een rotzooi is 
er de laatste jaren door een te laks beleid van ge-
maakt!

Niet zozeer een plek, wel een weg nl. de Drie Eiken-
straat. Daar moet zeer dringend een veiliger fietspad 
komen waar fietsers niet samen met de auto’s op de 
rijweg moeten rijden.

Dit is een gemakkelijke vraag, want daar ging de 
kerstman voor zorgen (zie hoger).

Mijn tweede cadeau als kerstvrouw: een nieuw 
gemeenteplein.

Het Sint-Goriksplein, de Match, de Arendsnestlaan, 
het reclamebord boven Den Baron, het Molenveld, de 
Zeeman…

Welke figuur bewonder je? De Nieuw-Zeelandse bergbeklimmer Edmund Hillary 
en sherpa Tenzing Norgay die op 29 mei 1953 als 
eersten de top van de Mount Everest bereikten.

Mijn bewondering gaat uit naar bepaalde organisaties 
(zoals Artsen zonder Grenzen) en niet zozeer naar 
mensen!!

Er zijn er heel veel. Bijvoorbeeld Desmond Tutu. Moeilijke vraag! Vanuit mijn werkveld, de gehandi-
captenzorg, bewonder ik Eric Bosch. Hij werkt als 
orthopedagoog, trainer, docent en schrijver-columnist 
in de zorg.

Jos Geysels vind ik echt nog steeds een kanjer. Zul-
ke politiekers moeten wij, groenen en niet- groenen, 
meer als voorbeeld nemen.

Wie of wat is een 
inspiratiebron voor jou?

De fijne vriendengroep die rond Groen!-Edegem is 
uitgebouwd.

Een toffe groep mensen waarmee je rond de tafel zit 
en die allemaal op dezelfde golflengte zitten.

Er zijn zoveel inspiratiebronnen als er bewonderens-
waardige figuren zijn. De kunst is om ze aan elkaar te 
breien en tussendoor natuurlijk geen steken te laten 
vallen.

Waarschijnlijk toch de jarenlange politieke activiteiten 
van mijn papa in de Edegemse gemeenteraad en als 
groene schepen in Mortsel.

Op zulk een vraag graag veel confituur! Aldus is mijn 
muze mijn alles mijn leven mijn lief.

Waar zullen we je de 
komende 6 jaar zoal 
spotten?

Op alle plaatsen waar Groen! nodig is om een  
sociaal, groen en menselijk beleid mogelijk te maken.

Een beetje overal, maar vooral in mijn tuin. Met de fiets tussen het UZA (waar ik werk als verple-
ger) en het OCMW. Joggend in de buurt van het toe-
komstige stadsrandbos, dat ik hoop te zien verrijzen.

Waarschijnlijk dagelijks in de buurt van het gemeen-
teplein: mijn zoontje start als kleuter in Andreas  
Vesalius. Ik kijk er naar uit om met de kinderen 
langs ‘’het bos van den baron’’ naar het centrum te  
wandelen.

Alle pleinen en straten zijn nog mogelijk. Zodra ik echt 
iets betaalbaars vind, vlieg ik immers gezwind weg 
van het ouderlijk nest. Tot dan vind je mij rond het 
centrum: om op de Fruithof te hangen (mijn scouts-
biotoop), om bij de vriendin te zijn, en om het nieuwe 
bestuur het vuur aan de schenen te leggen en betere 
alternatieven voor te schotelen.

Waar heb je een beetje 
schrik van?

Mijn enthousiasme vol te houden na 16 jaar opbou-
wende maar kritische oppositie.

Politiek schrikt me niet af. Mee moeten beslissen over onpopulaire maatregelen 
zoals b.v. personeelsafvloeiing. Dus ik duim dat het 
in het OCMW.eerder over personeelsaanwervingen 
zal gaan…

Me als nieuweling doorheen vele dossiers werken en 
daarbij een gepaste tijdsverdeling vinden voor gezin, 
werk en politiek.

Dat het niet te lang duurt voor ik “groentje” af ben, wat 
het interpelleren van schepenen toch zou vergemak-
kelijken…  

Wat zal je misschien 
moeten laten voor je 
politieke werk?

De tijd zal wellicht weer ontbreken om een aantal 
boeken te lezen die nu al liggen te wachten.

Ik ga proberen deze keer niks te laten. Enkele rustige avonden met in de ene hand een trap-
pist en in de andere hand de krant.

Hopelijk niet te veel maar vermoedelijk toch de rust in 
eigen zetel met een tas thee kijkend naar een film of 
een serie op dvd.

Muziek en scouts wellicht… en omdat ik dat zag 
aankomen, ben ik nu al stilletjes gestopt met het 
eerste. Ik zal nog wel graag contrabas spelen in 
de Pieter Van Laer Big Band, de revelatie van de 
Edegemse muziekscène voor binnen twee jaar.

Wat zal je er zeker niet 
voor laten?

Op reis gaan met ons caravannetje, gaan klimmen in 
de bergen en mijn badminton.

Mijn paardrijden, en onze vakanties met de tent. Vakantie met mijn vrouw De tijd voor man en kinderen! En daarbij horen de 
vele familiebezoekjes en feestjes.

Mijn bescheidenheid en gedrevenheid.


