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VOORWOORD

Kern

Naar de Zuidpoort gaan is voor mij weg gaan, weg van de miserie, weg van de
problemen en beslommeringen van alledag. |k zoek daar gezellig samenzijn en vind
het ook. Onder de mensen zijn, babbelen, koffiedrinken, gezelschapsspellen spelen.
Maar ik leer er ook bij. Uit die cursussen en uit wat de mensen zeggen. Want van
iedereen kan je wel wat opsteken. Ik kan in de Zuidpoort goede raad vragen bij
problemen, wat me dan helpt een besluit te nemen. De groepswerkers geven me ook
zeer praktische tips: waar moet ik zijn voor dit concrete probleem?

Zijn de Zuidpoorters mijn vrienden? Ja, dat zijn ze. De een natuurlijk wat meer dan
de andere. Vijanden heb ik daar niet.

Eigenlijk kan ik mij een leven zonder de Zuidpoort niet meer voorstellen. Zij is, meer
dan andere verenigingen, mijn toevluchtsoord. |k vind daar interessante mensen die
ik anders nooit had leren kennen. Krijg daar dingen die ik in eigen kring ontbeer:
vriendschap, genegenheid. De Zuidpoort zit in de kern van mijn bestaan.

Ik kan haar niet missen. Ik wil haar niet missen.

Inge




UITSTAPPEN EN EVENEMENTEN

Een nieuw huis, een nieuwe thuis

Voor de derde maal in haar geschiedenis zal de Zuidpoort verhuizen. Wanneer ik dit
schrijf, moet de verhuizing nog gebeuren. Wanneer je deze Echo in handen krijgt, is
ze aan het gebeuren. De voorziene datum om het nieuwe huis te betreden, zou rond
1 oktober 2012 moeten zijn.

Waarom verhuizen? Door de toenemende activiteiten en het stijgende aantal
deelnemers werd het huis te klein. Regelmatig moest een grotere zaal gehuurd
worden, wat wel financiéle consequenties had.

Een geschikte woonst vinden met de nodige voorzieningen was zeer moeilijk. Het
lokaal moest voldoen aan bepaalde criteria zoals de ligging of bereikbaarheid, het
aantal plaatsen, een grote keuken, voldoende zitplaatsen, burelen, ontmoetings-
ruimte, een tuin (grote vraag naar) en de financiéle haalbaarheid.

Tot op een dag ons het bericht bereikte dat de pastorie van Christus Koning
vrijikwam. Dit was een kans. Het gebouw voldeed alvast aan een aantal criteria: tuin,
bereikbaar met het openbaar vervoer, voldoende zitruimte en de ligging midden in
een sociale woonwijk. We beschouwden dit als een uitdaging.

Na overleg met het bestuur en niet het minst de bezoekers zelf van de Zuidpoort,
was er enthousiasme aanwezig om dit project op te nemen. Na de nodige contacten
met de kerkfabriek omtrent de huur en de geboden mogelijkheden en na een bezoek
aan het huis, kwamen wij al vlug tot een beslissing. Het huis voldoet immers aan de
gestelde verwachtingen. Na gunstig overleg met de kerkfabriek — waarvoor wij hen
dankbaar zijn — werd de knoop definitief doorgehakt.

Naast de organisatorische en praktische stappen die de komende tijd dienen gezet te
worden, zou eveneens aandacht en bezinning moeten besteed worden aan de
nieuwe situatie. Er is een verlangen om breder te kijken dan een materiéle
vernieuwing. Meer praktische ruimte moet ook leiden tot een kansrijkere dynamiek,
met trouw aan onze visie.

Vanuit de filosofie van de Zuidpoort wordt iedereen die zich inzet als Zuidpoorter,
mee verantwoordelijk om door inspraak en vorming mee te bouwen aan een nieuwe
fase in de geschiedenis van onze vereniging.

Er zijn veel goede krachten aanwezig... mogen ze in het nieuwe huis ten volle tot
uiting kunnen komen, tot geluk van velen.

Yvette



Zuidpoortse vakantiedagen 2012

leder jaar, reeds 14 jaar traditiegetrouw, gaat de Zuidpoort op vakantie. Telkens de
eerste week van juli. Dertien jaar na een waren we te gast in “De Kleppe” in
Everbeek. Een aangepaste locatie met heel ruime voorzieningen, een grote tuin,
midden de prachtige Vlaamse Ardennen: Everbeek ligt tussen Brakel en
Geraardsbergen.

Begin 2012 is daar begonnen met de verbouwing en renovatie van de bestaande
gebouwen. We moesten uitkijken naar een andere locatie voor de komende 2 jaar.
Geen gemakkelijke klus, want we zijn al 13 jaar verwend geweest in Everbeek! Na
enig zoeken en de nodige contacten vonden we een geschikte locatie in Zedelgem
bij Brugge. Een domein daar, “Hoogveld”, bood plaats voor 28 personen, dit tegen
een democratische prijs. Het landhuis bleek nog vrij voor de eerste week van juli, en
de beslissing was vlug genomen.

Op maandag 2 juli trokken we vol verwachting en met pak en zak naar die “nieuwe
vakantie”. Het werd even wennen: een veel kleinere keuken en kamers van 4, minder



tuinmeubelen... Maar het viel wel mee. De zon was alle dagen van de partij zodat het
wandelen, de doolhof, het openlucht zwembad, nooit in het gedrang kwamen.

Het spel zonder grenzen bracht veel ambiance in de groep en de zelfgebakken
cakes waren zeer welkom als tussendoortje.

Op vrijdag 6 juli, de laatste dag, zouden we picknicken in het Provinciaal Domein van
Beernem. Dit ligt op de terugweg naar Gent, zodat we met gevulde magen thuis
konden komen. Maar... maar... in de voormiddag viel de regen met bakken neer, en
dus moest het programma aangepast worden. Picknicken in de regen, in de kou en
op het natte gras, was niet aangewezen. Dan maar met de picknick naar de
Zuidpoort. Zo kon iedereen met een dankbaar en blij gemoed naar huis.

ledereen was tevreden, maar het heimwee naar Everbeek blijft... zodat we blijven
opteren voor ons vertrouwde vakantieverblijf. Maar het zal wel 2014 worden. In elk
geval worden we weer verwacht in “De Kleppe”, na die onderbreking van 2 jaar.
Ondertussen doen we voort om als Zuidpoort leuke momenten te blijven zoeken,
waardoor we als groep van eensgezinden een goed thuisgevoel blijven scheppen.

Yvette




Schelde op en af op twee wielen

30 juli, afspraak in De Zuidpoort voor een zomerfietstocht. We zijn met zes: Emile,
Inge, Eddy, Mireille, Roland en ikzelf. Voor de fietsen doen we een beroep op Max
Mobiel. Eddy, Mireille en ik krijgen een mooie rooie, Inge doet het met wat elektrische
steun en Emile en Roland kiezen voor hun eigen stalen ros.

We vertrekken stroomafwaarts en zoeken de Schelde op bij Ledeberg en volgen
langs de Gentbrugse meersen tot in Melle. De Schelde is langs dit traject nog
nauwelijks bevaarbaar, maar maakt wel een aardige bocht die ons op een
afwisselende manier laat kennis maken met de kracht van de wind. Maar iedereen
fietst dapper door en zo komt het fijne torentje van de kerk van Melle in zicht. Op de
marktplaats zoeken we een terras op voor een verdiende pint. Het terras van café
Melle Rose Place. (De uitbaters hebben blijkbaar vroeger naar die TV-serie Melrose
Place gekeken.) Toch wat regen drijft ons naar binnen waar kersverse opa Roland
ons verrast op nog een extra drankje. Op de gezondheid van de kleine spruit doen
we er graag nog ééntje bij!

Terug nu naar de Schelde, en daarvoor moeten we enkele fietsknooppunten volgen
die ons tot in Merelbeke brengen, waar we via een stukje ringvaart en het mooie
Liedermeerspark de Schelde opnieuw bereiken. Nu fietsen we stroomopwaarts naar
Gent. De batterijen lopen nu toch stillekes aan wat plat. Enkel die van Inge blijven
goed “marcheren” en geregeld moet ze in de remmen! Eddy ontpopt zich tot een
kordate groepsleider die ons veilig doet oversteken. Hoeft natuurlijk niet te
verwonderen, hij was vroeger wielrenner.

Opnieuw in Gent blikken we terug op een mooie tocht. We hebben genoten van
goede fietsen, het vrij goede weer (deze zomer is een mens al snel tevreden) en een
fijn gezelschap. We zijn het erover eens: zo een fietstochtje is voor herhaling vatbaar.
En voor wie fietsen wat moeilijker is, het steuntje van de batterij scheelt meer dan
een slok op een borrel!

Diederik




Eén kaartje, heel de zaal

Enkele Zuidpoorters konden, uitzonderlijk, gratis films gaan bekijken. Een van de
aantrekkelijkste bioscopen in Gent is Studio Skoop. Daar koos Inge een film uit
waarover ze graag napraat.

Echo: Die film die jij zag, Moonrise Kingdom, heeft veel succes niet, Inge?

Inge: Dat kan zijn, maar ik zat wel alleen in de zaal!

Echo: Gelijk een privé-voorstelling dus. Zeg eens iets over het verhaal.

Inge: Dat is erg apart. Het gaat om twee 12-jarigen, een jongen en een meisje, die
samen besluiten weg te lopen. En zelfs te trouwen. Het verhaal speelt op een eiland
voor de oostkust van de Verenigde Staten. En niet nu maar in de jaren zestig. Dat zie
je o.a. aan de kleren. De jongen sluipt ’s nachts weg uit een scoutskamp. En als dan
ook nog het meisje verdwenen blijkt, staat het hele eiland op stelten. ledereen zoekt
naar hen: vogels van diverse pluimage. Intussen amuseren die twee tieners, eigenlijk
nog kinderen, zich enorm. Ze zwerven door de bossen, baden in rivieren. En ze
“trouwen”, wat inhoudt dat hij een gaatje maakt in haar oor.

Echo: Dat is inderdaad apart. Maar heb jij je ook geamuseerd?

Inge: Het is een mooi, romantisch verhaal en ik heb ook wel enkele keren gelachen
om knotsgekke situaties. Vooral de volwassenen doen rare dingen. De film zit ook vol
overdrijvingen, maar dat stoort niet, het geeft een sfeer zoals in een sprookje. En ik
heb ook genoten van de prachtige natuurbeelden.

Echo: Kortom, je wilt dit nog wel meer doen?

Inge: Absoluut. Die goedkope kaartjes zijn een prachtig initiatief.

Echo: Zeg dat wel, Inge. Tot je volgende bioscoopbezoek. Bedankt.

Roland



Mosselman, mosselvrouw

Goede zomer, kwakkelzomer... er hoort een mosselfeest bij. De traditie wil dat de
parochiezaal van Sint-Coleta dan het toneel is van een waar mosselfestijn. In de
ochtend van zaterdag 11 augustus was Emile dan ook al druk in de weer in de
bijhorende keuken. Samen met een groepje vlijtigen, uiteraard.

Het werd weer een genoeglijk samenzijn en zelfs de zon kwam ons bekijken. Dan is
het dubbel genieten van die pastorijtuin (voorproefie op de tuin bij ons nieuwe
gebouw). Leuk, die gesprekjes tussen hen die ons vaak bezoeken en anderen die
minder frequent de deur van de Zuidpoort opensteken. Hier en daar zelfs een wat
diepgaander gesprek.

Een aperitiefije, een koffietje, en dan begon het aanschuiven bij mosselschepster
Yvette. Jezus, wat hebben wij daar een berg verorberd. Zou de stapel
mosselschelpen niet aan een mijnterril doen denken? Voor de niet-mosseleters lag er
een vleesgerecht klaar.

Voorzitter Diederik kreeg onze aandacht voor een enthousiasmerende speech. Want
ja, weer een jaar voorbij en nu trekken we in dat nieuwe gebouw, met dus nieuwe
kansen maar wellicht ook andere uitdagingen, andere opgaven voor ons allen. Er
volgde een serene minuut stilte voor de diep betreurde Lut Rummens.



Kortom, een fijne dag en zeker veel meer dan alleen maar smikkelen.

Roland
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INFO EN ACTUALITEIT

Ons 15-jarig feest

Onze Zuidpoort bestaat al 15 jaar en dat mocht gevierd worden!

Vanaf half zes was het onthaal voorzien. En al direct was daar heel veel volk in het
Vormingscentrum Guislain aan de Stropkaai. Vanuit diverse hoeken en kanten waren
mensen komen opdagen, en zo zat de goede stemming er al meteen in. Goede stemming
die nog verbeterde door het optreden van de sociaal geéngageerde Gentse groep Bougé op
ons eigen.

Om 18 uur begon de voorstelling van de DVD “Vooruit in vrijwilligerswerk”, die met veel
enthousiasme was voorbereid door mensen van de WOGI-groep: Antoinette, Rudi, Christine,
Eric, Rosanne, Inge, Emile; en misschien vergeet ik er nog.

Nadien kwam het podiumgesprek met onder meer “onze” Rudy Roelandt over bewust
omgaan met competenties in vrijwilligerswerk. Jawel, ieder die bij ons over de vloer komt, is
vrijwilliger en iedereen heeft veel meer mogelijkheden dan hij zich bewust is...

Een spijtige onderbreking was de epilepsieaanval van een van de deelnemers. Alles kwam in
orde, maar het nam nogal wat tijd in beslag. Er kon toch overgegaan worden tot de uitreiking
van de oscars. Niemand werd overgeslagen, heel het podium stond vol. Een pluim op ieders
hoed in de vorm van een badge, als aanmoediging: doe zo voort.

Bij de receptie ter afsluiting, met allerlei lekkere broodjes en drankjes, heel wat bekende
gezichten. Sabine en Samia om er maar een paar te noemen.

Dat wij als gemeenschap oog hebben/krijgen voor de noden van onze naasten is
verheugend. Het toont aan dat wij er ons van bewust worden dat wij bij tijden stappen
kunnen zetten om daaraan te verhelpen, niet alleen naar onszelf toe maar ook tegenover
onze medemensen. Wat wij voor anderen doen, doen wij ook voor onszelf.

Het is een werk van lange adem. Maar wij blijven onderweg en dat is het belangrijkste.

Marijke Steffelaar
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Zuur appeltje voor de dorst?

In de zaal Torrepoort (“De Poel”) in Gent viel er enige tijd geleden een interessant
uiteenzetting te beluisteren van Gilbert De Swert, vroeger hoofd van de
ACV-studiedienst en dus bijzonder goed geplaatst om zijn klaarheid te scheppen in
de complexe problematiek van pensioenen, vergrijzing, werkgelegenheid en dies
meer.

Een eerste belangrijke punt is dat de “babyboomers”, de mensen geboren tussen
1946 en 1964, volop met pensioen aan het vertrekken zijn. Dat schept zowel
problemen als mogelijkheden: meer pensioenen en meer kansen voor jonge starters.
Vergrijzing? Sinds vorig jaar zijn er meer 60-plussers dan min-20’ers! De huidige
generatie Belgen wordt steeds ouder. Toch hoeft het kleinere aantal “actieven” niet
tot een ramp te leiden. We krijgen weer meer kinderen, die dus zullen werken (ook
meer scholen nodig, ja) en we kunnen een beroep doen op verstandig opgezette
migratie. Die is er nu reeds, vooral van binnen de EU en met 15- tot 35-jarigen. De
actieve bevolking heeft zelfs een recordaantal bereikt: 4,5 miljoen. Met name het
aantal werkende 40-plussers is aan het stijgen.

Als land zijn wij de voorbije 20 jaar een derde rijker geworden, als land wel te
verstaan. Natuurlijk is dan de cruciale vraag: hoe verdelen we die? Het antwoord
daarop is uiteraard altijd politiek gekleurd.

Onder de allochtonen zijn er zoals bekend meer werklozen dan onder de
autochtonen.

12



De vrouwen participeren nu evengoed als de mannen in het arbeidsleven. Er komt
trouwens meer werkgelegenheid in de non-profitsector, en daarin werken er meer
vrouwen dan mannen.

Is langer werken dé oplossing voor de pensioenproblemen? Hier noemt de spreker,
met grote stelligheid, de koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting
zeer onrechtvaardig. Wie niet gestudeerd heeft, moet dan langer werken dan iemand
die wel hoog opgeleid is. Bovendien moeten sommigen zwaarder en ongezonder
werk verrichten dan anderen. Lengte van de loopbaan, veeleer dan leeftijd, is een
billijk criterium voor het bepalen van de pensioenleeftijd. Langer leven, dus langer
werken? Laten we dit veeleer omkeren: juist minder lang werken leidt tot langer
leven. Overigens is er een langzame overgang van meer naar minder ongezonde
beroepen.

De spreker wijst erop dat productiestijging niet hetzelfde is als groei en in nog veel
meer sectoren kan worden bereikt. Hij breekt er een lans voor om die stijging om te
zetten in werkgelegenheid i.p.v. meer loon. Een standpunt waar de vakbonden meer
en meer achter staan.

Natuurlijk wordt arbeid in Belgié veel te zwaar belast. De verschuiving naar belasting
op kapitaal vereist evenwel fundamentele politicke keuzes.

Gilbert De Swert is een boeiende en zelfs geestige spreker die, met veel zin voor
nuance, ingewikkelde materie verstaanbaar kan maken. Hij koppelt sterke sociale
bewogenheid aan realisme en hoedt zich voor dogma’s of utopistische
toekomstvisies. Ook zijn boek kan ik aanbevelen. Het ruimere kader van een boek
biedt immers meer mogelijkheden tot verheldering dan het beperkte bestek van een
Echo-artikel.

Roland
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Lut

Onze vereniging wordt grotendeels door bijzondere vrouwen gedragen. Sterke
vrouwen die mee de Zuidpoort gestalte geven en schragen. Een van hen was Lut
Rummens.

Wat zij schonk, was presentie en attentie, volledige aandacht voor de woorden van
hen die al te vaak hebben moeten zwijgen. Zij bood discretie, fijngevoeligheid en
tact, intelligentie achter een ietwat verlegen glimlach. En zelfs wat humor.

Ook van op afstand was zij gul met haar werkkracht. Voorbeeldig geduldig,
diplomatisch aandringend bij de treuzelaars, puzzelde zij onze permanentielijst
bijeen.

Toen het noodlot haar die zware weg opstuurde, droeg zij dit dapper. Met
stilzwijgende moed, voorbeeldig doorzettingsvermogen en introverte taaiheid.
Zuidpoorters zoals Lut zullen altijd in ons hart blijven.

Roland
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ZUIDPAN

Vegetarische spaghetti

Spaghetti bolognese hoeft echt niet altijd met vlees.
Wat hebben we dan nodig?

500 g (volkoren)spaghetti (1 blokje bouillon per halve liter water)
800 g (blik)tomaten in blokjes 4 el olijfolie

400 g uien (in stukjes) 2 el tomatenpuree

200 g wortelen (in schijfjes) 1 kl basilicum

4 stengels bleekselderij 1 kl oregano

2 paprika’s (in stukjes) 2 kI nootmuskaat

2 teentjes knoflook (geperst of in zwarte peper, snuifje zout

stukjes) (vers) gemalen parmezaan of andere
600 ml groentebouillon of water kaas

Hoe bereiden we dit vegetarische gerecht?

We fruiten de uien en de knoflook glazig in de olie en voegen daarna alle
ingrediénten toe, maar nog niet de spaghetti en de kaas. We roeren goed en
brengen de saus aan de kook. Daarna laten we de saus 20 minuten zacht koken met
deksel, tot de groenten gaar zijn. Intussen laten we de spaghetti gaar worden (zie de
verpakking). We serveren de spaghetti met de geraspte kaas.

Let wel: we kunnen evengoed quorngehakt of een ander vegetarisch gehakt
gebruiken.

Smakelijk!

Roland (die dit overnam uit “Lekker en gezond”; een receptenboekje van de Stichting
tegen Kanker)
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VARIA

Gewiek

van de ooievaar boven de Zuidpoort, of liever, boven een straat in Sint-Niklaas.
Veerle, de jongste dochter van Roland Huybrecht, mag zich sinds 12 juli moeder
noemen. Zij kreeg een zoontje en dat jongetje kreeg de naam Viktor. Proficiat!

Diezelfde vogel zette wat later koers naar West-Vlaanderen. Onze vroegere
groepswerker, Samia Hamzaoui, kreeg op 28 juli een dochter. Het meisje luistert
naar de “wijze” naam Sophia. Van harte gelukgewenst, Samia en Kevin!

Onze jarigen

Augustus

2) Thérése Gouwy
4) Lia
8) Frank
17) Christine Debruycker
19) Lydia De Couck
20) Greet Van Overloop
23) Mira

6) Ives Vlerick
27) Frank
31)

Stijn

September

4) Robert

11) Chantal Step
3) André

15) Rudy Roelandt
18) Fernanda en Jean

Oktober

4) Edith
10) Tony en Ann
4) Martine

18) Guusje

21) Adriaan

25) Gilberte

27) Gilles

31)

Roland
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POETENHOEK

Aan het sociaalartistieke project “Vlieglessen van een viegel” namen een groep
dichters en dichteressen deel, met elke hun eigen, zeer persoonlijke pen. Eén van
hen put blijkbaar uit een sterke spirituele inspiratie.

De wereld wordt steeds chaotischer, gewelddadiger. Mensen

verwonden/ doden zichzelf en elkaar. Vervuiling en ziekte nemen hand over
hand toe.

Maar... er is een tegenstroom. Onweerstaanbaar en zeker breidt hij zich uit.
Mensen worden steeds meer bewust van hun positieve krachten,

van hun goddelijke kern.

Vergeven, altijd weer opnieuw. Te beginnen met onze grootste vijand
(want ook hijis een kind van God en heeft dus zijn goddelijke kern).
Dit is de manier waarop wij worden vergeven,

is de manier waarop wij van onze heiligheid bewust worden.

Verlossing... bevrijding.
Als verloste en bevrijde mensen zijn wij in staat om elkaar te
respecteren, elkaar te bemoedigen,
elkaar te beschermen, elkaar te verzorgen,
om een wereld te scheppen waar iedereen
vreugde en vrede
kan ervaren.

Marijke
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DE ZUIDPOORT-Echo is een driemaandelijkse vitgave van

de VZW DE ZUIDPOORT, Ottergemsesteenweg 12 te 9000 Gent.
Tel. 09 245 09 05

E-mail: info@dezuidpoortgent.be

Website: www.dezuidpoortgent.be

Lene Vos op 0478/529278.

Redactie: Rudi De Letter, Leen Hiels, Yvette Hoste,
Roland Huybrecht, Inge Van Lancker.

Eindredactie:

Roland Huybrecht, 09,/220 25 08.

Verantwoordelijke vitgever:
Diederik Janssens, Ottergemsesteenweg 12, 9000 Gent.

De Zuidpoort Onthaal:
Tel. 09/245 09 05.

De Zuidpoort Permanentie:
Dinsdag van 10 tot 16 u., donderdag van 14 tot 16 u. en
zaterdag van 10 tot 14 u.

Bereikbaarheid buiten de permanentie:

Yvette Hoste, 09/227 74 31.

Giften aan de Zuidpoort: zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.
Op rekening nr. 652-4803804-58 van Vlaams Netwerk.
Omschrijving: projectnr. 501- De Zuidpoort.

Wilt u meer inlichtingen over de Zuidpoort 2

NAOM: .

Adres: .o e
E-mailadres: «.ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Telefoon: c.uvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiienennes

o wil contact opnemen met de Zuidpoort.
o wil meewerken met de Zuidpoort.
o wil de Zuidpoort-Echo ontvangen.
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