Café Parti (restaurantrecensie) « EVA, verleidelijk vegetarisch
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In de wachtkamer van airstop en taxistop

Wie met de trein in Gent Sint-Pieters aankomt, hoeft bij het buitenkomen maar vijftig meter naar
links te gaan om bij Café Parti binnen te stappen. Om het uur doet hier een elektrisch treintje
boven de bar zijn toertje. Elke tafel draagt bovendien de naam van een wereldstad — wij zitten
aan Moskou. Maar dit trendy café-restaurant is meer dan de wachtkamer van Airstop en
Taxistop. Het interieur ademt veel ruimte uit, de stoelen zijn van Vlaams top-ontwerper Maarten
van Severen en de metersbrede zwartwitfoto’s van Carl Dekeyzer. Het prachtige terras ligt
momenteel onder een dik sneeuwtapijt. Het concept slaat blijkbaar aan want ongeveer alle
tafeltjes zijn gereserveerd. Apart niet-rokersgedeelte, maar geen duidelijke scheiding.

Café Parti is een “normaal’l restaurant dat een aantal vegetarische gerechten biedt. De kaart
wisselt regelmatig. Bij ons bezoek vermeldt ze pasta met vijf soorten wilde zwammen en room,
en lasagna met ricotta. De soepen worden expliciet als vegetarisch aangeduid, maar bij
navraag blijkt er voorwaar vleesbouillon in te zitten. Zwak.

Mijn disgenoten gaan respectievelijk voor de pasta en de lasagna. Geen van beide is
veganistisch of veganiseerbaar (hoewel de kok wel flexibeler is wanneer het minder druk is), en
ikzelf moet mij tevreden stellen met een witloofsoepje, dat ik na enige onderhandeling met de
ober toch kan afdwingen. Eigenaardig genoeg blijkt ze bij aankomst aan tafel omgetoverd te zijn
in een uiensoep. Ze smaakt heerlijk zoet en wordt geserveerd met lekker brood en een
voortreffelijk geurende olijfolie. Met bijna € 7 voor een soepje slaan ze er niet naast, maar ik ben
tevredengesteld. De chardonnay huiswijn die ik er terloops bij drink voor € 3,5 is excellent. De
pasta met bospaddestoelen is dan wel perfect al dente, maar valt mede door de roomsaus
zwaarder uit dan verwacht, en doet mijn tafelgenoot met heimwee terugdenken aan zijn eerdere
ervaring met de ravioli met spinazie en fijne kruiden.

Dit interview werd gepubliceerd in EVA Magazine 9 .




