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Zin in een stemmig adresje midden in de Brusselse Marollenwijk, dichtbij het Vossenplein met
haar dagelijkse rommelmarkt? “t Werm Woeter, zoals een rasechte Brusselaar het zou
uitspreken, straalt werkelijk de sfeer van onze hoofdstad uit. Dat zie je aan de menukaart met
typische Brusselse ontbijtarrangementen en de oude stadsfoto's aan de muur, maar ook voor
de naam heeft de eigenares inspiratie uit de Brusselse geschiedenis gehaald. Omdat niet alle
huishoudens zich een gasaansluiting konden veroorloven, verdiende de plaatselijke kruidenier
wat bij door het verkopen van warm water uit een ketel met een kraantje. Zodra het water in de
ketel heet was, ging de kruidenier naar buiten en riep 'Werm woeter!", zodat alle huisvrouwen
warm water konden halen om koffie te kunnen zetten.

Op de vaste kaart staan buiten het ontbijt en brunch nog enkele veggie opties zoals een
spaghetti, lasagne, omelet met tofu, groentetaart en een heleboel desserts. Echt interessant zijn
de suggesties. Aangezien we ze niet zo frequent zien veranderen, sommen we ze maar meteen
ook op: kikkererwtencurry, seitanrisotto, chili sin carne met guacamole en een pasta met
courgette, tomaten en mozzarella. Prijzen gaan van 7 tot 10 €. Een ideaal plekje om gezellig en
ongedwongen met een goede vriend(in) een hapje te eten met een goed glas Brussels bier in
een stemmige omgeving. En het kan natuurlijk ook geen kwaad om te vermelden dat de
eigenares zelf vegetariér is. Verder is er een zaaltje dat je kan huren voor groepen en is er op
donderdag Brussels cabaret door 't Crejateef complot, dat momenteel het programma ‘In
Brussel zén de sjchuun vraave’ (In Brussel zitten de mooie vrouwen, voor onze niet-Brusselse
lezers) opvoert. Tot voor kort kon je er ook een cursus ltaliaans koken volgen, maar nu de
lesgeefster terug naar Italié is, organiseert Het Warm Water samen met haar stages in de buurt
van Rome. EVA-leden krijgen in het eetcafé 10 % korting.

www.hetwarmwater.be
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Dit interview werd gepubliceerd in EVA Magazine 17 .
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