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Zo ergens tussen de Vrijdagmarkt en de Ottogracht kan je het Magazijn vinden. We hoeven
u niet te vertellen waar dit gebouw vroeger voor diende - alleszins, dat hopen we toch.
Dezelfde ruwe sfeer is gebleven, getuige de graffiti en stukken bakstenen muur. Achterin de
zaak, waar het eigenlijk nu nog op een magazijn lijkt, werden vroeger feestjes gegeven -
ondergetekende heeft er nog staan shaken op dancehallmuziek. Dat gedeelte wordt
gebruikt bij drukte. Een beetje terecht. Nu wel opgesmukt met een likje verf, een grote
vierkante toog en regelmatige tentoonstellingen van allerlei artiesten.

Voor je binnenwandelt kan je aan het raam een kijkje in de keuken nemen. In de regel zal je
daar jonge mensen aan de slag zien, die er hun ervaring komen opdoen. Naast de
mogelijke beginnersfoutjes heeft die jonge aanpak een fijne invloed op de vegetarische
kaart: in vergelijking met veel andere eetgelegenheden proberen ze het menu op een
originele, modernere manier in te vullen. Met de zoveelste toefjesschotel of saaie salade in
het achterhoofd verdient dat feit alleen al een bezoekje.

De kaart dus. Vast in het menu staat een spaghetti, een pasta pesto en enkele slaatjes,
ondermeer met falafel. Leuk, maar dat kan je eigenlijk overal eten, dus is het vooral kijken
naar de suggesties. Die wisselen regelmatig, al zie je sommige dingen af en toe terugkomen,

zoals de zeven-groenten-wok met seitan, gember en een chilisaus bijvoorbeeld, waarvan je
een royale portie krijgt. Maar we hebben er ook al lekkere zelfgemaakte groenteburgers
gegeten, geserveerd met een kleurrijk slaatje en pilav. Of een Indische curry met gefrituurde
aardappel die misschien iets te weinig pikant was en wat diepte miste. Eens geproefd van de
papperdelle op Toscaanse wijze, een tafelgenote goedkeurend horen mompelen bij een
quiche van geitenkaas.

Er is ook een sympathieke wijnkaart, naar het schijnt La Chouffe van het vat en je krijgt  bij
elke maaltijd een ruime portie Turks brood. Kortom, ga maar eens een kijkje nemen.
Slaatjes en pasta kosten geen € 8, de hoofdgerechten ergens tussen € 11 en € 16.
Niet-rokers komen beter akelig vroeg.

Het Magazijn
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Dit artikel werd gepubliceerd in EVA Magazine 19 .
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