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De meest sexy veggie?

Misschien heb je er al iets van opgevangen: jaarlijks proberen diverse organisaties te
achterhalen wie de meest sexy vegetariér is. Eén van de genomineerden in de categorie
non-celebrities is Christine Hannes (27) uit Antwerpen. Christine is van opleiding juriste en is
momenteel werkzaam als leerkracht. We voelden haar even aan de... tand.

EVA Magazine: Vertel eens Christine, van wie gaat deze wedstrijd uit?

Christine Hannes: De organisator is PeTA, de grootste dierenrechtenorganisatie ter wereld.
People for the Ethical Treatment of Animals ijvert al jaren voor dierenrechten via vooral ludieke
acties zoals deze. De bedoeling was dan ook even onder de aandacht te brengen dat
vegetariérs ook best knap kunnen zijn. En oppervlakkig, natuurlijk [lacht].

Wat vind je over het algemeen van de sexy-ness van veggies? Moeten ze trouwens
uberhaupt sexy zijn?

Vegetariérs zijn volgens mij spijtig genoeg over het algemeen niet echt sexy, net omdat velen
onder hen zo gedreven met de zaak bezig zijn dat ze aandacht voor zichzelf en uiterlijk vertoon
als bijzaak beschouwen. Nochtans vind ik het wel belangrijk om ook eens op die manier in het
nieuws te komen en aan te tonen dat niet alle veggies zo serieus zijn.

Is vegetarisme zelf sexy vandaag?

Dat denk ik wel. Meer en meer mensen schijnen - eindelijk - door te hebben dat vegetarisme
een veel gezondere levensstijl is. Het is dus niet langer 'dom' om geen vlees te eten. Vele
mensen gaan zelfs meer vegetarisch eten omdat het goed is voor de lijn. Dat er tegenwoordig
een hele waslijst is aan bekende veggies doet er natuurlijk ook geen kwaad aan.
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Wat vind je zelf van de wedstrijd?

Wat mij betreft is het een erg leuke manier om vegetarisme op een positieve manier in het
nieuws te brengen en om het clichébeeld dat mensen hebben van vegetariérs te doorbreken.
Bovendien had Peta dezelfde wedstrijd enkele maanden eerder gehouden voor bekende
mensen, en daar kwamen ook heel leuke reacties op. Die wedstrijd werd overigens gewonnen
door Chris Martin van Coldplay en Pamela Anderson.

Wat denk je ermee te bereiken?

Hoe meer aandacht voor vegetarisme en dierenrechten, hoe beter. Dat wou ik bereiken en
daarom doe ik zo'n acties. Ik vind mezelf het prototype van de niet-clichématige veganist. Ik
koop alles biologisch, koop zoveel mogelijk fairtrade en eet veganistisch maar dat zie je niet
aan mij! Ik ben een echt fashion victim en ben altijd mee met de laatste nieuwe modegrillen en
snufjes. |k ben dus met andere woorden niet het 'geitenwollensokken-type' waarmee
vegetarisme nog al te vaak wordt geassocieerd!

Wat mij betreft is het een erg leuke manier om vegetarisme op een positieve manier in het
nieuws te brengen en om het clichébeeld dat mensen hebben van vegetariérs te doorbreken.

Wie vind je zelf de meest sexy vegetariér?

Ik ben een echte fan van Johnny Cash en ik was al een fan van Joaquin Phoenix omdat hij een
geweldige sexy vegan is (zie de website van PeTA waar zijn knappe speech te vinden is) maar
sinds hij een waanzinnig goede Johny Cash neerzet in de nieuwe film Walk the line ben ik
helemaal verslaafd! Met stip op nummer één dus, die Joaquin Phoenix. Op nummer twee komt
Moby wegens ontzettend cool en op nummer drie mijn vriend Youri, de drummer van het ter
ziele gegane .Calibre. Binnenkort te zien op Vlaamse podia met zijn nieuwe groep!

En de meest sexy groente?

Mmm, een sexy groente... Het voor de handliggende antwoord is natuurlijk de wortel, wegens
zijn vorm, maar ook voor zijn voedingswaarde. En verder de uit de gratie verdwenen
seizoensgebonden groenten zoals koolrabi en warmoes. En uiteraard vergeet ik hier de
aardappel niet, want een goed pak frieten (in plantaardige olie gebakken) blijft nog altijd het
beste wat er is!
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Dit interview werd gepubliceerd in EVA Magazine 21.
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