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Wie het schoentje past

Als vrouw deel ik met vele andere vrouwen een dure verslaving: schoenen. Velen onder ons
kunnen geen schoenwinkel passeren zonder een kijkje te nemen in de etalage. Conversaties
stoppen wanneer we schoenen achter glas zien. We zijn enkele seconden gebiologeerd en
vergeten volledig waar we naartoe gingen, waar het gesprek over ging en waar ons hoofd staat.
Soms dromen we over een paar glimmende laarzen en raakt dat beeld niet van ons netvlies tot
we ze aan onze voeten voelen. 
Als vegetariër daarentegen deel ik met vele andere veggies een afkeer van leer. Dieren worden
er in dieronterende omstandigheden voor gedood en arme mensen, soms zelfs kinderen,
werken ervoor in mensonterende omstandigheden, tegen een hongerloon. Ik had al snel door
dat deze combinatie van verslaving en aversie een probleem vormde. Voor sneakers kon ik al
een tijd terecht bij Jaak, de natuurwinkelier uit Hamme die een selectie vegetarian shoes
verkoopt, maar waar haalde ik Victoriaanse pumps, roomzachte ballerina’s en supersexy
laarzen? Gelukkig kwamen twee meiden uit Herentals met een oplossing voor mijn probleem:
een hippe, vrouwelijke schoenenwinkel zonder de geur van leer. 

Brokjes

Katleen:

Liesbet:

Katleen:



De meiden van Georgette’s Shoes (Interview)  •  EVA, verleidelijk vegetarisch

Droom

Liesbet:

Katleen:

Georgette

Liesbet:



De meiden van Georgette’s Shoes (Interview)  •  EVA, verleidelijk vegetarisch

Katleen

Liesbet:

Waarom geen leer?

Vegetan



De meiden van Georgette’s Shoes (Interview)  •  EVA, verleidelijk vegetarisch

Blackspot


