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In memoriam Paul Gerené (1943-2007)

Ik herinner mij, of nee, ik heb van horen zeggen, dat het allemaal begon met een microbe of een virus dat hij 
heeft opgedaan in een uithoek van het land en die zich helemaal in hem vastzette. ‘t Was in Wuustwezel in 
de Maatjes, met een vogelcursus, zoiets ja.

Vreselijk aangestoken als hij was, nam hij dat virus ook met zich mee naar een andere uithoek van het 
land. Daar lag op dat ogenblik een stukje “probleemterrein”. Probleem veroorzaakt door een kleilaag die 
afwatering in de weg stond en waardoor dat terreintje alsmaar natter en natter en natter werd en dan maar 
gewoon wat bleef liggen tot het na verloop van tijd uitgroeide tot een danig probleem van formaat, maar 
daar was op dat ogenblik zich niemand echt van bewust. Dit terrein werd “ontdekt” door gepassioneerde 
biologen en natuurliefhebbers. De droom voor de natuurliefhebbende vogelkijker in het bijzonder 
ontwikkelde zich al snel tot een nachtmerrie voor de bevoegde overheid.

Want daar op die plaats werden de grondvesten gelegd van een vereniging, genaamd WNLO, die ervoor ging 
zorgen dat dit terrein nimmer meer zou passen in de plannen van de overheid, NO WAY.
Het virus had stevig toegeslagen en het activeerde nogal wat, voor sommigen toch, lastige eigenschappen 
zoals: een “supergevoelige neus” voor verdachte terreinonvriendelijke en bedreigende zaken en 
verwikkelingen, een neus die dan ook overal gretig werd ingestoken.
Met een helder en verfi jnd inzicht werden zwakke punten en hiaten in de plannen en in het betoog van de 
tegenpartij op een kordate, krachtige en vooral met een nietsontziende zelfverzekerdheid heel kalmpjes 
en rustig gewoon er even uitgehaald en open en bloot op tafel gesmeten. Geen spelletjes met deze man. 



Wil je alles weten over het reilen en zeilen van Blokkersdijk? Word dan lid van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever vzw! 
Stort 7 euro op rekening 001-2392760-40 van Natuurpunt-WAL en je ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift “Groenlink”.

www.natuurpuntwal.be

De heleboel werd haarfi jn uitgepluisd, doorgelicht en onverbloemd en ongezouten aan de kaak gesteld 
en voorgelegd aan het grote publiek via het tijdschrift, in bewoordingen die nogal eens een shockeffect 
teweegbrachten bij de betreffende instantie die dan in razende colère naar de telefoon greep. Ja, da’s 
duidelijk dat dit nogal eens bijgestuurd moest worden om de dialoog en de “lieve” vrede te bewaren.
 
Zijn vurige gedrevenheid, zijn deskundige, planmatige en pragmatische aanpak, zijn zéér kritische 
ingesteldheid gedrenkt in een behoorlijke portie achterdocht en argwaan - zeker wat betreft het mooi weer 
spelen van plannenmakers - zijn doorgedreven verlangen naar duidelijkheid en zuiverheid naar willen weten 
tot in de fi nesse hoe de naad nu eigenlijk precies aan de kous zit, en het inzetten van alle middelen die hem 
ter beschikking kwamen, stonden en waar hij de hand op kon leggen, bezorgden hem dan ook de naam van 
“IJZERVRETER”, de man die doorgaat!

In de strijd naar erkenning van droomgebied Blokkersdijk werden nogal wat vrijbrieven verworven, waarbij 
de erkenning als Europees Vogelrichtlijngebied waarschijnlijk wel de grootste troef werd.
De beproevingen waren veelvuldig: omvorming van de expresweg tot autosnelweg, spaghettiknooppunten, 
de aanleg van de verbindingsweg E17-expressweg, een golfterrein, dijkverhogingen, fl airs in opbouw, en 
tal van andere gewoon ongewenste projecten met als besluit de Oosterweelverbinding. Blokkersdijk werd 
steevast ingekleurd als werfzone – uitbreidingsgebied – opbergzone - lozingsmogelijkheid je kunt het zo gek 
niet bedenken, het was gewoon een interessante, lege vlek op de kaart, ideaal dus voor aanleg en gebruik van 
vanalles en nog wat. Het is duidelijk dat zonder alle eerdergenoemde kwaliteiten men onmogelijk dit stukje 
Aards Paradijs van een sombere ondergang had kunnen behoeden.

En dan, dan kwam de grootste uitdaging: hoe red ik mezelf? Totaal onverwacht als een donderslag bij 
heldere hemel, geveld door een compleet onvoorziene gebeurtenis in juni 2005, ternauwernood ontsnapt 
aan een veel te vroeg einde, door een heel fi jn oogje van een naald gekropen, met vooruitzichten …  (diepe 
zucht) tja, ik durfde hierover niets luidop te zeggen en hopen al helemaal niet.
Maar het vechtertje in je zorgde ervoor dat ik je in maart 2006 mocht uitroepen tot “Bloem van het Jaar”. 
Je stond er weer, OK – OK, een beetje meer gestroomlijnd en ook nog niet helemaal “in form”, maar de tijd 
zou helen.
Tot enkele maanden later, dat vreselijke nieuws, dat venijn dat je lichaam was binnengeslopen. Dit zou een 
strijd worden die je niet kon winnen.

Paul, je was een man met een warm hart op de juiste plaats, met een enorme passie en een fantastisch 
stuwende drijfkracht.
We zullen je missen.

Greet De Jonghe Algemene Vergadering maart 2006
Overgenomen en aangepast door Willy Verschueren


