
Gooien we met z'n allen te veel 
spullen weg, zonder stil te staan 
of ze nog gerepareerd kunnen 
worden? Heel  vaak is dat nog 
mogelijk en kan je dus nog een 
tijdje verder met  jouw toestel, 
stoel of broek. Deurne Deelt brengt 
daarom handige buurtbewoners 
samen en organiseert met hen het 
eerste Deurnes Repaircafé.

Een tweede leven

Heb je een kapotte stoel, een dvd-speler 
die niet werkt, een broek waarvan de rits 
hapert, een knuffelbeer die een  oog kwijt 
is of nog iets helemaal anders? Breng deze  
mee naar ‘t Pleintje. We helpen iedereen 
gratis verder. Samen met een deskundige 
vrijwilliger kan je dan aan de slag. We beloven 
niet dat we alles kunnen herstellen, maar als 
het niet lukt, geven we op zijn minst advies 
over waar je wel geholpen wordt. Let op, het 
gaat hier om kleine herstellingen aan een 

fiets, kledingstuk, klein elektrisch toestel of 
meubel. Je moet het kunnen meebrengen 
naar ‘t Pleintje.

"Mensen kunnen helpen, 
dat doet plezier.  Ik hoop op 

die manier ook een beetje kennis 
door te kunnen geven."

Yvonne , vrijwilligster

Nederlandse inspiratie

Het concept komt overgewaaid vanuit Neder-
land. Martine Postma startte in 2009 het 
eerste Repair Café in Amsterdam. Sindsdien 
heeft het zich verspreid over heel Nederland. 
In december 2012 was Antwerpen aan de 
beurt. Het eerste Vlaamse Repair Café vond 
plaats in het Ecohuis.  Nu is er ook in Deurne 
bij buurtbewoners heel veel goesting om met 
dit concept aan de slag te gaan.

Aan de babbel

Het Repair Café is naast werkplaats natuur-
lijk ook café. Een goede gelegenheid dus 
om andere mensen uit de buurt beter te leren 
kennen. Misschien kom je te weten dat je 

buurvrouw veel handiger is dan jij dacht?  Als 
het  Repair Café’s een succes wordt, dan den-
ken we aan uitbreiding. Zodat er binnenkort 
in elke Antwerpse wijk kapotte spullen gere-
pareerd worden.

Handige Harry’s gezocht

We hebben al heel wat vrijwillige reparateurs 
gevonden, maar er kan nooit te veel hulp zijn. 
Ben jij een echte Handige Harry? Wil je men-
sen hiermee helpen? Neem dan zeker contact 
met ons op.
 
Partners zijn Buurtbewoners, Transitie 
Deurne, De Hoeve, Ecohuis Antwerpen, de 
Kringwinkel Antwerpen, het Netwerk Bewust 
Verbruiken en LETS Vlaanderen

PRAKTISCH:

    zaterdag 20 april, 13-16u, ‘t Pleintje, 
    Sint- Rochusstraat 106, 2100 Deurne 

Eerste Deurnes Repair Café
Stoel, broek of knuffelbeer kapot?
Geef ze een tweede leven 
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Deurne Leeft, Samenlevingsopbouw 
en Recht-op starten vanaf september  
maandelijks met een gratis cultuur-

in ‘t Pleintje.

Voor iedereen

De cultuurcafés zijn een ontmoetingsplaats 
waar mensen samenkomen om aan cultuur 
te doen. Open en bereikbaar voor iedereen, 
ook voor de mensen die met minder moeten 
rondkomen.
Want armoede is veel meer dan een gebrek 
aan geld. Het is uitsluiting op verschillende 
vlakken, bijvoorbeeld door een gebrek aan 
kansen. Het is niet mogen en niet kunnen 
meedoen, er niet bij horen. Deze sociale 
uitsluiting is een zware last, waar het 
cultuurcafé een antwoord op biedt. Het 
moet mensen zin doen krijgen in cultuur, 
hen inspireren, motiveren,... Een eerste stap 
die smaakt naar meer.

Eerste afspraak

Iedereen is welkom op de cultuurcafé's Het 
worden leuke avonden vol lach, dans en 
ontroering.
Eerste afspraak 6 juni om 20.30u (begin 
optreden, 19.45u openen van de deuren) in 
’t Pleintje.

of via Danny Jacobs (telefoon 0485 03 28 33, 
mail Danny.jacobs@recht-op.be)

Ben je ze al eens tegengekomen in de 
bibliotheek of tijdens één of ander 
Deurnes feest? Een ploegje schminkers 
die op ieder kinder-snoetje een glim-
lach weet te toveren?

Kinderen blij maken

Het zijn de buurtgrimeurs en ook jij kan 
een van hen worden. Grimeren wil zeggen 
gezichten schminken in leuke kleurrijke 
figuren. In een cursus van Dinamo leerden 
mensen hoe ze kindersnoetjes konden 
veranderen in tijgers, leeuwen, …. Hieruit 
groeide een groepje buurtgrimeurs.  
Vrijwilligers die kinderen blij maken  
tijdens Deurnese activiteiten. Je hoeft 
als buurtgrimeur niet op elk evenement 
aanwezig te zijn. Je kiest wanneer je een 
handje kunt komen helpen. Lukt het je die 
dag niet, dan is er geen enkel probleem.  

Buurtgrimeur zijn is leuk

Als buurtgrimeur kom je op veel plaatsen 
waar je anders nooit zou komen. Je leert 
Deurne op een andere manier kennen. 
“Het doet zo’n deugd om die glimlach, die 
dankbaarheid te zien bij kinderen als ze 
in een piraat of een vlinder geschminkt 
worden. Ze hebben nog veel fantasie  en 
gaan helemaal op in hun rol als beer, muis of 
leeuw. Het geeft mij een goed gevoel. Ik wil 
iets doen voor mijn buurt, bijvoorbeeld door 
deze kleurrijker te maken. Door buurtgrimeur 
te zijn hoop ik mijn steentje bij te dragen”, 
aldus een vrijwilliger. 

 Iets voor jou?

Na de paasvakantie starten we opnieuw met 
een cursus grimeren. Dit in samenwerking 
met cultuurcentrum Deurne. Je kan de cursus 
gratis volgen. Daarna maak je deel uit van 
onze buurtgrime-ploeg. De cursus gaat door 
in Dinamo op 4 donderdagavonden: 18, 15 
april en 2, 23 mei telkens van 18u tot 19.30. Het 
is wel belangrijk dat je de 4 avonden volgt. 
Iedereen is welkom, maar schrijf je wel op 
voorhand in.

Meer info
Joke Verlaet 

0473 86 77 75
joke.verlaet@ 

samenlevingsopbouw.be

Maandelijks 
gratis
cultuurcafé

Leeuwen en tijgers
in Deurne

fietsatelier met buurtschool: jong geleerd, oud gedaan

... met een hoop speciale 
workshops in alle digipunten.

Informeer je op www.dotkom.be
Of

 kom eens langs naar de vrije inloop 
op dinsdag of  woensdag namiddag 

in 't Pleintje

De Digitale Week is een jaarlijks initiatief  
van LINC vzw



Ben jij onze nieuwe vrijwilliger?
Naam: Ayshah Alabutey
Vrijwilliger bij samenlevingsopbouw Deurne 

Ayshah is misschien wel de vrolijkste vrijwilligster van 
heel ’t Pleintje. Ze komt altijd lachend binnen en is heel 
attent. Haar specialiteit is meehelpen in de keuken. Soep, 
hapjes, hele maaltijden, … Vraag het haar! Niets is haar 
te veel. Ze is een vrijwilligster uit de duizend. We kunnen 
steeds op haar rekenen.  

Alvast een dikke proficiat.

Is vrijwilligerswerk iets voor jou? 
Meer info bij Jesse Lemmens of Ria Vervoort 03 320 26 70
jesse.lemmens@samenlevingsopbouw.be

Vrijwilliger 

in de kijker

De Buurtkrant is een uitgave van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw V.U.: Rudi Smis 
vormgeving: redactie: Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Gasstraat 

heidi.zwaenepoel@samenlevingsopbouw.be 

Dag van de 
Sociale huurder 
Dit jaar gaat de dag van de sociale huurder 
door zondag 23 juni 2013, om 13u in 
KINEPOLIS Antwerpen. Het is een jaarlijks 
evenement van Pash (platform Antwerpse 
sociale huurders) voor alle sociale huurders. 
Je maakt er kennis met Pash en andere 
sociale huurders. We kijken samen naar 
ontspannende film. De toegang is gratis. Bij 
het verlaten van de zaal krijg je een leuke 
geschenkentas.
Kriebelt het om te komen?

Schrijf je snel in!
Stuur een mail met je naam, 
hoeveel personen je komt, 
je adres, telefoonnummer en e-mailadres 
naar Martha: martha.wauters@telenet.be 

Samenlevingopbouw Antwerpen stad | Antwerpen-Noord, Borgerhout, Deurne, Kiel-Hoboken

Ben jij de Taal*ooR vrijwilliger die we zoeken?  

Saidati is naar de Nederlandse les geweest. 
Haar lerares is de enige Nederlandstalige waar 
ze mee praat. Julienne moet in het Nederlands 
zoeken naar haar woorden. Een praatje met 
de buurvrouw gaat veel spontaner in het 
Frans. Karim moet dingen vaak 2 keer zeggen. 
Hij maakt nog veel fouten waardoor mensen 
hem niet altijd begrijpen.

De sector Samenlevingsopbouw bestaat 30 jaar. Al 30 jaar brengen we groepen mensen samen 
die het moeilijk hebben. Samen met hen sleutelen we elke dag aan een solidaire samenleving. 
Voortaan doen we dat met de 9  instituten in Vlaanderen onder 1 logo.

In Antwerpen zijn er veel mensen als Saidati, 
Julienne en Karim. Ze komen naar Taal*ooR 
om hun Nederlands te oefenen. Taal*ooR is 
geen Nederlands les. Het is een mengeling 
van mensen die vlot Nederlands praten en 
mensen die Nederlands leren. Ze wisselen uit 
over gewone dingen: het weer, een artikel 
in de krant, eigen ervaringen, wonen in 
dezelfde buurt,... 

Spreek jij vlot Nederlands? Kan jij regelmatig 
een paar uur vrijmaken voor een gesprek in 
groep? Wil je nieuwe mensen leren kennen? 
Kan je goed luisteren? Heb je geduld om 
iemand naar woorden te laten zoeken? Dan 
ben jij de vrijwilliger die 
we zoeken! 

Griet Vielfont 
0473 86 19 97

griet.vielfont@ 
samenlevingsopbouw.be 

Huursubsidie
De eerste keer in 2012

Sta  je 5 jaar of langer op een wachtlijst  
voor een sociale woning? Heb je een laag 
inkomen? Dan ontving je eind 2012 een 
eerste huurpremie. Op voorwaarde dat je 
alle gevraagde  papieren in orde bracht. 
Als je een huurpremie krijgt, dan komt een 
controleur van Wonen- Vlaanderen langs. 
Hij komt kijken of de huurwoning veilig is en 
het nodige comfort biedt. Als je woning niet 
in orde is dan moet je een andere zoeken. 
Daarvoor heb je 1 jaar tijd.

Moeilijke opdracht

Een goede, betaalbare woning op de private 
huurmarkt vinden is bijna onmogelijk. 
Vind je niets dan verlies je  na 1 jaar de 
huurpremie. Wij willen de Vlaamse overheid 
ervan overtuigen dat ze de voorwaarde: 
‘Wonen in een woning die veilig is en comfort 
biedt’ schrapt. Omdat deze juist de mensen 
met de laagste inkomens raakt.

Oproep

We willen daarvoor een dossier maken. 
Ontvang jij een huurpremie en heb jij een 
controleur van Wonen Vlaanderen op bezoek 
kregen? Laat het ons weten.

Lief vogels
03 236 13 51  

lief.vogels@ 
samenlevingsopbouw.be



AGENDA                  Meer activiteiten vind je in de kalender op .

BARBECUE OP BISTHOVENPLEIN
Jongeren op het Bisthovenplein organi-
seren een barbecue.  

Meer info via Lies 03 326 22 14

ZOMERUITSTAP 
We gaan op daguitstap. Iedereen is 
welkom.  

Meer info via Joke 03 326 22 14

FIETSTOCHT MET PICKNICK  

Meer info via Lies 03 326 22 14

’T PLEINTJE

SAMEN ETEN IN ‘T PLEINTJE
Broodmaaltijd 

Pannenkoeken 

Uitgebreide buurtmaaltijd

Soep en een broodmaaltijd

Meer info via Ria 03 320 26 70

REPAIRCAFE
Weggooien? Niets van! Breng je kapotte 
spullen mee naar het Repair Café.

Meer info via Jesse  03 320 26 70 of Lies 
03 326 22 14

LENTEPOETS
Buren poetsen samen hun straat.

Meer info via Jesse  03 320 26 70

CULTUURCAFE 
Samen genieten van een portie gratis 
cultuur.

Meer info via Ria 03 320 26 70

AFSLUITFEEST
Samen sluiten we feestelijk het 
werkjaar af!

Meer info via Jesse  03 320 26 70

DINAMO

BUURTFIETSATELIER
2 keer per week kan je zelf je fiets repa-
reren in de Ten Eekhovelei 281. We vragen 

en begeleiding is aanwezig. Nieuwe 
banden, remmen, … zelf meenemen.

Meer info via Lies: 03 326 22 14

CREATIEVE DAGEN
Deurnenaars komen samen om gezellig 
creatief te zijn.

Meer info via Joke 03 326 22 14 

SOEPERDEBOERE
Samen gezellig koken en eten.

 
eten 2,50 euro 
Meer info via Kess 03 326 22 14

FIETSVRIENDINNEN FIETSEN IN DUO’S 
Ervaren fietsers fietsen samen met 
beginners. 
elke week in duo fietsen op zelf 
gekozen dagen
Meer info via Hafida of Joke 03 326 22 14

NAAIEN
Om de 2 weken komt het naaigroepje 
samen in Dinamo. Zowel startende als 
ervaren naaisters zijn welkom. Onze 
vrijwilligers helpen iedereen verder.

Meer info via Kess 03 326 22 14

CURSUS GRIMEREN VOOR 
BUURTGRIMEURS
Wil jij buurtgrimeur worden? Je 
krijgt een gratis grime-opleiding  om 
kindersnoeten te schminken. Daarna 
contacteren we je als er in Deurne 
een feest wordt georganiseerd waar 
schminkers nodig zin.  

Meer info via Joke 03 326 22 14

FIETSWEEK 
De fietsschool leert je in jouw buurt de 
basis van het fietsen. 

Meer info via Hafida 03 326 22 14

FIETSTOCHTEN 
Elke maand doen we een fietstocht voor 
beginnende fietsers en sympathisanten.  

Meer info via Lies 03 326 22 14

WAAR VIND JE ONS IN DEURNE?
wijkteam Zuid

 
 

team inkomen/arbeid

St.-Rochusstraat 108 
T 03 322 10 04

wijkteam Noord

 
 

DINAMO EN 'T PLEINTJE

COMPUTER  - VRIJE INLOOP
Onder begeleiding oefenen op de 
computer.

(Dinamo)

Pleintje)
Meer info via 03 326 22 14 (Dinamo)
of 03 320 26 70 (’t Pleintje)

COMPUTERCURSUSSEN

vooraf inschrijven
Meer info via Dot.kom 03 218 80 43

2- SPRAAK
Samen leven? Samen spreken! 
Nederlands- en anderstaligen 
ontmoeten elkaar en praten in duo 
Nederlands. Kom gerust kennismaken 
tijdens onze permanentie.

Meer info via Stefaan 03 326 22 14

Meer info via Carlo 0491 61 39 55

TAAL*OOR
Nederlands- en anderstaligen 
ontmoeten elkaar en praten in groep 
samen Nederlands.

Meer info via Hafida 03 326 22 14 
(Dinamo) of Ria 03 320 26 70 (’t Pleintje)

PRETLOKET 
Een infostand voor al je vragen over 
cultuur. 

Pleintje)
Meer info via Ria 03 320 26 70

Meer info via Hafida 03 320 26 70

KUNSTROUTE 
We zijn aanwezig op de kunstroute in het 
Rivierenhof.  

Meer info via Hafida 03 326 22 14
’t Pleintje en Dinamo


