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Kalender activiteiten 
in Den Alleman
13|10|2012	 KIENEN! Croques tijdens de pauze en alleen 
	 maar eetbare kienprijzen! Speelkaart voor  
	 slechts 0,50€
29|10|2012	 BLOEMSTUK maken voor op het kerkhof 
	 14:00 tot 16:00
03|11|2012	 PANNENKOEKEN  eten in den alleman voor  
	 maar 1€! - 14:00 tot 17:00
19|11|2012	 KREA - 14:00 tot 16:00
10|12|2012	 KERSTSTUK maken - 14:00 tot 16:00
24|12|2012	 KERSTAVOND gezellig vieren in den  
	 alleman; met een kerstdiner, kerstcadeautjes 	
	 en kerstmuziek! 17:00 uur! Inschrijven vanaf 	
	 1 december.
23|02|2013	 MOSSELSOUPER - 16:00.  
	 Inschrijven vanaf 1 februari
16|03|2013	 KIENEN! Hot-dogs tijdens de pauze en varia  
	 prijzen! Speelkaarten voor slechts 0,50€
01|04|2013	 EIKESBRUNCH op paasmaandag. Kom alle 
	 eitjes in alle vormen eten die op ons buffet  
	 worden geserveerd. 11u. 
	 Inschrijven vanaf 1 maart
25|05|2013	 10 JAAR DEN ALLEMAN! Feestelijke recep-	
	 tie want ons buurtencentrum draait al tien 	
	 jaar lang!
08|06|2013	 VLAAMSE KERMIS MET MIE FRUT EN EEN 	
	 GEKKE CLOWN Prijzen voor alle kindjes die 	
	 meespelen!  - 14:00 tot 18:00
31|08|2013	 BUURTBARBECUE HET VELLEKE  
	 met zanger IRON

 

Openingsuren van
den alleman
ma	 14-17u	 Café
di		  Praatpunt
wo	 16u	 Meisjeswerking
do	 14-17u	 Café met verse soep
vr	 14-17u	 Café
za	 14-17u	 Café met broodjes
zo		  gesloten

Familienieuws
We zijn blij dat er weer een kindje is geboren op het Velleke. Op 
18 april werd een meisje verwelkomd in het gezin van Zainab en 
Ibrahim Mansaray. Yabu is vooral de lieveling van haar twee broers: 
Unish en Mohammed.
We wensen van harte proficiat aan de ouders op het Velleke nr 200 
en hopen dat hun baby, die bij haar geboorte 3.280 kg woog, mag 
opgroeien tot een flinke jonge vrouw.

We hebben ook verdriet omdat we in onze wijk moesten afscheid 
nemen van twee mensen die ons lief waren.
Op 25 mei is Magda Ceuppens zachtjes ingeslapen in het 
AZ.Middelheim te Antwerpen. We wisten dat ze ziek was, maar door 
haar optimisme en haar moed werd er veel weggelachen. Magda 
bracht een plezierige stemming in de groep, maar moest, nauwe-
lijks 63 jaar, haar leven loslaten. Dankbaar omdat we haar mochten 
kennen, zullen we haar ook missen, samen met haar kinderen, klein-
kinderen en vele anderen.

Iemand die we op het Velleke eveneens zullen missen is Marcel 
Hoes, echtgenoot van Lisa Smets. Marcel is vele jaren ziek geweest, 
heeft heel lang en heel veel in stilte geleden. Hoe dikwijls bereikte 
hij het einde van zijn krachten en kwam hij er telkens weer bo-
venop? Maar nu, na 12 jaar, was hij moe gestreden en keek hij uit 
naar rust en bevrijding. Op 24 juli heeft hij dan afscheid genomen, 
hoewel hij slechts 67 jaar heeft kunnen genieten van zijn leven.

Op 3 augustus is een einde gekomen aan het 81-jarige leven van 
Gusta Bleys, moeder en grootmoeder van heel wat kinderen en 
kleinkinderen, onder wie onze vrijwilligster Sonja.
Voor sommige mensen is het leven moeilijk om dragen en weinig 
genietbaar. Gelukkig als er dan bij de kinderen iemand is die een 
beetje verlichting tracht te brengen. Een niet gemakkelijke opgave! 
We wensen dat Gusta nu mag genieten van de eeuwige rust!

We hopen van harte dat deze drie getroffen families stilaan leren le-
ven met een lege plaats. We wensen hen daartoe de nodige sterkte 
en een grote dosis moed!

“De afstand die ligt tussen leven en dood,
is niet moeiteloos af te leggen.
Maar belangrijker is niet de weg die je gaat,
wel het spoor dat je achterlaat.”
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Infomarkt onderwijs & 
zitdag studietoelagen

Gratis infomarkt onderwijs
Kom op 23 oktober met al je vragen over onderwijs naar het stadhuis!

Vertrouwenspersoon op school
Schoolkosten
CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding): wat doet een CLB?
Studiekeuze
Kleuterscholen
Vrijetijdspas op school
Anderstalig

aanvraaG studietoelaGe invullen
Hulp nodig bij het invullen van de aanvraag voor een 
studietoelage?
Kom je in aanmerking voor een studietoelage of niet? 

Wij helpen je graag met je aanvraag!

23 oktober 2012
Stadhuis (1e verdieping)
9 – 12 uur
13.30 – 16 uur
17.30 – 19.30 uur

Volg de gele pijlen!

Gratis
Heb jij zin om mee de rech-
ten van sociale huurders 
over heel Vlaanderen te ko-
men verdedigen? Of heb je 
zelf geen grote mond maar 

wil je wel graag informatie over je rechten als sociale huurder 
en wat de regering allemaal beslist over sociale huurders? Dan 
is Vivas iets voor jou!

Wat is Vivas? Vivas is de afkorting van de Vereniging Inwoners 
Van Sociale woningen. Het is een organisatie van sociale huur-
ders over heel Vlaanderen die opkomt voor de rechten van 
mensen die wonen in een sociale huurwoning. 

Over wat gaat het nu juist? Sommige dingen kunnen de huis-
vestingsmaatschappijen zoals de Geelse Huisvesting zelf be-
slissen. Maar er zijn ook andere regels die invloed uitoefenen 
op sociale huurders, waarover de huisvestingsmaatschappijen 
niets te zeggen hebben maar die de regering beslist. Als je 
over deze laatste dingen invloed wil uitoefenen en mee met 
Vivas de regering de juiste richting wil proberen uit te duwen, 
dan moet je zeker eens een keer mee naar Vivas komen! 

Als je meer informatie wil of vragen hebt, kan je contact 
opnemen met Liesbeth Verbruggen: Bel 014/56.73.24 of 
0495/24.41.68 of spring eens binnen in den Alleman!

Wil je graag een basiscursus Word, internet en e-mail of 
computerwegwijs volgen? Dan kan je terecht in dien-
stencentrum Luysterbos. 
Als er interesse is, kan er ook gestart worden met een 
cursus fotobewerking en fotoboek maken.
Met eenvoudige computervragen kan je ook terecht in 
den Alleman, elke donderdagnamiddag van 14u tot 16u. 

Buurtencentrum den Alleman 
Velleke 220, 2440 Geel 
 014 - 56 73 25

 Vrije oefenen op maandag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag, van 14u tot 17u.

Elke donderdag van 14u tot 16u begeleid 
door Herman

 
Dienstencentrum Luysterbos 
JB Stessensstraat 69, 2440 Geel 
 014 - 56 70 70 

Vrije inloop  
maandag van 14.00 tot 16.00 
Met begeleiding. 
 

Wat je allemaal kan leren of oefenen in digidak… 

 kennismaken met de muis en het toetsenbord  je compu-
ter aan- en uitzetten  documenten ordenen in mappen  af-
beeldingen vergroten en verkleinen  op een eenvoudige ma-
nier foto’s bewerken  je elektronische identiteitskaart gebruiken 
  netlog of facebook leren kennen en er een profiel aanmaken 
  informatie vinden op de website van je eigen gemeente 
  mailtjes versturen met en zonder bijlagen  chatten  mu-
ziek op je mp3-speler zetten  alles over brieven maken en deze 
in een mooie lay-out gieten  presentaties maken   je vakan-
tiefoto’s op een dvd branden  een blog aanmaken  informatie 
opzoeken op het internet   printen en scannen  een routeplan-
ner gebruiken   oude vrienden terugvinden via netwerksites  je 
belastingen via het internet invullen  leuke wenskaarten maken 

 online kaartjes versturen naar al je vrienden  je inschrijven 
op nieuwsbrieven  leren typen    …of wil je gewoon komen  
oefenen? 

Interesse? Iets voor jouw? Kom zeker lang!
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Bewonersvergadering over de gerenoveerde appartementen
Op 25 juni vond een bewonersvergadering plaats voor de bewoners van de eerste reeks gerenoveerde appartementen in het Velleke. 
De mensen hebben hun bemerkingen gegeven bij het onderhoudsboekje van de Geelse Huisvesting en we hebben uiteraard ook ge-
praat over de nieuwe appartementen.

De Geelse Huisvesting had een onderhoudsboekje gemaakt voor alle toekomstige bewoners van gerenoveerde appartemen-
ten in het Velleke waarin staat hoe je de nieuwe appartementen moet kuisen. De Geelse Huisvesting wou graag dat de bewo-
ners hun inhoudelijke opmerkingen over dit boekje gaven en het mee hielpen omzetten in eenvoudige en duidelijke taal. De 
aanwezigen hebben zich over het onderhoudsboekje gebogen met als resultaat een reeks nuttige opmerkingen, waarvoor 
bedankt! De wijkwerking heeft deze opmerkingen doorgegeven aan de Geelse Huisvesting. 

Ook de nieuwe appartementen zelf werden besproken. De aanwezigen waren over het algemeen erg tevreden over hun nieu-
we appartement. De woonkamer, de slaapkamers, de keuken..iedereen vond het allemaal erg mooi. Er werden ook nog wel 
opmerkingen gegeven: zo vind men bijvoorbeeld de lift te klein voor rolstoelen en werd er verteld door de bewoners dat je de 
effen zwarte vloertegels wat moeilijker proper krijgt en je er gemakkelijk vuil op ziet. Alle opmerkingen werden doorgegeven 
door de wijkwerking aan de Geelse Huisvesting.

Hoe is het in de nieuwe 
appartementen van het 
Velleke?
Wel dat vroegen wij ons ook af en daarom ging ik als reporter van 
de wijkwerking op bezoek bij verschillende mensen die al in een 
nieuw appartement wonen. Wat willen we weten? Alles natuur-
lijk!

Ik kom aan bij de blok Pieter Deconinck en merk meteen dat 
ik langs de gewone ingang niet ga binnen geraken. Er wordt 
me verteld dat ik langs de kelder moet gaan. Daar is het 

een wirwar van gangen, deuren en stellingen, maar er is aan 
de bezoekers gedacht. Er hangen pijlen die me de weg wijzen 
tot de gang en de lift. Deze laatste ziet er redelijk klein uit en 
bekleed met plastiek. Mag ik de lift dan wel nemen? Voor de 
zekerheid de trap dan maar. Jammer voor de mensen die ik 
ga bezoeken want de trap ligt vol stof dat uiteraard aan mijn 
schoenen blijft plakken. Gelukkig zijn de eerste bewoners die 
ik bezoek dit gewoon. ‘Elke dag moet ik kuisen’, zegt ze, ‘maar 
gelukkig hebben we een mooie en makkelijke vloer gekregen 
in ons nieuw appartement.’ Ze vertelt verder met veel enthou-
siasme, over de vele kasten en bergruimtes die er nu zijn, een 
kast met schuifdeuren waar je wasmachine en droogkast in 
kan, zelfs op het balkon staat er nu een extra kast die heel han-
dig is. Ook dat alles nieuw en modern is, maakt dat je woning 
er proper uitziet en blijft. Enkel bij de keuken heeft ze nog een 
paar opmerkingen. Deze is opengemaakt en dat vindt deze 
bewoonster minder aangenaam. En het elektrisch kookvuur 
vindt ze ook geen voltreffer. Deze vrouw maakt graag tajines 
en dat lukt toch beter op een gasvuur. Maar verder geen klach-
ten. Momenteel met de werken wat lawaai maar dat is tijdelijk. 
En daar laat ik het dan bij. Op naar de volgende!

Bij mijn tweede bezoek tref ik Ibrahim en zijn gezin. Natuur-
lijk mag ik komen kijken en hen wat vragen stellen. Eerst en 
vooral vertelt hij dat zijn verwarming niet werkt, maar dat is 
doorgegeven. Zij hebben nog een klein kindje en daarom is 

dat toch belangrijk. Op het plafond zien we een aantal plekken 
die niet zo mooi afgewerkt zijn. Maar de algemene tendens is 
dat ze heel tevreden zijn. Tegenover hun oude appartement 
is dit heel mooi. Om de vloer te beschermen hebben ze een 
extra vloerbekleding over de tegelvloer gelegd. Dat is makke-
lijker voor de kindjes, als zij morsen of zo is er geen probleem. 
En de keuken, wat vinden ze daar van? ‘Jammer dat ze open 
gemaakt is’, zegt de mama. De kindjes kunnen nu makkelijk in 
de keuken en ze moesten zo eens aan het kookvuur komen… 
Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. En al lachend zegt ze er ook bij 
dat de keuken nu altijd proper moet zijn want bezoekers zien 
dit meteen. 

In het derde appartement dat ik bezoek woont Christel. Zij 
vertelt me meteen dat ze alles goed vindt! Ah nee, toch nog 
iets: de vloer. Daar zie je alles op liggen, vooral stof en zeker 
het stof dat in de gang ligt van de werken. Maar voor de rest 
is alles er op vooruit gegaan. Het keukenmeubel leek in het be-
gin wat laag en vreemd, maar eigenlijk is het toch wel handig 
om snel een hapje te eten of zo. Lawaai van de buren hoort 
Christel niet, enkel het lawaai van de werken maar dat is gauw 
voorbij, hopelijk. Ze laat me dan ook haar bergingen zien, 
en inderdaad, dat ziet er echt handig uit. Zelf is ze er enorm 
content van. Het enige wat ze soms mist is een oven, maar 
misschien koopt ze die zelf nog wel eens. Alweer een tevreden 
bewoonster dus. 

Benieuwd of mijn laatste bezoek ook zo positief is. Ik kom aan 
bij Marcel. Hij vertelt me dat hij al 40 jaar in het Velleke woont. 
En ja, de nieuwe appartementen zijn veel beter dan de oude, 
veel moderner ook. Marcel merkt ook dat hij binnen veel min-
der lawaai hoort van andere mensen. Het is goed geïsoleerd, 
maar in de zomer is het er toch nog warm. Hij heeft van ’s mor-
gens tot de late namiddag de zon op zijn ramen staan. ‘Maar’, 
relativeert hij, ‘als het zo heet is, is het immers overal warm 
binnen.’ Dat is ook waar. En verder geen klachten, behalve de 
lift, die vindt hij wat te klein. Maar misschien wordt die tweede 
lift wat groter. Wie weet? En hoe is de verhuis dan verlopen? 
‘Heel vlot’, vertelt Marcel, ‘ik ben al in de tachtig, maar ik heb 
het meeste toch zelf verhuisd. Ik moest dan ook maar de gang 
oversteken, maar toch. Alleen de zware stukken, daar had ik 
hulp bij nodig.’ Dat kan ik geloven!
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Zaterdag 25 augustus organi-
seerden de vrijwilligers van den 
alleman, samen met heel wat 

occasionele helpers, een 12de editie 
van de buurtbarbecue. Dit jaar bakten 
we lekker vlees van de beenhouwer 
van de Leunen en ja, het was écht lek-
ker. Natuurlijk bijzonder professioneel 
gebakken door de Frank, Joske en Ivo 
Bollen.

Voor de groenten had het een heel 
arsenaal vrouwen (en den Herman!) 
gezorgd, want ja, groenten klaarma-
ken voor 180 man, is een heel werkje. 
Om vijf uur ‘smorgens werden de pat-
tatten al in de mayonais gerold, opdat 
ze zeker goed op smaak zijn tegen dat 
het feest begon.

De tent was donderdag al recht gezet 
door Sonja die een bende groenploe-
gers als helpende handen had en vrij-
dag deed onze electrieker en klusjes-
man van dienst, de Karel, al wat nodig 
was voor licht, muziek, enz… Christine 
regelde als altijd nen tombela en voila 
iedereen aan het werk: nog Mit, Nicole, 
Lisa, Hilda, Dorien, Pim, Roza, Palmier, 
Martha, José, Treske, Térèse, Ines, Ans, 
Cisse, Anke, Kim, Martine, Roger,  An-
nie, Annie D., Mia en Mieke… Hopelijk 
niemand vergeten te vernoemen…?! 
Heel erg bedankt voor al dat werk 
van donderdag tot dinsdag, in totaal 
30 vrijwilligers aan het werk voor een 
geslaagd feest! Niet te onderschatten 
hé!

Het was een gezellig feest, met lek-
ker eten, en gezellige sfeer. Zanger 
Iron bracht er zeker de ambiance in, 
en van ambiance houden we wel! Er 
werd hard gedanst en wie niet van zijn 
stoel te krijgen was, kon wel kijken en 
evenzeer meegenieten. De kinderen 
amuseerden zich op straat dankzij het 
springkasteel en de straat spelen on-
der wakend oog van Gertje. En voila: 
een geslaagde barbecue! Dankjewel 
allemaal, weer goed gedaan voor al-
leman!

BUURTBARBECUE VELLEKE 



De ezel  •  Er was eens een echt-
paar met een zoon van 12 jaar, en een ezel. 
Ze besloten op reis te gaan om de wereld 
te ontdekken. Ze vertrokken alle drie sa-
men met hun ezel.
Toen ze in het eerste land aankwamen, 
hoorden ze de mensen zeggen: Kijk eens 
naar dat slecht opgevoed jongetje. Hij zit 
op de ezel, terwijl zijn arme ouders, die al 
oud zijn, de ezel moeten trekken. Toen zei 
de vrouw tegen haar man: “Wij kunnen niet 
toelaten dat de mensen zo slecht spreken 
over onze zoon”. Haar man liet de jongen 
van de ezel komen en ging er zelf op zit-
ten.
Toen ze in het tweede land aankwamen, 
fluisterden de mensen: “Kijk naar die 
schaamteloze kerel. Hij laat het jongetje 
en de arme vrouw de ezel trekken, terwijl 
hij op zijn gemakje op de rug van de ezel 
zit”. Toen besloten ze samen dat de vrouw 
op de ezel zou gaan zitten terwijl vader en 
zoon de teugels vasthielden om de ezel 
mee te trekken.
In het derde land aangekomen, hoorde ze 
de mensen zeggen: “arme man. Nadat hij 
een hele dag gewerkt heeft, zit zijn vrouw 
op de ezel. En het arme kind… wie weet 
wat er hem nog te wachten staat met zo 
een moeder”. Toen besloten ze dat ze alle 
drie op de ezel zouden gaan zitten om hun 
tocht verder te zetten.
In het volgende land aangekomen, luis-
terden ze naar wat de mensen hier te zeg-
gen hadden: “Maar dat zijn beesten! Ze zijn 
meer beest dan de ezel die hen draagt. Ze 
zullen die ezel zijn rug breken”!  Toen be-
sloten ze alle drie van de ezel af te komen 
en gewoon samen met de ezel verder te 
stappen.
Maar in het volgende land konden ze hun 
oren niet geloven toen de mensen hen uit-
lachten en zegden: “Kijk eens naar die drie 
idioten. Ze gaan te voet, terwijl ze een ezel 
hebben die hen kan dragen”.   
(Italiaans verhaal)

De vrijwilligers van den alleman nodigen jullie van harte uit om te komen: 

KIENEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 oktober 
14:OO tot 18:00 uur 

 
Het wordt een plezante kiennamiddag voor jong en oud! Iedereen 
van 8 tot 88 jaar is van harte welkom om mee te spelen! Het gaat 

door in het buurtencentrum den alleman (velleke 220) 
 

Prijs: 1 kaart kost 50 cent 
 

Leuk om te weten !!! 
* tijdens de pauze zijn er lekkere croques te verkrijgen! 

* met het kienen zijn er kleine VOEDINGS prijzen te winnen! 
* meedoen is belangrijker dan winnen! 

* inschrijven hoeft niet! 
 

Maandag 29 oktober om 14:00 uur in 
den alleman.
Meebrengen: groene takken of bladen, 
noten, kastanjes, besjes, bloemen, 
kaars… enz. (wat je vindt is goed)
Wij voorzien oase en al wat nodig om 
bloemstukken te maken.
Met al het materiaal dat we bij hebben, 
gaat Palmier ons helpen er een mooi 
stuk van te maken. 

Iedereen welkom!

Bloemstuk maken op het kerkhof
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Vragen of opmerkingen?  
Altijd welkom!
Marjan Stroobants 
Den Alleman, Velleke 220
014/56.73.23 of 
0492/90.09.74
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Kinderkrant!
Kinderwerking is top!
Deze zomer hebben we op de Leunen weer super goed 
gespeeld! Veel kindjes, mooi weer en toffe spelletjes! 

We zijn de eerste week gestart met een heus spelletjes- 
rad- van- fortuin. Draaien maar en zien welk spelletje we 
spelen. Paard en ruiter, trefbal, 1-2-3-piano, het kwam 
allemaal aan bod.

Maar niet enkel spelen kunnen we 
goed, ook koken. Door verschillende 
opdrachten te doen, konden we 
fruit en chocolade verdienen. Toen 
we genoeg hadden, hebben we 
de chocolade gesmolten, het fruit 
gesneden en dan soppen maar in 
de heerlijke warme chocolade. Een 
echte fondue!

Vrijdag trokken we met de busjes 
naar de Olmense zoo. Amai, veel 
dieren hadden ze daar! Leeuwen, 
tijgers, apen, olifanten en giraffen. 
Maar ook varkentjes, konijnen en 
geitjes waar we bij mochten lopen. 
En natuurlijk was er ook een reuze 
grote speeltuin met trampolines, 
gangen onder de grond en heel veel 

schommels en molentjes. Gelukkig dat de begeleiding 
hard kan duwen  
tegen die schommels!

De week erna was 
het héééél mooi en 
héééél warm weer. 
Maar gelukkig waren 
er waterspelletjes 
en zwemmen naar 
het Zilvermeer! Een 
groot wit strand, 
lekker koel water en veel glijbanen. Meer hadden 
we niet nodig om een beetje af te koelen!

Week 3 startte ook al met heet weer. Maar gelukkig 

mochten we onder de grote spriet van de voetbalvel-
den. Zo konden we ons toch even verfrissen. Iedereen 
helemaal nat! Dat was echt 
plezant!

De kinderen heb-
ben ook kunnen 
laten zien dat ze 
echte speurneuzen 
zijn tijdens het 
grote indianenspel. 
Iedereen strepen 
op zijn wangen, een pluim op ons hoofd en een leuke 
naam voor onze stam. De stinkende platvoeten en de 
Slimme meisjes en Stoute jongens. Op pad dan maar tij-
dens de pijlenzetterstocht. Gelukkig was er achteraf nog 
een vieruurtje om te bekomen van ons avontuur.

Als afsluiter van een fantastische kinderwerking brach-
ten we een bezoek aan de speeltuin van Meerhout! Wat 
een leuke speeltuin met veel schommels, een draaiende 
ton, veel trampolines, een kabelbaan en natuurlijk ‘de 
boot’ (of ook wel 
eens de wieg 
genoemd)! Wie 
durft er keihard?

Dat was het deze 
zomer, hopelijk 
tot de volgende 
vakantie!

Wil jij ook eens 
graag komen 
meespelen? Dan ben je steeds welkom!

Geef je adres door en de brieven met het programma 
komen ook in jouw brievenbus terecht!



Doe dan mee met ons project ‘Land van Allen’! 

	 Wanneer?	 Tijdens de herfstvakantie (van maandag 29 oktober 2012 tot donderdag 1 november) 
		  Maandag tot woensdag van 10u – 16u30. 
		  Donderdag van 14u30 – 16u30.

	 Voor wie?	 Jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar.

	 Waar? 	 In de bossen van Bel (lokaal de Kruiskwacht)

	 Hoe geraak je daar?	 Met de bus!  
		  om 9u vertrekt er een bus die je komt ophalen op vaste stopplaatsen zodat iedereen er is om 10u. 
		  om 16u30 vertrekt de bus weer om je af te zetten zodat iedereen om 17u30 thuis is.

		  Stopplaatsen: Leunen (aan de garages aan de winkeltjes), Drijhoek, Velleke (aan den Alleman),  
		  Werft (aan het stadhuis), Diestseweg (aan de Bogaard), Rijn (aan de Aldi)

	 Wat?	 Vele leuke activiteiten maar wat juist, dat gaan we nog niet verklappen!  
		  Er is alleszins ’s middags warm eten voorzien en vieruurtjes dus je moet niets meebrengen!!

	 Meer info? 	 Jef Delarbre 
		  Dienst Samenlevingsopbouw 
		  Diestseweg 146, Geel 
		  0484/681.428 of 014/56.73.16

		  Marjan Stroobants 
		  jeugdwelzijnswerkster 
		  Dienst Samenlevingsopbouw - wijkwerking 
		  Velleke 220, Geel 
		  014/56.73.23 of 0492/90.09.74
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