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Activiteitenkalender: december 2013 

 

Ma 02/12: 9u tot 12u: Peuterspeelpunt 

   12.30u: Knutselen met Mia 

Di 03/12:  12u: Soep 
   13u tot 15u: Breien 
   13u tot 15u30: Computerruimte open onder leiding van Dagmar

   13u tot 16u: computerles bij Basiseducatie 

    (enkel voor ingeschrevenen) 

Wo 04/12: Sinterklaasfeest Wollewei in samenwerking met OCMW   

    (inschrijving verplicht = volzet) 

Do 05/12: 15u30: Redactievergadering 

   18u: warme maaltijd (inschrijven verplicht) 

Vr 06/12:  9.30u Ontmoetingsdag vzw WE 

   13u tot 15u: Breien 

 

Ma 09/12:  9u tot 12u: Peuterspeelpunt 

   12:30u: Knutselen met Mia 

Di 10/12:  12u: Soep 
   13u tot 15u: Breien 

   13u tot 15u30: Computerruimte open onder leiding van Dagmar 
   13u tot 16u: computerles bij Basiseducatie 

    (enkel voor ingeschrevenen)    

Do 12/12: 13u: Kransen maken met Els 

    (je mag eigen versiering meebrengen)  

Vr 13/12:  13u tot 15u: Breien 

 

Ma 16/12: 9u tot 12u: Peuterspeelpunt 

Di 17/12:  13u tot 15u: Breien 

   13u tot 15u30: Computerruimte open onder leiding van Dagmar 
   13u tot 16u: computerles bij Basiseducatie 

    (enkel voor ingeschrevenen) 

Do 19/12: 18u: Warme maaltijd (inschrijven verplicht) 

Vr 20/12:  13u tot 15u: Breien 

 

Ma 23/12: 9u tot 12u: Peuterspeelpunt 

Di 24/12:  Kerstfeest in T’ANtWOORD 

Vr 03/01:  Eten met Innocenti 

    (uitnodiging en inschrijvingsstrook volgt) 



 

 
 

T’ANtWOORD is gesloten vanaf 23 
december tot en met 3 januari wegens de 

feestdagen!  
 

Wij wensen iedereen vrolijke feesten! 

In dit krantje: 

 

Terugblik 16/09: Cursus EHBO ...................................................... 04 

Terugblik 21/10: Café Soiree ......................................................... 05 

Terugblik 23/11: Offerfeest ........................................................... 06 

 
Gedicht ....................................................................................... 08 

Tekening: Sinterklaas ................................................................... 09 

 

Interview: Jos Raymaekers ........................................................... 10 
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Informatie: de geschiedenis van kerstmis ....................................... 13 

 
Vooruitblik 06/12: Ontmoetingsdag vzw WEB  ................................. 14 

Vooruitblik 11/12: Theater Stap ..................................................... 15 
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 Terugblik 

Cursus EHBO 16/09 

 

Op 16 september was er een opleiding EHBO gestart in T’ANtWOORD. 

Acht mensen van T’ANtWOORD hebben deel genomen aan deze 
opleiding. 

Ze hebben van alles geleerd zoals: stabiele zijligging en verslikking, 

reanimatie, bloedingen en aanleggen drukverband, huidwonden en 

wonden met een vreemd voorwerp, brandwonden, letsels aan botten, 
spieren en gewrichten,… dit, en nog veel meer, kwam allemaal aan bod. 

In januari starten enkelen terug met de opleiding die volgt op deze 

EHBO. 

Wij danken alle mensen die de cursus EHBO hebben gevolgd. Ze 

verdienen allemaal een pluim, want ze hebben allemaal keihard gewerkt.  

Ook dank aan de lesgevers die deze cursus ook mee mogelijk gemaakt 
hebben. 

Cindy 
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Café Soiree 21/10 

 

Met enkele bezoekers van T’ANtWOORD mochten we in het vervolg een 

pintje gaan drinken  met niemand minder dan Jos Geysels. Jos Geysels 
avond was een filmpje over de werkende mensen vanaf het ontstaan van 

België tot heden. is voorzitter van 11.11.11 en de werkgroep Decenni-
umdoelen. Daarnaast is hij voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Let-

teren en van filmfestival Mooov (vroeger Open Doek). Ook is hij Minister 
van Staat en ere-ondervoorzitter van het Vlaams Parlement.  

 

Reden van deze ontmoeting was een café 
soiree die georganiseerd werd door de CM. 

Het thema van die avond was ‘Armoede’ en 
hoe jij mee de strijd kan aangaan. 

 

Het liet zien hoe de vakbonden zijn ont-
staan, hoe men voor al onze hedendaagse 

rechten gevochten heeft en hoe onze socia-
le zekerheid tot stand gekomen is. 

 

Na dit leerrijk filmpje, nam Jos Geysels het 
woord. Het is een aangenaam man om naar te luisteren. De grote bood-

schap die wij onthouden hebben is “Enkel door actie krijg je reactie; De 
kracht van herhaling brengt verandering in de Wetstraat”. Hiermee be-

doelt hij dat we onze stem moeten laten horen aan de politiek en het 
thema armoede warm moeten houden. Wanneer de burger zelf er geen 

aandacht aan geeft, zal ook de regering dit niet doen. 
 

Er zijn nog steeds veel mensen die onder de armoede grens leven en ve-

le lopen het risico om in armoede terecht te komen. Voor deze mensen 
zouden we met zijn allen moeten opkomen en onze stem laten horen. 

Vakbonden, mutualiteiten en andere organisaties moeten beter samen-
werken met de organisaties tegen armoede en uitsluiting om zo samen 

acties ondernemen.  

 

De redactie 
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Offerfeest 23/11 

 

Op 23 november was het offerfeest in T’ANtWOORD. Samen met Prisma 

en Moskee Ittihadin organiseerde T’ANtWOORD een offerfeest. 

Om 8u zijn de Afrikaanse dames 

begonnen met koken. In de 

keuken stonden heel wat 

Afrikaanse vrouwen te koken. Het 

was heel druk in de keuken door 

de 15 dames die volop met het 

eten bezig waren en ook aan het 

overleggen waren over wie wat 

ging doen. Tijdens het koken zijn 

er ook mensen van T’ANtWOORD 

een kijkje gaan nemen in de 

keuken. Velen stonden versteld 

van de sfeer en de ambiance in de keuken. 

Er waren ook enkele mannen in de keuken om het vlees te snijden. Dit 

moet op een speciale manier gesneden worden. Het vlees moet ook 

gezegend blijven. Het vlees waar de mensen mee gekookt hebben was 

kip en koe (rund). 

Terwijl de mannen het vlees aan het snijden waren, waren de dames 

bezig met de groenten. De groenten die ze gebruikte waren tomaat, ui, 

wortel, gember, paprika, spinazie en look. Alles werd geschild en  

gewassen. Daarna staken ze alles in de pot en werd het op het vuur 

gezet. 

Het eten werd voorzien rond 13 uur, maar we zijn beginnen eten rond 

14.30u. 

Nadat de Iman een woordje uitleg gegeven had over de Islam zijn de 

mensen nog gaan bidden. Mannen en vrouwen doen dit apart. Er werd 

ook een stukje uit de Koran voorgelezen. 

Er heeft ook iemand over mekka (waar het huis van Allah sta) 

gesproken. Alle moslims moeten 5 keer per dag bidden met het gezicht 

naar het huis dat in mekka staat. Dit noemt men haga dit is een 

belangrijk huis in mekka. Dit huis is gebouwd de eerste keer door Adam,  

de tweede keer door de profeet Abraham en de derde keer door 

Mohamed. Het is drie keer opgebouwd omdat het huis elke keer werd 

vernield door water.   
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Elke moslim moet één maal in zijn leven naar mekka gaan om daar te 

bidden. Als je niet de middelen hebt om naar daar te reizen, is het ook 

goed dat je wekelijks gaat bidden in een moskee. Ze maken geen 

onderscheid tussen arm en rijk. De rijken zorgen mee voor de armen in 

hun gemeenschap. 

Op het offerfeest wordt er een schaap geslacht en dit wordt dan gedeeld 

in 3 stukken. Hiervan is 1 deel voor het gezin zelf het 2 de deel voor de 

familie en het 3 de deel voor de arme mensen. Allah zegt ook dat er 5% 

van het spaargeld naar de armen moet gaan. Het eten was heel lekker 

maar wel heel pikant.  

Na het lekkere eten hebben de Afrikaanse mensen opgeruimd en de 

afwas gedaan. Ik vond het wel spijtig dat de mensen van T’ANtWOORD 

na hun eten naar huis zijn gegaan op enkele na zoals Frans, Germain, 

Els, Tommy, Cindy en de kinderen van Els en Cindy. Deze zijn ook nog 

gebleven om mee op te ruimen en de afwas te doen. Rond 21 uur was 

alles terug opgeruimd en netjes.  

Het was een fijne ervaring. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft. 

 

Cindy 
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Een Ster 

 

Een ster straalt aan de hemel 

als een lichtje van hoop 

het doorbreekt de duisternis 

in deze koude winternacht 

waarin wij weer herdenken 

de geboorte van Het Kind 

die vrede zou gaan brengen 

voor alle mensen op deze aarde 

laten wij daarin blijven geloven 

zodat we eens in een warm 

en vreedzaam samenzijn 

het Kerstfeest kunnen vieren. 

Cindy 

 

 Schrijvers vertellen & dichten 

Sinterklaas 

 

Als jij de tekening op de volgende pagina kleurt, mag je deze in T’ANt-

WOORD afgeven aan Marthe, Greet of Tommy. Dan zorgen wij ervoor dat 

de sint deze krijgt.  

Deze actie is voor kinderen tot 12 jaar. 

 Tekening 
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 Interview 

Interview met Jos Raymaekers 
een vrijwilliger in T’ANtWOORD 

 

Hallo Jos wil je jezelf even voorstellen? Hoe oud ben je? Ben je 

getrouwd en heb je kinderen? 

Ik ben 56 jaar oud, Ik ben alleen en voel mij in mijn nopjes. 

 

Hoelang kom je al in het T'ANtWOORD? 

Ongeveer 20 jaar. 

 
Ben je zelfstandig naar hier gekomen of ben je met iemand 

meegekomen? 

Ik ben er al bij van in 1993. Toen was het nog ‘Binnen zonder bellen’ en        
W.In T.= wonen in Turnhout. 

Ik heb ook nog een jaar voedsel bedeling meegedaan bij den Anjer. 

Vroeger waren het 4 organisaties: Binnen zonder bellen; W.in T.; Den 
Anjer en mensen met een hart. Nu is dat het T'ANtWOORD 

 

Wat zijn uw taken binnen het 
T'ANtWOORD? 

Ik schrijf nu voor het krantje en ik doe 

vrijdagavond de toog. 

 
Wat zijn volgens jou de sterke 

punten van T'ANtWOORD? 

Het eten is goed, zowel dinsdags als 

donderdags. 't krantje is interessant en er 

worden activiteiten georganiseerd die ik 
graag meedoe. 

 
Wat zou je veranderen? 

Er zou terug meer vriendschap tussen de 

mensen moeten komen. 
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Wat is je mooiste herinnering binnen het vrijwilligerswerk? 

De wandelgroep “ De Stappers” vond ik heel leuk. We waren echte 
vrienden onder elkaar. Er was een hele goede sfeer. 

 

Wat vind u van armoede? 

Ik heb het eigenlijk zelf nooit meegemaakt. Ik vind het wel erg voor de 
mensen die echt in armoede zitten. Ik wil ook altijd mensen helpen die 

het echt nodig hebben. 

Hou je van cultuur? Tentoonstellingen, muziek evenementen? 

Ik ging vroeger met Marthe naar de cultuurvergaderingen. Marthe was 

toen bij basiseducatie en ik was van T'ANtWOORD. Toen er minder 
interesse was ben ik ermee gestopt.  

 

Wat zijn uw dromen? 

Ik zou eens graag de Indianen in Amerika gaan opzoeken. Ik ben heel 

erg geïnteresseerd in de cultuur van de Indianen. Ook zou ik graag een 
organisatie beginnen voor kansarmen. 

 

Hebt u nog andere hobby's? 

Mensen helpen en tuinieren. 

 
Bedankt voor het interview 

Yess 
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Wat is de betekenis van kerstmis? 

 

Kerstmis is een traditie waar mensen samen komen. Het is een moment 

waarop mensen samen aan tafel zitten en samen een kerstmaaltijd eten. 
Ook bij mensen die minder hebben, of het moeilijker hebben probeert 

men Kerstmis te vieren.  

Voor sommige mensen is het niet makkelijk, of zelfs niet mogelijk om 

Kerstmis te vieren. Reden hiervoor is het gebrek aan geld of het gebrek 

aan een sociaal netwerk. Er zijn zoveel mensen in armoede die we niet 
kunnen bereiken, die zich schuil houden. Vele mensen zijn op den dool 

en vinden elkaar niet. Ook deze mensen verdienen een Kerstfeest. Denk 
daarom aan deze mensen, heb elkaar lief en help elkaar verder. 

Onder de kerstboom liggen vaak pakjes voor klein en groot, maar de 

armen worden soms vergeten. Daarom vragen we aandacht voor deze 
mensen, en vragen we om hen te helpen waar mogelijk. 

Samen staan we sterk. 

Jos 

Informatie 
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De geschiedenis van Kerstmis 

 

Met Kerstmis wordt wereldwijd de geboorte van Jezus Christus in een stal 

in Bethlehem gevierd door de christenen. De geboorte van Jezus werd 
vooraf bekendgemaakt door de engel Gabriël. Alhoewel Jezus Christus in 

Bethlehem werd geboren, werd hij vaker Jezus van Nazareth genoemd. 
In Nazareth woonden de ouders Maria en Jozef. Ze moesten echter de 

reis naar Bethlehem maken om hun vaders te bezoeken. Toen ze daar na 
een lange en zware reis aankwamen, waren helaas alle herbergen vol. Na 

lang zoeken vonden ze een stal waar Jezus in de nacht van 25 op 26 De-
cember werd geboren. 

 

Uit vrees voor koning Herodes moest Jozef naar Egypte vluchten met Ma-
ria en Jezus. Pas na de dood van Herodes gingen ze weer terug naar Na-

zareth. Jezus groeide hier op. 

In Nederland en België wordt 25 december als 1e Kerstdag en 26 decem-
ber als 2e Kerstdag beschouwd maar over het algemeen wordt 25 De-

cember beschouwd als de datum waarop Jezus Christus werd geboren. 

Tweede Kerstdag, oftewel 26 december, is een echte Europese traditie. 
In veel Europese landen wordt 26 december als tweede kerstdag gevierd. 

In de Verenigde Staten, Canada en andere landen bestaat Tweede Kerst-
dag echter niet. 

 

Hoewel het misschien raar klinkt, moeten vaststellen dat Kerstmis in de 
eerste periode van het christendom helemaal niet bestond. Pas in 381 

werd 25 december als geboortedag van Christus gekozen. Voor 381 werd 
alleen Zijn kruisiging, besnijdenis en wederopstanding herdacht en ge-

vierd. 

Kerstmis wordt voorafgegaan door de Advent (=Nadering). Tijdens de 
Advent zijn Christenen in afwachting van de komst van Jezus. Advent be-

gint op de vierde zondag voor Kerstmis (het begin van het kerkelijk jaar) 
en duurt tot Kerstavond. Tijdens de adventsperiode worden overal Kerst-

markten gehouden. Zo vertrekken er dagelijks bussen vol naar de be-
roemde Kerstmarkt in Düsseldorf. 

 

Van Kerstnacht tot Driekoningen = Kerstkring 
De Kerstkring is een groep kerkelijke feesten rondom Kerstmis. De Kerst-

kring begint met de feestelijke nachtmis in de nacht van 24 op 25 de-
cember en eindigt met Driekoningen op 6 januari. Wie na die datum nog 

Kerstversiering in huis heeft, roept onheil over zich af.  

 
Yess 
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 Vooruitblik 

Ontmoetingsdag met vzw WEB 

 

Op 6 december gaan de bezoekers van T’ANtWOORD en de mensen van 

vzw WEB samen een leuke activiteit doen!  

 

Wat gaan we doen: 

 voormiddag: mooie wandeling bij Klein 

Engeland hoeve. 

 middag: lunch in T’ANtWOORD 

 namiddag: toffe quiz met prijzen voor 

iedereen 

 

Hoe laat spreken we af? 

 kwart voor 10 aan het station van Turnhout  

 of half 10 in T’ANtWOORD 

 

We nemen de bus om 10u richting Klein Engeland 

 

Prijs: Volledig gratis 
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Theater Stap 

 

Wat gaan we doen? 

Leren je lichaam te ontspannen & je stem vrij te maken. 

Je gaat samenwerken met anderen en dit op een zeer leuke manier. Els 

van T’ANtWOORD zal dit mee begeleiden. 

 

Wanneer? 

Op 11 december 

 van 10u tot 11u 

(plaats voor 5 personen) 

 van 11u tot 12u 

(plaats voor 5 personen) 

 

Waar? 

Brugstraat 55 in Turnhout 

 

Inschrijven? 

Geef je naam door aan Els (zij is op dinsdag en donderdag aanwezig in 

T’ANtWOORD).  

 

Zeker de moeite waard om eens te proberen! 

 



 

 
T’ANtWOORDJE verschijnt maandelijks en is een boekje van  

vzw T'ANtWOORD. 
Er is een redactieteam samengesteld uit vrijwilligers die artikels schrijven,  
en tekeningen en foto’s maken bij de artikels. 

Er worden maandelijks 500 exemplaren verdeeld. 
 

Verantwoordelijke uitgever: 
Greet Adams 
vzw T' ANtWOORD,  

Otterstraat 114, 2300 TURNHOUT 
Tel.: 014/43 65 16 

E-mail: info@tantwoord.be         
www.tantwoord.be 

 

 
     

OPENINGSUREN ONTMOETINGSPLAATS 
In de Otterstraat 114 te Turnhout 

 

Je kan een tas koffie komen drinken of  een babbeltje komen doen: 
 

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 15u30  
Dinsdagavond van 19u tot 22u,  

vrijdagavond van 19u tot 22u.  
 

 
 

Dinsdag om 12.00 u kan je verse soep  
komen eten (soep, brood, beleg en fruit aan 1 euro) 

Donderdag om de 14 dagen warme maaltijd aan 2 
euro (inschrijven verplicht)  

T’ANtWOORD staat voor Turnhout Armen Nemen het 
Woord en heeft vier belangrijke opdrachten. 
T’ANtWOORD is meer dan een cafe zonder bier. We 
leggen dit uit aan de hand van 4 puzzelstukken: 

 - ontmoeting 

 - ontspanning 

 - werken aan jezelf en aan de  

  groep 

 - werken aan de samenleving  

  en aan thema’s 


