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    Wereldsolidariteit dankzij jouw steun op nummer: BE96 7995 5000 0005 - BIC GKCCBEBB

Wereldsolidariteit in Noord en Zuid is mogelijk dankzij de steun van:

SPAARBANK

De Wereldburger wordt gesubsideerd door DGD,  
gedrukt op chloorvrij papier, in het meest economische formaat en verzonden op de goedkoopste manier.

Wereldsolidariteit in jouw regio: 

•	A ntwerpen - Zofia Mezeyova
	T el: 03 220 12 09 - zofia.mezeyova@acw.be
•	 Kempen - Hilsande Sels
	T el: 014 40 31 60 - hilsande.sels@acw.be
•	 Mechelen - Bertout Hellemans 
	T el: 015 29 25 52 - bertout.hellemans@acw.be
•	 Brussel - Jacques Vanderborght
	T el: 02 557 87 64 - jacques.vanderborght@acw.be
•	L euven - Maarten Milloen
	 Tel: 016 29 81 28 - maarten.milloen@acw.be
•	L imburg - Jeroen Dries
	T el: 011 29 08 08 - jeroen.dries@acw.be 

•	Z uid-Oost-Vlaanderen - Maggy Demasure 
	T el: 055 23 79 02 - maggy.demasure@acw.be
•	 Waas en Dender - Tom Van Lierde
	T el: 03 760 13 68 - tom.vanlierde@acw.be
•	G ent/Eeklo - Herman Peeters
	T el: 09 269 96 69 - herman.peeters@acw.be
•	 Brugge - Mia Vandenberghe
	T el: 050 44 43 33 - mia.vandenberghe@acw.be
•	O ostende-Westhoek - Ellen Lingier
	T el: 059 55 25 73 - ellen.lingier@acw.be
•	M idden en Zuid-West-Vlaanderen - Francis Benoit
	T el: 056 23 37 00 - francis.benoit@acw.be
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Er zijn zo van die woorden die bijblijven, alleen al omdat ze goed klinken. In Afrika sprak ik met enkele 
mensen over hoe ze het toch klaarspelen om verder te doen ondanks de moeilijke omstandigheden. Ze 
antwoordden: “dat is mshikamano” (klinkt als sjiekamano). Ik spreek geen woord Swahili, maar toch 
begreep ik al snel wat ze bedoelden door het voorbeeld dat ze gaven. 

Als vrouwen samenkomen om de maniok te verwerken en er komt iemand niet opdagen, gaat er altijd één 
van hen op huisbezoek. Niemand blijft zomaar weg en het zou niet de eerste keer zijn dat de vrouw ziek is 
of erger, een goed pak rammel heeft gekregen. De aandacht van de groep voor elkaar is hun bescherming. 
Dat huisbezoek vergt moed, maar dat is het engagement van de groepsleden voor elkaar. 
 
Later wou ik dit vatten in één woord in onze taal. Er zijn er vele de revue gepasseerd en tenslotte kwam 
ik uit bij een heel bekend begrip : solidariteit = bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de conse-
quenties daarvan te dragen (cfr : encyclo.nl). Vooral het tweede deel van de zin trof me. 
Solidariteit is dus niet vrijblijvend, wereldsolidariteit ook niet. 
En het vergt moed om ervoor te gaan. 

Daarom is Wereldsolidariteit haar schenkers, haar Wereldburgers zo erkentelijk. Het is niet altijd de meest 
populaire keuze om aan fondsenwerving te doen. 
Niet iedereen ziet je graag komen met je wenskaarten of je vraag naar sponsoring voor je sportieve pres-
tatie voor het goede doel. Er komt niet altijd onmiddellijk applaus als je op de vergadering voorstelt om 
de opbrengst aan Wereldsolidariteit te schenken. Misschien moet je thuis ook wel argumenteren waarom 
je die permanente opdracht bent gestart? 

In deze krant krijg je enkele voorbeelden van hoe breed onze waaier aan fondsenwerving is. Hoe inventief 
onze sponsors en schenkers wel zijn. Hoeveel moed ze opbrengen om, vaak tegen de stroom in, initiatie-
ven te ontwikkelen. Ook dat is mshikamano. 

Hiervoor is er maar één woord op zijn plaats: dankjewel! 

Fabienne Sichien
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“Delen is simpel in tijden van overvloed, maar in tijden van schaarste komt steeds 
meer argwaan en terughoudendheid in de plaats.”*
Toch zie je aan de poorten van Ford Genk dat velen het verdriet en de verontwaar-
diging van de werknemers proberen te verzachten door drank en eten te schenken 
of gratis tickets voor een voetbalmatch. De solidariteit is groot in Limburg en er 
komen ook steunbetuigingen van buiten de provincie. De omvang van deze econo-
mische en sociale ramp lijkt het sociale dier in de mens wakker te schudden. Is dit 
een teken dat solidariteit opnieuw aan belang wint, in het nadeel van individua-
lisme en eigenbelang?

Vrijgevigheid         	
in tijden van

Jouw gift voor het Zuiden

Dit zou het voordeel van de crisis kunnen zijn: 
dat we inzien dat ons individueel belang en onze 
welvaart onlosmakelijk verbonden zijn met die 
van anderen. Dat we verplicht zijn om samen naar 
oplossingen te zoeken waarbij niet enkelen maar 
velen gebaat zijn. Maar hoe ver reikt onze ver-
bondenheid? Wat met sociale rampen die zich ver 
buiten onze taal-of landsgrenzen afspelen? 

Onderzoek toont aan dat bereidheid tot solida-
riteit het grootst is wanneer het gaat om mensen 
die buiten hun schuld behoeftig worden: ouderen, 
zieken, werknemers van Ford. Ze is het kleinst 
wanneer het gaat om mensen die cultureel het 
verst van ons afstaan. Zij moeten zich steeds meer 
verantwoorden voor hun hulpbehoevendheid. Of 
anders geformuleerd: hoe verder van mijn bed, hoe 
minder ik ervan wakker lig. De tekenen des tijds 
liegen er niet om. In Nederland beslist de nieuwe 
regering vijfentwintig procent te besparen op ont-

wikkelingssamenwerking. In België blijkt uit een 
bevraging van meer dan 1.700 Belgen dat sinds de 
crisis van 2008 de populariteit van ontwikkelings-
samenwerking gedaald is. Ook de bereidheid om 
te geven gaat achteruit. Maar gelukkig geven de 
donateurs wel meer.

De uitdaging voor Wereldsolidariteit en andere 
goede doelen bestaat erin het tanende vertrouwen 
in de efficiëntie van ontwikkelingssamenwerking 
te herstellen. Door te blijven inzetten op open en 
transparante communicatie. Communicatie over 
cijfers dat spreekt voor zich, maar veel belangrij-
ker over behaalde resultaten. Want ze zijn er: de 
inspirerende voorbeelden van hoe internationale 
solidariteit de veerkracht van mensen versterkt en 
een solide toekomst uitbouwt. En we brengen ze 
die voorbeelden. In onze eigen krant en op onze 
website. Tot aan jouw voordeur. Want we zijn ver-
bonden, ook over de landsgrenzen heen.

crisis

* Wim Vermeersch, De Standaard, 26/10/2012
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Wereldsolidariteit steunen 
kost minder dan je denkt

Maak gebruik van het overschrijvingsformulier dat 
je in deze krant vindt en maak jouw gift over. 
Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang 
je automatisch een fiscaal attest. Dat maakt jouw 
gift lichter, want het bedrag is aftrekbaar van jouw 
inkomen voor belastingen. 

Heb je een goede reden om te feesten en verwacht 
je dat familie of vrienden jou een cadeau willen 
geven? Dan hebben we een cadeautip. Vraag je 
gasten het budget dat ze wensen te besteden aan 
een geschenk geheel of gedeeltelijk over te maken 
op rekening van Wereldsolidariteit. Zo krijgt jouw 
feest een extra solidaire dimensie. Voor alle 
informatie kan je terecht bij Nancy Govaerts op het 
nummer 02/246 36 86 of via mail nancy.govaerts@
wsm.be.

Heb je er de benen voor, of heb je 
een concrete uitdaging nodig om 
het op een lopen te zetten? Op zon-
dag 26 mei 2013 gaat de volgende 
20 kilometer van Brussel door. 
De inspanning die je daar levert 
kan ook een weerklank krijgen in 
het Zuiden door je te laten spon-
soren door collega’s, vrienden of 
familie. In 2012 sponsorden meer 
dan 270 mensen de 420 lopers die 
hun hart sneller lieten kloppen voor 
Wereldsolidariteit. Dat bracht maar 

liefst 20.864 euro op. Goed voor de deelnemers: 
zij zetten een knappe prestatie neer. Goed voor 
de sponsors: zij steunden mensen hier en mensen 
ginder. Goed voor onze partners in het Zuiden die 
financiële steun omzetten in daadkracht. 

Heb je een wereldspaarrekening lopen bij VDK, 
dan brengt jouw geld ook iets op voor het Zuiden. 
Tegelijk brengt jouw spaargeld je evenveel op als 
op een andere spaarrekening. Lees hier alles over 
in deze krant op p. 10.

Ben je op zoek naar kwaliteitsvolle en betaal-
bare wenskaarten, bestel ze dit jaar bij 
Wereldsolidariteit. Voor iedere kaart die je bestelt, 
gaat 70 eurocent naar onze partners in het Zuiden. 
Samen met jouw hartelijke wensen, toon je jouw 
hart voor het Zuiden. Zie ook p. 16.

Ondanks de crisis steun jij Wereldsolidariteit. Misschien maakte je een gift over of steunde je één van 
jouw collega’s of vrienden mentaal én met een gift naar aanleiding van de 20 kilometer van Brussel. 
Velen onder jullie steunen Wereldsolidariteit structureel door op regelmatige basis geld over te schrijven. 
Of organiseren een activiteit waarvan de opbrengst bestemd is voor het Zuiden.  

Onderschat jouw solidariteit niet, je mag ze gerust zien als een investering in het bouwen aan een nieuwe 
wereld. Hartelijk bedankt.

5
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Aan het woord is François Laurent, initiatiefnemer en drijvende kracht achter de 
internationale solidariteit van het “Sociaal Fonds van de kappers”. Dit engagement 
resulteert voor Wereldsolidariteit in een heuse kappersschool in Benin.

Wereldwijde solidariteit 
       tussen kappers

Misschien eerst een woordje uitleg over dit 
“Sociaal Fonds”? 
Het Sociaal Fonds “kappers, schoonheidssalons 
en fitnesszaken” is opgericht om de werknemers 
in deze sector gelijke toegang te geven tot een 
aantal sociale maatregelen die op het niveau van 
de kleine bedrijven moeilijk te realiseren zijn. Het 
Fonds wordt paritair beheerd door werkgevers en 
werknemers en reserveert een percentage van de 
loonmassa voor: 
•	 een eindejaarspremie 
•	 vormingsactiviteiten voor de werknemers 
•	 tussenkomst bij tijdelijke werkloosheid 
•	 syndicale premie 
•	 specifieke dermatologische kosten eigen aan 

het beroep
Van werknemerszijde is de vraag gesteld om een 
deeltje van de middelen te voorzien voor interna-
tionale projecten ten behoeve van werknemers in 
deze sector in het Zuiden. Dit engagement is in 
CAO vastgelegd. 

Waarom werken met Wereldsolidariteit? 
François Laurent: Toen er groen licht werd gegeven 
om met de middelen van het Fonds projecten in het 
Zuiden te steunen, was het vrij snel duidelijk dat we 
dat niet zelf wilden doen. Het was niet de bedoeling 
om vanuit onze sector te gaan opleggen hoe men 
in het Zuiden de belangen van de kappers moet 
verdedigen, of welke belangen prioriteit hebben. 
We wilden samenwerken met een partner in het 
Noorden die beschikt over de expertise om samen 
te werken met partners in het Zuiden. In het Zuiden 
wilden we samenwerken met een partner die zelf 

een project kan beheren, een strategie ontwikkelen 
en beschikt over de nodige deskundigheid om pro-
jecten te ontwikkelen ten voordele van de kappers. 
Wereldsolidariteit biedt die unieke combinatie: 
Wereldsolidariteit beschikt over de expertise 
om dossiers van partners op te volgen en heeft 
partners in het Zuiden die autonoom werken. 
Daarom heeft het Sociaal Fonds van de kappers 
een overeenkomst met Wereldsolidariteit, en 
Wereldsolidariteit heeft op haar beurt een overeen-
komst met MODES, partner in Benin. Op die manier 
blijft elke partner gerespecteerd in zijn deskundig-
heid en gebeurt er geen dubbel werk. 

Wat kunnen kappers hier betekenen voor kappers 
in Benin? 
François Laurent: MODES in Benin is een soci-
ale organisatie die ontstaan is vanuit de vakbond 
CGT-Benin. Doel is om mensen die werken in de 
informele sector meer zekerheid te bieden door 
vorming en belangenverdediging. De kappers zijn 
hiervan een goed voorbeeld. Het is een sector 
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die veel mensen tewerk stelt, maar heel weinig 
opbrengt. De mensen zijn slecht opgeleid, hebben 
geen productkennis, kunnen geen zaak runnen. Ze 
werken op de “vrije markt” waar corruptie en afper-
sing schering en inslag is. De vakbond organiseert 
hen in professionele organisaties, MODES biedt 
hen vorming en opleiding aan. 
 
Wat is er gerealiseerd met de middelen van het 
Fonds? 
François Laurent: MODES had een heel goed plan 
van vorming en opleiding voor de kappers, maar 
beschikte niet over de nodige infrastructuur om dit 
te realiseren. Daarom is gedurende de eerste twee 
jaar van de samenwerking geïnvesteerd in de bouw 
en de uitrusting van een opleidingscentrum. 
MODES heeft met haar eigen middelen de nodige 
gronden hiervoor aangekocht. Op dit moment func-
tioneert het gebouw als school, kantoor en verga-
dercentrum. 
Drie professionele organisaties van kappers hebben 
hier hun vaste stek. 

Was een gebouw prioritair voor de kappers in 
Benin? 
François Laurent: het gaat over zoveel meer dan een 
gebouw. De organisaties van kappers zijn nu zicht-
baar en worden erkend. Hun opleiding krijgt binnen-

kort erkenning van het Ministerie van Onderwijs. Het 
moderne kapsalon dat ze inrichtten als stageplaats 
voor de jongeren trekt begoed cliënteel aan, daar 
halen ze belangrijke inkomsten uit. De jongeren 
leren niet alleen professionele technieken maar ook 
klantvriendelijkheid bijvoorbeeld. Het gebouw is ook 
de thuis van de kappersverenigingen, hierdoor wor-
den de projecten en de resultaten sociaal verankerd 
en gedragen door het middenveld. 

Bezocht je de school al zelf? 
François Laurent: ik was uitgenodigd voor de 
opening van het gebouw in 2010. Het was mijn 
eerste kennismaking met Afrika. Ik was onder de 
indruk, vooral omdat ze kappersorganisaties uit de 
buurlanden hadden uitgenodigd om mee te vieren. 
Tijdens mijn bezoek hebben we afgesproken om de 
samenwerking verder te zetten tot 2015. De midde-
len van het Fonds zullen nu gebruikt worden voor 
professionele opleidingen van kansarme jongeren 
én de capaciteitsversterking van de kappersorgani-
saties. De school is overdag een opleidingscentrum 
voor de jongeren en ’s avonds voor de volwassenen 
en verantwoordelijken. We rekenen erop dat het 
nieuwe kapsalon voldoende inkomsten zal ople-
veren om in de toekomst het opleidingscentrum te 
financieren, de komende jaren zullen cruciaal zijn 
om dit te evalueren. 

François Laurent is nationaal secretaris in de centrale BIE (bouw, 
industrie en energie). Onder zijn verantwoordelijkheid vallen 
ondermeer de sectoren “kappers, schoonheidssalons en fitness-
zaken”. Alleen al ACV heeft in deze sector 5.000 leden, vaak 
tewerkgesteld in kleine ondernemingen waar weinig ruimte is 
voor syndicaal werk. Een sector die daarom vanuit BIE intens wordt 
opgevolgd. 
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AGAKURA, jeunesse providence of vrij vertaald “beschermengel van de jeugd”, is 
een vzw in Burundi die tot doel heeft om kansarme jongeren te begeleiden naar 
een betere toekomst. Ontstaan als zelfhulpgroep, zijn ze uitgegroeid tot een net-
werk van opvang, vorming en dienstverlening voor jongeren en hun gezinnen. 

AGAKURA, beschermengel 		
	 van de jeugd

Jong zijn in Burundi
Burundi is een land waar de overgrote meerderheid 
van de bevolking leeft van de landbouw, transfor-
matie van landbouwproducten of verkoop ervan. 
Landbouwgrond is schaars en de landbouwtech-
nieken zijn verouderd, de bodem raakt uitgeput 
door onzorgvuldig beheer. Gezinnen kunnen nog 
amper voldoende produceren om te overleven. 
Jongeren ontvluchten de moeilijkheden op het 
platteland. Meer dan de helft van de inwoners zijn 
tussen de 15 en 25 jaar en zoeken hun plaats op de 
(informele)arbeidsmarkt, liefst in en rond de steden. 
Jongeren die weinig of geen onderwijs hebben 
genoten en uit arme gezinnen komen, zoeken vaak 
vruchteloos naar werk en een leefbaar inkomen. 
Werkloosheid vreet aan hun eigenwaarde en velen 
van hen komen op straat terecht. Ze hangen rond 
in de stad, op markten en in uitgaansbuurten. Om 
aan geld te geraken laten ze zich verleiden tot mis-
daad en afpersing. Ze organiseren zich in bendes 
waardoor ze samen sterker staan. De meisjes laten 
zich verleiden tot huwelijken op jonge leeftijd, in 

de hoop hierdoor verzekerd te zijn van een inko-
men. Prostitutie tiert welig, maar anticonceptie 
en aidspreventie ontbreken. Er zijn veel conflicten 
tussen de ouders en de jongeren omwille van het 
gedrag van de jongeren. Maar het ontbreekt de 
ouders aan oplossingen die ze hen kunnen aan-
bieden.

AGAKURA biedt perspectief 
AGAKURA gelooft rotsvast in de positieve energie 
van jongeren. Voor hen zijn zij die kracht die nodig 
is om te werken aan de ontwikkeling van het land. 
Alles staat of valt met onderwijs en opleiding. 
Daarom investeren ze ook in basisonderwijs voor 
kinderen en beroepsopleiding voor jongeren. In 
2012 betalen ze de schoolkosten voor 1.073 kinde-
ren en krijgen 956 gezinnen schoolbegeleiding voor 
hun kinderen. 511 jongeren krijgen een intensieve 
beroepsopleiding voor jobs die de meeste toekomst-
kansen bieden in Burundi: nieuwe en duurzame 
landbouwtechnieken, bouwtechnieken, mechanica 
en snit en naad (couture). 

AGAKURA startte in volle burgeroorlog in 1993 
met enkele weduwen en straatkinderen. Het bleek 
snel te beantwoorden aan een reële nood voor 
de talrijke oorlogswezen, straatkinderen, kindsol-
daten en slachtoffers van Aids. Het was de start 
van een netwerk van initiatieven in de hoofdstad 
Bujumbura, in de buitenwijken en op het plat-
teland. 

Aanvankelijk was het enkel crisisopvang, geleide-
lijk evolueerden de initiatieven naar preventie en 
toekomstgerichte activiteiten. Éen van de doelstel-
lingen vandaag is om jongeren een opleiding en 
job aan te bieden zodat ze kunnen weerstaan 
aan de verleiding om in de misdaad te gaan of 
kindsoldaat te worden. Niet alleen de jongeren, 
ook hun familie wordt begeleid. 
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Landbouw met toekomst
De bouwsector in Burundi heeft geschoolde krach-
ten nodig, technisch opgeleide jongeren komen 
snel aan de bak. Voor de landbouw ligt dat anders, 
daar moet je zelf aan de slag. Daarom ontwik-
kelde AGAKURA een vervolgopleiding die jonge 
boeren helpt om van landbouw ook hun beroep te 
maken. Ze leren om samen te werken en produc-
tiecoöperaties op te richten. Hierdoor verschaffen 
ze ook werkgelegenheid. Er wordt hen geleerd 
om hun omgeving duurzaam te beheren, door 
geïntegreerde landbouw. Hierbij doet men tegelijk 
aan veeteelt, voedselproductie en bosbouw. Zo 
worden weiden voor de dieren aangeplant met 
bomen, gebruikt men de mest van de dieren voor 
de groentevelden en eten de dieren het afval van 
de voedselverwerking. 
AGAKURA bouwt werkplaatsen waar producten kun-
nen worden verwerkt : honing en confituur bijvoor-
beeld. Er worden irrigatiekanalen aangelegd en de 
kale heuvels krijgen opnieuw bossen. 
De jongeren die op deze manier aan hun toekomst 
kunnen werken zijn minder geneigd om hun geluk 
te zoeken in de steden en garanderen een toekomst 
voor het platteland. 

Beatrice Nsengiyum, woont op de heuvel 
Makebuko, in het dorp MAKEBUKO. 
“Ik heb net een opleiding van drie jaar achter de rug 
bij AGAKURA. Ik leerde om vee te houden, ermee te 
kweken en op hun gezondheid te letten. We kregen 
les en praktijk in het onderhoud van een moestuin, 
er waren 26 verschillende soorten groenten! We 
leerden zaden selecteren en maakten onze eigen 
meststof van de uitwerpselen van de dieren. Maar, 
ik weet nu ook hoe ik bosbrand kan vermijden, hoe 
ik wonden kan verzorgen en wat het belang is van 
proper water. We plantten soja en daar leerden we 
melk van maken. Ik ga vanaf nu meehelpen om de 
heuvels rond mijn dorp opnieuw te bebossen, ik 
weet nu waarom dit belangrijk is. Men leerde mij 
handige trucs om muggen weg te houden zodat 
mijn kinderen geen malaria krijgen. 
Alles wat ik heb geleerd ga ik nu toepassen in mijn 
dorp en van AGAKURA kreeg ik ook de opdracht om 
het aan te leren aan mijn vriendinnen en familie-
leden.” 

Augustin Gahungu, woont op de heuvel Ruhanza, 
in het dorp ITABA
“Ik ben blij dat ik kan vertellen over het werk van 
AGAKURA en wat dat betekent voor mij en mijn 
dorpsgenoten. Door een kleine lening konden we 
vee en grondverbeteraar aankopen. Ze leren ons 
hoe we onze grond kunnen beschermen tegen ero-
sie en zorgen ervoor dat we de middelen hebben 
om er iets tegen te doen. Ze helpen ons ook zodat 
onze kinderen naar school kunnen gaan en we kun-
nen gaan werken in de coöperatieve zodat we wat 
bijverdienen. Ik hoop dat het ze lukt om verbeterde 
bananenplanten te produceren, dat zou ons veel 
vooruit helpen. En kijk maar eens naar de jonge 
Firmato in ons dorp. Vroeger was het een klaploper, 
een nietsnut, een dief zelfs. Door het werk op het 
veld bij AGAKURA is hij veranderd in een jongeman 
die altijd iets nieuws wil ondernemen. Hij wordt 
zelfs gevraagd als instructeur die gezinnen begeleidt 
bij het aanleren van nieuwe landbouwtechnieken.”
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Ondernemende mensen die hun toekomst in eigen handen willen nemen vind je 
overal, ook in het Zuiden. Alleen, het ontbreekt hen vaak aan het nodige startkapi-
taal, de juiste knowhow of de geschikte omkadering om een menswaardig bestaan 
op te bouwen. De Wereldspaarrekening van VDK Spaarbank is een extra kans voor 
Wereldsolidariteit om de initiatieven van haar partners een duwtje in de rug te geven.

Jouw spaargeld rendeert 
   in het Zuiden

Wereldsparen verzet bergen
Met de Wereldspaarrekening richt VDK zich tot men-
sen die heel bewust een duurzame bestemming 
willen geven aan hun spaargeld. Om zo op een ori-
ginele en alternatieve manier een bijdrage te leve-
ren voor structurele zelfontwikkeling in het Zuiden. 
De spaarcenten die je op zo’n Wereldspaarrekening 
plaatst, brengen je een intrestvergoeding op die 
identiek is aan die op de gewone spaarrekening. 
Maar je krijgt er een onschatbare, weliswaar niet-
tastbare meerwaarde bovenop: het besef en de 
garantie dat je het lot van de (kans)arme medemen-
sen in het Zuiden helpt verbeteren.

Engagement van VDK
Als jij je engageert, dan doet VDK dit ook. 
Daarom betaalt VDK jaarlijks uit eigen midde-
len een commissie aan organisaties die, elk op 
hun specifieke manier, actief zijn in het Zuiden, 
waaronder Wereldsolidariteit. Deze commissie 
bedraagt 0,50% op het globaal bedrag van alle 
Wereldspaarrekeningen samen. 

Maar het engagement van VDK gaat verder dan het 
uitbetalen van een commissie. De bank verbindt er 

zich ook toe om het integrale spaarvolume op alle 
Wereldspaarrekeningen samen op een duurzame 
wijze te herbeleggen volgens strikt afgesproken 
criteria:

•	 hetzij, direct of indirect, in de vorm van micro-
kredieten in het Zuiden; bijvoorbeeld door 
middel van kapitaalparticipaties in of krediet-
verlening aan instellingen of organisaties die op 
dat vlak actief zijn;

•	 hetzij in aandelen of obligaties van bedrijven of 
organisaties die als “duurzaam ondernemend” 
opgenomen zijn in het “Excellence” investe-
ringsregister van Forum Ethibel, een onafhan-
kelijk adviesbureau dat zich specialiseert in 
Maatschappelijk Verantwoord Investeren;

•	 hetzij in “ethische” beleggingsfondsen die als-
dusdanig door Forum Ethibel erkend zijn;

•	 hetzij in een combinatie van wat voorafgaat.

De naleving van dit engagement van VDK wordt 
door Forum ETHIBEL vzw gecontroleerd en beves-
tigd met een jaarlijks certificaat dat naar alle 
Wereldspaarders wordt gecommuniceerd én in het 
VDK-jaarverslag wordt opgenomen. 

Elke wereldspaarder ontvangt jaarlijks het “wereld-
spaarnieuws” met concrete informatie over de 
besteding van de middelen in het zuiden. 

SPAARBANK



Andre Kiekens, 
Algemeen Secretaris Wereldsolidariteit:
“Een spaar- en kredietbank kan aan de projec-
ten van mensen vleugels geven.
Dat is een gegeven waar VDK vertrouwd mee is 
in Vlaanderen.
Het is een voorrecht voor Wereldsolidariteit om 
dit ook in het Zuiden te kunnen ondersteunen. 
De opbrengst van de Wereldspaarrekening 
maakt wel degelijk verschil voor onze partners.
Ze krijgen hierdoor de middelen om ook de 
meest kwetsbaren toegang te geven tot kleine 
leningen.Traditionele vormen van solidariteit 
worden hersteld en meer mensen geraken uit 
de spiraal van armoede.”
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Jouw engagement 
De eerste stap die je kan zetten is de opening van 
een Wereldspaarrekening. Je kan dat doen voor 
jezelf, of waarom niet voor je (klein)kinderen. 

De intresten die je jaarlijks krijgt op je 
Wereldspaarrekening (of een deel daarvan), kan je 
geheel vrijblijvend afstaan aan Wereldsolidariteit. 
Je kiest dan bewust voor een lager financieel ren-
dement in ruil voor een hogere maatschappelijke 
meerwaarde. Bij het begin van elk kalenderjaar 
word je door VDK geïnformeerd over deze moge-
lijkheid.
Wereldsolidariteit bezorgt je een fiscaal attest voor 
deze gift vanaf 40 euro.
 

Forum ETHIBEL ondersteunt het Maatschappelijk Verantwoord Investeren in België en in Europa. Forum 
ETHIBEL moedigt daartoe de dialoog aan tussen bedrijven, overheden, vakbonden, ngo’s en beleggers. 
Het Europese label “ETHIBEL” staat voor geloofwaardigheid, diepgang en kwaliteit die op ernstige en per-
manente wijze wordt opgevolgd. Forum ETHIBEL treedt ook op als onafhankelijke controle-instantie voor 
de ethische wederbelegging van spaargelden. Voor spaarders de zichtbare garantie dat de bank en haar 
ngo-partners alle spelregels die zij zichzelf opleggen ook naleven.
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Solidariteit maakt van 
	 iedereen winnaars

De krachten bundelen en een gezamenlijk doel 
of project voor ogen hebben. Iets dat jou, je 
vrienden, je buren in beweging brengt, letterlijk of 
figuurlijk. En dat tegelijk ook iets kan betekenen 
voor mensen die niet deelnemen aan jouw activi-
teit, voor mensen uit jouw onmiddellijke omgeving 
en verder af. Een activiteit waarvoor je erkenning 
krijgt, niet alleen omdat het geld opbrengt voor 
het goede doel bijvoorbeeld, maar vooral omdat 
het mensen samenbrengt. Omdat het mensen ver-
bindt. Omdat het mensen troost of warmte biedt. 
Biedt dat niet het perfecte tegengewicht voor 
een wereld waarin winst en geld verheven zijn tot 
hoogste goed? Een wereld waarin wie je bent vooral 
bepaald wordt door wat je hebt? Een competitieve 
en marktgedreven wereld waarin je winnaars en 

verliezers hebt. De ene zijn brood…weet je wel.
Nog een boutade om het af te leren: geld alleen 
maakt niet gelukkig. Maar de boutade klopt wel. 
Vraag het de vrijwilliger achter de toog in de voet-
balkantine, het Femma-bestuurslid dat zich inzet 
voor vrouwen in haar gemeente, de vrijwilliger 
die een fruitshake organiseert ten voordele van 
Wereldsolidariteit. Maar laat ons eerlijk zijn, zelfs 
in onze altruïstische daden, zelfs wanneer we ons 
“belangeloos” inzetten voor anderen, schuilt eigen-
belang. Er is immers voldoende bewijs dat we ons 
veel beter voelen wanneer we iets betekenen 
voor een ander en daarvoor erkenning krijgen. 
Het geeft gewoon een goed gevoel om je in te zet-
ten voor een ander, een vereniging, een goed doel. 
In deze solidaire wereld heb je alleen winnaars. 

Op zondag 11 en maandag 12 maart fietste  
seniorenorganisatie Okra vijfentwintig uur lang 
met tien teams 6.392 kilometers bij elkaar ten 
voordele van Wereldsolidariteit. Op enkele hon-
derden kilometers na raak je zo van in Brussel tot 
aan de Bengaalse grens! 
De kilometers werden gesponsord door energiele-
verancier Lampiris. Elke gefietste kilometer bracht 
twee euro op voor onze partner GK in Bangladesh. 
Op maandag 12 maart overhandigde Lampiris 
een cheque van 12.783,76 euro aan Gijs, mede-
werker van Wereldsolidariteit en bezieler van het 
WS-team.
46 senioren trapten de ziel uit hun lijf voor het 

elke trap telt een Okra-marathon voor Wereldsoliariteit
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goede doel. Wim Bogaert van Okra-sport deed het 
solo, en fietste de 25 uur alleen rond. Net voor het 
affluiten op maandag 12 maart om 11 uur gaven 
nog enkele prominente aanwezigen, waaronder 
Ben Rottiers, Philippe Muyters en Hilde Crevits, 
het beste van zichzelf. Het was meteen ook een 
geslaagde lancering van Elke trap telt, de nieuwe 
fietsuitdaging van OKRA-SPORT.
En de winnaars zijn: de fietsers die hun grenzen 
verlegden en hun hart sneller lieten slaan voor het 
Zuiden. Okra-sport die op deze manier de leden 
van de beweging aan het sporten krijgt en hiervoor 
aandacht krijgt in de media. Energieleverancier 
Lampiris die aantoont dat ook bedrijven een hart 

voor het Zuiden hebben. En tenslotte maar niet 
ten laatste Wereldsolidariteit en haar partner GK 
in Bangladesh die zich gesteund weten door Okra 
en haar leden.

Ziekenzorg CM komt op voor gezondheid, wereldwijd
Ziekenzorg CM is een vereniging van en voor lang-
durig zieken en gezonden. Samen met duizenden 
vrijwilligers biedt Ziekenzorg CM een waaier van acti-
viteiten aan om het sociaal isolement van langdurig 
zieken te doorbreken en ze te steunen in hun leven 
met een chronische ziekte. Enerzijds is Ziekenzorg 
CM daarom een evidente partner om samen cam-
pagne te voeren rond toegang tot gezondheidszorg 
wereldwijd. Want Ziekenzorg CM is op dagelijkse 
basis bezig met gezondheid. Anderzijds moeten we 
ook toegeven dat het niet zo evident is om mensen 
die zelf ziek zijn of dagelijks opkomen voor zieken 
hier, te vragen zich ook te bekommeren voor men-
sen in het Zuiden. Hen te vragen samen met ons 
op te komen voor de gezondheid van mensen ver 
buiten onze landsgrenzen. Toch kozen ze radicaal 
om deze campagne mee te voeren. Niet alleen 
riep Ziekenzorg CM beroepskrachten, vrijwilligers 
en leden op om onze politieke eisen te steunen. Ze 
verbonden zich er ook toe Wereldsolidariteit en haar 
partners financieel te steunen. In heel Vlaanderen 
vonden fruitshakes plaats waarvoor een vast bedrag 
werd doorgestort met daarbovenop vrije en vrijge-
vige bijdrages van de leden.
Bovendien biedt Ziekenzorg CM haar lokale orga-
nisaties een pakket handdoeken aan die dienen 

als geschenk voor de leden. De lokale organisaties 
betalen hiervoor een bedrag en een vijfde van 
dat bedrag is bestemd voor onze partners in het 
Zuiden. Want Ziekenzorg Cm is zich bewust van 
de grote noden in eigen land, maar vindt tegelijk 
dat elke zieke mens even belangrijk is en steun 
verdient over alle grenzen heen. Solidariteit stopt 
niet waar een land eindigt.

De eerste tien maanden van 2012 maak-
ten 904 lokale organisaties een gift over 
voor Wereldsolidariteit. Vele van deze gif-
ten zijn het resultaat van activiteiten waar-
van (een deel) van de opbrengst bestemd 
is voor onze projecten in het Zuiden. 
Wereldsolidariteit is ieder van deze lokale 
groepen oprecht dankbaar voor hun steun
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Het Zuiden steunen door resoluut te kiezen 
voor schone kleren
Als bedrijf of organisatie kan je het Zuiden op vele 
manieren steunen. Door een fondsenwervende acti-
viteit te organiseren en de opbrengst door te storten 
aan Wereldsolidariteit bijvoorbeeld. Je kan ook de 
keuze maken om de kledij van het personeel aan te 
kopen via een leverancier die het op “schone kleren” 
houdt. Zo ben je zeker dat werkkledij onder de juiste 
arbeidsomstandigheden geproduceerd is. 
VZW Huis van de Arbeid is het servicebedrijf 
dat schoonmaak en onderhoud, catering, onthaal, 
beveiliging en technische diensten verzorgt in 
Aeropolis, de hoofdzetel van Ziekenzorg-CM, ACV, 
ACW, OKRA, PASAR, Wereldsolidariteit, KWB, Femma 
en KAJ in Brussel. Dagelijks zijn voor het realiseren 

van die diensten 100 medewerkers flink in de 
weer. In mei 2012 behaalde Huis van de Arbeid 
een 3-sterren Havelaar, de hoogste onderscheiding 
voor een doorgedreven beleid inzake aankoop van 
fairtrade-producten. En sindsdien wordt ook alle 
nieuwe werkkledij bij een leverancier aangekocht 
met certificaat door de fair wear foundation. Deze 
stichting begeleidt bedrijven in de kledingindustrie 
in hun streven naar goede en waardige werkomstan-
digheden voor kledingarbeiders in het Zuiden. 
Belangrijk want hoe meer bedrijven bij hun 
leveranciers aandringen op schone kleren, des 
te belangrijker waardig werk wordt in de kle-
dingindustrie.

Vraag een gratis proefnummer aan via http://www.mo.be/maak-gratis-kennis-met-mo

MO* brengt elke maand de analyses, verhalen en mensen achter de internationale actualiteit.
10 x per jaar verschijnen 68 bladzijden kleurrijke en diepgravende, 

tegendraadse en verhelderende berichtgeving over en vanuit de hele wereld.

Maak gratis kennis met het maandblad MO* 
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Zoals je leeft zal je herinnerd worden. Wat je 
onderneemt in je leven heeft gevolgen voor later, 
ook als jij er niet meer bent. Wereldburger zijn 
is een overtuiging die je kan verder zetten na je 
dood: door een schenking of een legaat aan de 
projecten van Wereldsolidariteit. Op die manier 
verzeker je de toekomst van mensen in het Zuiden. 

Jij kan bepalen wat er met jouw nalatenschap 
gebeurt. Daarom maken steeds meer mensen een 
testament op. Dat kan je wijzigen tot op het laatste 
moment. Maar als je onverwacht afscheid neemt, 
is jouw wilsbeschikking duidelijk. 

Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten. Je 
bent natuurlijk gebonden aan de verplichtingen 
tegenover je rechtstreekse erfgenamen. Maar er is 
steeds een deeltje waar je vrij kan over beslissen. 
Heb je geen rechtstreekse erfgenamen, dan is het 
de moeite waard om een duo-legaat te overwe-
gen. In deze formule neemt Wereldsolidariteit de 
successierechten van je (verre) familieleden over. 
Hierdoor zorg je voor je familie én steun je de 
projecten van Wereldsolidariteit. 

Wereldsolidariteit is gemachtigd om schenkin-
gen of legaten te ontvangen. Deze mooie giften 
maken een wezenlijk verschil voor onze werking. 
Hierdoor kan Wereldsolidariteit projecten in het 
Zuiden een duurzame ondersteuning bieden. 

Een schenking of een legaat betekent een 
belangrijke beslissing nemen. 
Voor de juridische kant van de zaak is je notaris de 
aangewezen persoon om je alle nodige en objec-

tieve informatie te geven. Een notaris berekent 
ook wat de meest voordelige formule is voor jouw 
nalatenschap. 
Ook voor de keuze van jouw goede doel ga je niet 
over één nacht ijs. Je wil weten wat er met jouw 
gift gebeurt, hoe je dossier wordt opgevolgd, wie 
er beter van wordt. 

Voor vragen kan je terecht bij:  
Andre Kiekens op het nummer: 02.246.36.71 
Of: Andre.kiekens@wsm.be 
Ik maak graag tijd vrij, uiteraard in alle discretie. 

Wereldburger ben je  
voor het leven, en daarna

denk nu aan zijn toekomst, 
neem Wereldsolidariteit 
op in je testament



We geven je graag drie goede redenen om dit jaar wenskaarten bij Wereldsolidariteit te bestellen:
1	J e wenst wie je dierbaar is een kleurrijk en gezond 2013 en laat hen zo weten dat ze jou nauw aan het hart liggen.
2	J e toont jouw hart voor het Zuiden want je steunt vrouwen en mannen in het Zuiden die keihard werken aan een 

waardig leven voor hen en hun kinderen. Voor iedere kaart die jij bestelt, gaat 70 eurocent naar de partnerorganisaties 
van Wereldsolidariteit in het Zuiden.

3	H eb je ze niet nodig voor eindejaar? Geen probleem, je kan ze ook later gebruiken voor een verjaardag, een geboorte 
of … zomaar, omdat iets jou van het hart moet.

De set van 5 kwaliteitsvolle wenskaarten, enveloppen inbegrepen, kost slechts 5 euro. 
(exclusief verzendingskosten)

Hoe bestellen? 
Stuur onderstaand strookje aan: 
Wereldsolidariteit tav Martine Stroobants, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
Of neem contact op met Martine:via telefoon (02/246 36 72), fax (02/246 38 85) of mail (martine.stroobants@wsm.be)
Of bestel jouw sets via de website: www.wereldsolidariteit.be

Je hoeft niet op voorhand te betalen. Je krijgt een factuur samen met jouw bestelling.

Naam

Adres

Telefoon

Bestelt		  sets wenskaarten aan vijf euro per set (excl. verzendingskosten)

Wil je dit jaar liever geen wenskaarten bestellen maar toch jouw steun betuigen aan onze partners in het Zuiden? 
Jouw gift is meer dan welkom op rekeningnummer BE96-7995-5000-0005 van Wereldsolidariteit. Bic: GKCCBEBB. 
Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je automatisch een fiscaal attest. 

De opbrengst van deze kaart gaat naar de partnerorganisaties van Wereldsolidariteit in het Zuiden
Le produit de la vente de cette carte servira à soutenir les partenaires du Sud de Solidarité Mondiale
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