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VOORWOORD 
 
 
	
  Latijn	
  
	
  
We	
  hebben	
  nu	
  al	
  een	
  paar	
  jaar	
  een	
  stek	
  aan	
  het	
  Rerum-­‐Novarumplein.	
  Rerum	
  Novarum	
  klinkt	
  Latijn	
  
en	
   is	
  het	
  ook.	
  “Over	
  nieuwe	
  dingen”	
  waren	
  de	
  eerste	
  woorden	
  van	
  die	
  encycliek	
   in	
  de	
  19e	
  eeuw.	
  
Nieuwe	
   dingen	
   in	
   een	
   veranderende	
   maatschappij.	
   Nieuwe	
   problemen	
   die	
   om	
   een	
   oplossing	
  
schreeuwden,	
  nieuwe	
  uitdagingen	
  voor	
  de	
  samenleving	
  in	
  al	
  haar	
  geledingen.	
  Dat	
  is	
  niet	
  anders	
  in	
  
de	
  21e	
  eeuw.	
  En	
  daarin	
  zien	
  we	
  onze	
  Zuidpoort	
  gedreven	
  aan	
  het	
  werk.	
  Ons	
  huidige	
  adres	
  lijkt	
  wel	
  
symbolisch.	
  In	
  onze	
  nieuwe	
  buurt	
  heeft	
  het	
  schip	
  extra	
  wind	
  in	
  de	
  zeilen	
  gekregen.	
  Nieuwe,	
  vaak	
  vrij	
  
jonge	
  mensen	
  zijn	
  over	
  onze	
  drempel	
  gestapt.	
  Mensen	
  met	
  frisse	
   ideeën	
  en	
  een	
  creatieve	
  kijk	
  op	
  
mens	
  en	
  maatschappij.	
  Dat	
  heeft	
  ook	
  de	
  “ouden”	
  (ben	
  ik	
  zelf	
  bij)	
  aangestoken.	
  	
  
We	
  lijken	
  verse	
  moed	
  te	
  hebben	
  gekregen,	
  gaan	
  er	
  energieker	
  tegen	
  aan.	
  Niet	
  te	
  verwonderen	
  dat	
  
wij	
  optimistisch	
  zijn	
  over	
  de	
  toekomt	
  van	
  onze	
  vereniging.	
  De	
  Zuidpoort	
  gaat	
  stilaan	
  naar	
  de	
  twintig	
  
jaar	
  en	
  heeft	
  maturiteit	
  gekregen.	
  We	
  kunnen	
  ervaring	
  aan	
  relatieve	
  jeugd	
  koppelen.	
  En	
  weten	
  ons	
  
werk	
  gewaardeerd	
  door	
  autoriteiten	
  in	
  de	
  sociale	
  sector.	
  
Nog	
   het	
  meest	
   deugddoend	
   vind	
   ik	
   dat	
   sommigen	
   al	
   heel	
   lang	
   regelmatig	
   de	
  weg	
   naar	
   ons	
   huis	
  
inslaan.	
  Dit	
  moet	
  wel	
  betekenen	
  dat	
  zij	
  in	
  de	
  Poort	
  een	
  veilige,	
  hartverwarmende	
  toevlucht	
  zien	
  in	
  
deze	
  harde	
  maatschappij.	
  	
  Een	
  betrouwbare	
  baken	
  waarnaar	
  zij	
  kunnen	
  toevaren.	
  Een	
  solide	
  haven	
  
waarin	
  het	
  goed	
  toeven	
  is.	
  
Ja,	
  we	
  zitten	
  stevig	
  in	
  de	
  21e	
  eeuw	
  verankerd.	
  Dan	
  kan	
  je	
  toch	
  alleen	
  maar	
  voortdoen?	
  
	
  
Roland	
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UITSTAPPEN EN EVENEMENTEN 
 
Tegen	
  armoede...	
  en	
  voor	
  al	
  het	
  waardevolle	
  	
  
 
De	
  Werelddag	
  van	
  verzet	
  tegen	
  armoede	
  heeft	
  heel	
  wat	
  Zuidpoorters	
  de	
  mouwen	
  doen	
  opstropen.	
  
Ivo	
  bijvoorbeeld.	
  
Echo:	
  Jij	
  deed	
  daar	
  allicht	
  een	
  en	
  ander,	
  Ivo?	
  
Ivo:	
  	
  Ik	
  stond	
  achter	
  de	
  tafel	
  van	
  onze	
  stand,	
  en	
  bediende	
  mensen	
  en	
  sprak	
  met	
  hen	
  over	
  de	
  
Zuidpoort.	
  Aan	
  de	
  hand	
  van	
  de	
  kaarten	
  met	
  anonieme	
  levensverhalen	
  probeerde	
  ik	
  uit	
  te	
  leggen	
  
hoe	
  armoede	
  ontstaat,	
  en	
  dat	
  die	
  iedereen	
  kan	
  treffen.	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
Echo:	
  Heb	
  je	
  daar	
  toekomstige	
  vrijwilligers	
  gezien?	
  
Ivo:	
  	
  Dat	
  moeten	
  we	
  afwachten,	
  vaak	
  is	
  het	
  enthousiasme	
  van	
  tijdelijke	
  aard.	
  Ik	
  voerde	
  daar	
  wel	
  
boeiende	
  gesprekken.	
  De	
  mensen	
  herkenden	
  zich	
  in	
  het	
  beeld	
  van	
  de	
  vallende	
  dominostenen.	
  
Sommigen	
  begrijpen	
  nu	
  beter	
  hoe	
  ze	
  uit	
  de	
  armoede	
  kunnen	
  klimmen,	
  zien	
  de	
  mechanismen	
  en	
  de	
  
verschillende	
  factoren	
  die	
  hierbij	
  spelen.	
  Het	
  is	
  een	
  bewustwordingsproces.	
  
Echo:	
  Wordt	
  hen	
  niet	
  verteld	
  dat	
  zij	
  “sterk	
  genoeg	
  moeten	
  zijn’,	
  dat	
  zij	
  “zich	
  niet	
  in	
  de	
  armoede	
  
mogen	
  koesteren”?	
  
Ivo:	
  	
  Vooral	
  dat	
  laatste	
  stoot	
  me	
  tegen	
  de	
  borst.	
  We	
  moeten	
  allen	
  samen	
  tegen	
  dit	
  vooroordeel	
  
vechten.	
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Echo:	
  Waren	
  er	
  ook	
  minpunten?	
  
Ivo:	
  	
  	
  Ja,	
  veel	
  Zuidpoorters	
  bleven	
  voor	
  de	
  demonstratietafel	
  staan	
  en	
  hinderden	
  zo	
  de	
  
doorstroming.	
  We	
  werkten	
  wel	
  goed	
  samen	
  als	
  team.	
  De	
  voorzitter	
  van	
  het	
  OCMW	
  was	
  daar	
  en	
  had	
  
een	
  gesprek	
  met	
  Steven.	
  We	
  zagen	
  daar	
  ook	
  de	
  bisschop	
  en	
  enkele	
  Gentse	
  pastoors,	
  ook	
  deken	
  
Blondeel.	
  
Echo:	
  Je	
  conclusie	
  uit	
  die	
  verzetsdag?	
  
Ivo:	
  Onze	
  presentatie	
  was	
  uitstekend,	
  beter	
  dan	
  die	
  van	
  de	
  meeste	
  verenigingen.	
  Dit	
  moet	
  onze	
  
naambekendheid	
  hebben	
  versterkt.	
  
Echo:	
  Dat	
  horen	
  en	
  lezen	
  wij	
  graag.	
  Hartelijk	
  dank,	
  Ivo.	
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INFO EN ACTUALITEIT 
 

Gèry, onze man in Delhi 
 
De	
  Zuidpoort	
  volgt	
  onverschrokken	
  de	
  ontwikkelingen	
   in	
  de	
  communicatiemedia.	
  Hieronder	
  volgt	
  
wat	
  wij	
  een	
  mailinterview	
  mogen	
  noemen,	
  met	
  Zuidpoorter	
  Gèry	
  (let	
  op	
  het	
  accent),	
  die	
  nu	
  in	
  de	
  
Indiase	
  hoofdstad	
  Delhi	
  als	
  vrijwilliger	
  in	
  een	
  hulppost	
  werkt.	
  	
  
	
  
Echo:	
  Wat	
  is	
  u	
  het	
  allereerst	
  opgevallen,	
  na	
  uw	
  landing	
  in	
  Delhi?	
  
Gèry:	
  De	
  enorme	
  afstand	
  naar	
  de	
  douane.	
  De	
   indruk	
  dat	
   ik	
  aan	
  de	
  eeuwige	
  wandeling	
  bezig	
  ben.	
  
Dat	
  illustreert	
  meteen	
  hoe	
  groot	
  de	
  Gandhi	
  Indira	
  luchthaven	
  is.	
  Nog	
  groter	
  dan	
  deze	
  in	
  Heathrow.	
  
Echo:	
  Waarschijnlijk	
   te	
   veel	
   indrukken	
   tegelijk?	
  Moet	
   je	
  	
   je	
  dan	
  niet	
   een	
  beetje	
  afschermen,	
  als	
  
gevoelige	
  Westerse	
  mens?	
  
Gèry:	
   In	
   de	
   luchthaven	
   en	
   omgeving	
   ziet	
   men	
   nog	
   geen	
   armoede.	
   En	
   de	
   ontvangst	
   door	
   de	
  
taxichauffeur	
  is	
  verbluffend.	
  Die	
  oranje	
  bloemenkrans	
  heeft	
  ongetwijfeld	
  een	
  specifieke	
  betekenis.	
  
Maar	
  welke	
  is	
  me	
  een	
  raadsel.	
  De	
  rit	
  naar	
  het	
  hotel	
  openbaart	
  veel	
  tegelijk.	
  De	
  ongewone	
  taferelen	
  
die	
   voorbijschuiven.	
   Het	
   is	
   zoals	
   een	
   trailer	
   van	
   een	
   film.	
  Men	
   ziet	
   fragmenten	
   die	
   de	
   aandacht	
  
trekken,	
   maar	
   men	
   kent	
   het	
   verhaal	
   niet.	
   Bij	
   een	
   goede	
   trailer	
   is	
   men	
   zeker	
   geïntrigeerd.	
   Die	
  
ongewone	
  taferelen	
  vanuit	
  de	
  taxi	
  verbazen	
  me	
  wel.	
  De	
  nieuwsgierigheid	
  groeit.	
  Maar	
  het	
  besef	
  dat	
  
ik	
  op	
  diepe	
  armoede	
  kijk	
  komt	
  niet	
  direct.	
  
Echo:	
  Wat	
  stoort	
  er	
  het	
  meest:	
  wat	
  je	
  ziet	
  of	
  wat	
  je	
  ruikt?	
  
Gèry:	
  Kijk	
  maar	
  eens	
  in	
  een	
  vol	
  gekakte	
  toiletpot.	
  Wat	
  het	
  meest	
  stoort:	
  ongetwijfeld	
  allebei.	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
Echo:	
  Voel	
  je	
  daar	
  soms	
  medelijden,	
  als	
  je	
  voortdurend	
  die	
  miserie	
  ziet?	
  
Gèry:	
   Het	
   is	
   rampzalig.	
   Een	
   gevoel	
   van	
   machteloosheid	
   overvalt	
   me.	
   Ik	
   wil	
   toveren	
   met	
   een	
  
toverstokje,	
  zoals	
  een	
  fee,	
  overal	
  ter	
  wereld	
  de	
  armoede	
  eruit.	
  Raar	
  eigenlijk.	
  Want	
  vele	
  sprookjes	
  
situeren	
  zich	
   in	
  een	
  exotisch	
   land	
  als	
  dit.	
  Na	
  een	
  aantal	
  dagen	
  went	
  al	
  die	
  miserie.	
   Ik	
  snap	
  dat	
  de	
  
levensstandaard	
  enorm	
  lager	
  is	
  dan	
  in	
  onze	
  westerse	
  wereld.	
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De	
   verschillen	
   tussen	
   arm	
   en	
   rijk	
   zijn	
   ook	
   groter.	
   Wat	
   aanvankelijk	
   verbazing	
   opwekt,	
   wordt	
  
banaliteit.	
  Het	
  is	
  een	
  beetje	
  zoals	
  in	
  het	
  evangelie.	
  Al	
  wat	
  ik	
  kan	
  doen	
  is	
  mens	
  zijn	
  onder	
  de	
  mensen.	
  
Meehuilen	
  met	
  hun	
  verdriet,	
  meelachen	
  met	
  hun	
  grappen.	
  
Echo:	
  Je	
  bent	
  daar	
  niet	
  als	
  toerist,	
  maar	
  als	
  ontwikkelingshelper.	
  Is	
  dat	
  niet	
  tegelijk	
  een	
  voordeel	
  
en	
  een	
  nadeel?	
  Ik	
  bedoel:	
  je	
  hebt	
  niet	
  dat	
  grote	
  comfort	
  maar	
  ziet	
  ook	
  meer,	
  maakt	
  het	
  "echte"	
  
India	
  mee.	
  
Gèry:	
   Het	
   is	
   een	
   nadeel	
   en	
   voordeel	
   tegelijk.	
   Hotel	
   Delhi	
   55	
   is	
   een	
   basic	
   hotel.	
   Het	
   is	
   dus	
   geen	
  
luxehotel.	
  Maar	
  er	
  is	
  niets	
  dat	
  mij	
  ontbreekt.	
  De	
  basisbehoeften	
  zijn	
  voorhanden.	
  In	
  de	
  hulppost	
  is	
  
het	
  vaak	
  behelpen	
  met	
  primitieve	
  middelen.	
  Dat	
  alleen	
  op	
   zich	
  maakt	
  al	
  een	
  breed	
  contrast.	
  Het	
  
nadeel	
  is	
  dat	
  ik	
  als	
  vrijwilliger	
  niet	
  elke	
  dag	
  kan	
  luieriken.	
  Het	
  voordeel	
  is	
  dat	
  iedere	
  dag	
  een	
  nieuwe	
  
ontdekking	
  in	
  petto	
  heeft.	
  
Echo:	
  Hartelijk	
  dank,	
  Gèry.	
  Hou	
  je	
  taai	
  daar,	
  in	
  het	
  verre	
  India. 
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Wonen in Gent 
 
Op	
  16	
  oktober,	
  één	
  dag	
  voor	
  de	
  Werelddag	
  tegen	
  armoede,	
  had	
  in	
  het	
  Gentse	
  stadhuis	
  een	
  	
  
debat	
  plaats	
  over	
  wonen	
  in	
  onze	
  stad.	
  Onder	
  anderen	
  de	
  schepenen	
  Balthazar	
  en	
  Coddens	
  namen	
  
er	
  aan	
  deel.	
  Maar	
  ook	
  Zuidpoorter	
  Gina	
  volgde	
  het	
  zeer	
  aandachtig.	
  
Echo	
  :	
  Jij	
  zult	
  wel	
  je	
  redenen	
  hebben	
  om	
  je	
  daar	
  speciaal	
  voor	
  te	
  interesseren,	
  Gina?	
  
Gina:	
  En	
  of!	
  3	
  jaar	
  geleden	
  wou	
  ik	
  weer	
  in	
  Gent	
  komen	
  wonen	
  en	
  zocht	
  dus	
  een	
  huurwoning.	
  Wat	
  
een	
  lijdensweg	
  werd	
  me	
  dat.	
  Ik	
  ben	
  veel	
  woningen	
  gaan	
  bekijken,	
  maar	
  het	
  bleek	
  moeilijk	
  voor	
  een	
  
alleenstaande	
  vrouw	
  om	
  iets	
  te	
  krijgen.	
  	
  Al	
  te	
  vaak	
  hoorde	
  ik	
  een	
  smoes.	
  Op	
  den	
  duur	
  heb	
  ik	
  dan	
  
toch	
  iets	
  gevonden.	
  Na	
  bij	
  een	
  makelaar	
  te	
  hebben	
  moeten	
  smeken!	
  
Echo	
  :	
  En	
  het	
  OCMW	
  dan?	
  
Gina:	
  Dat	
  wilde	
  niet	
  borg	
  staan.	
  Ze	
  zeiden	
  daar	
  “Je	
  zult	
  wel	
  toekomen”.	
  	
  Toekomen	
  als	
  ik	
  550	
  euro	
  
huur	
  moet	
  betalen?!	
  	
  De	
  eerste	
  maand	
  had	
  ik	
  al	
  problemen.	
  Ik	
  raakte	
  dieper	
  en	
  dieper	
  in	
  de	
  
problemen.	
  Ik	
  ben	
  zelf	
  naar	
  de	
  rechtbank	
  gestapt.	
  
Echo	
  :	
  Moedig	
  van	
  je.	
  En	
  dan?	
  
Gina:	
  Het	
  werd	
  collectieve	
  schuldbemiddeling.	
  Ik	
  krijg	
  30	
  euro	
  leefgeld	
  per	
  week,	
  gedurende	
  7	
  jaar.	
  
Natuurlijk	
  heb	
  ik	
  me	
  bij	
  alle	
  maatschappijen	
  ingeschreven	
  voor	
  een	
  woning.	
  Sta	
  overal	
  op	
  
wachtlijsten.	
  Ik	
  werd	
  twee	
  keer	
  uitgenodigd	
  om	
  een	
  studio	
  te	
  bekijken,	
  maar	
  die	
  waren	
  echt	
  niet	
  te	
  
doen.	
  Nu	
  wordt	
  me	
  in	
  de	
  regio	
  Ledeberg	
  een	
  appartement	
  beloofd;	
  het	
  zou	
  in	
  een	
  van	
  de	
  eerste	
  
maanden	
  van	
  2015	
  moeten	
  gebeuren.	
  Dat	
  zou	
  dan	
  betekenen	
  dat	
  ik	
  goedkoper	
  woor	
  en	
  elke	
  week	
  
over	
  wat	
  meer	
  geld	
  kan	
  beschikken.	
  Ben	
  nu	
  voorzichtig	
  optimistisch.	
  
Echo	
  :	
  We	
  duimen	
  voor	
  je,	
  Gina.	
  Bedankt	
  voor	
  dit	
  openhartige	
  gesprek.	
  
Roland	
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“Wij	
  werken	
  hier	
  bewust	
  met	
  een	
  
mix	
  van	
  mensen,	
  dus	
  zowel	
  mensen	
  
in	
  armoede	
  als	
  niet.” 

Kerk	
  en	
  Leven,	
  doorgaans	
  “het	
  parochieblad	
  genoemd”,	
  heeft	
  een	
  paar	
  maanden	
  geleden	
  een	
  artikel	
  
gepubliceerd	
  over	
  onze	
  Zuidpoort.	
  Meer	
  bepaald	
  in	
  het	
  blad	
  voor	
  de	
  parochie	
  Christus	
  Koning,	
  met	
  
haar	
  kerk	
  in	
  onze	
  buurt.	
  Wij	
  mogen	
  het	
  artikel	
  overnemen.	
  

	
  

Op zoek naar ‘binnenkantmensen’ in Zuidpoort 
	
  
Al	
  twee	
  jaar	
  hangt	
  er	
  aan	
  de	
  gevel	
  van	
  de	
  
pastorij	
   van	
   Christus	
   Koning	
   boven	
   de	
  
poort	
  een	
  groot	
  bord:	
  “Zuidpoort,	
   je	
  bent	
  

welkom.”	
   Ik	
   had	
  wel	
   al	
   van	
   de	
   Zuidpoort	
  
gehoord	
  en	
  had	
  een	
  vage	
  notie	
  van	
  wat	
  ze	
  
deden,	
  maar	
  vond	
  het	
  nu	
  de	
  tijd	
  om	
  mijn	
  
licht	
  te	
  gaan	
  opsteken.	
  

	
  
Ik	
   bel	
   aan	
   en	
   word	
   meteen	
   uitgenodigd	
  
om	
   binnen	
   te	
   komen.	
   Steven	
   is	
   vandaag	
  
de	
   verantwoordelijke.	
   Hij	
   vertelt:	
   “De	
  
Zuidpoort	
   wil	
   alle	
  mensen	
   sterker	
  maken	
  
om	
   armoede	
   en	
   uitsluiting	
   te	
   bestrijden.	
  
Wij	
  werken	
  hier	
  bewust	
  met	
  een	
  mix	
  van	
  
mensen,	
  dus	
  zowel	
  mensen	
  in	
  armoede	
  als	
  
niet.	
  Dit	
   is	
   om	
  een	
  uitwisseling	
   tussen	
  de	
  
mensen	
   te	
   bekomen.	
   Onze	
   focus	
   is	
  
armoedebestrijding.”	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Steven	
   gaat	
   voort:	
   “Wij	
   hebben	
  wekelijks	
  
een	
  kookatelier.	
  Iedereen	
  mag	
  meehelpen	
  
en	
  nadien	
  eten	
  we	
  samen	
  een	
  warme	
  	
  

	
  
maaltijd.	
  Om	
  de	
  veertien	
  dagen	
  komt	
  het	
  
poëziecentrum	
  met	
  ons	
  een	
  gedicht	
   lezen	
  
en	
   bespreken	
   en	
   wij	
   projecteren	
  
regelmatig	
   ook	
   een	
   film.	
  We	
   gaan	
   samen	
  
op	
  zoektocht	
  of	
  fietstocht.	
  We	
  hebben	
  ook	
  
het	
   pretloket	
   dat	
   helpt	
   zoeken	
   naar	
  
betaalbare	
   vrije	
   tijdsbesteding.	
   In	
   de	
  
zomer	
   zijn	
  we	
  met	
   honderd	
  man	
  naar	
   de	
  
Zoo	
  van	
  Antwerpen	
  geweest	
  voor	
  maar	
  5	
  
euro	
   per	
   persoon	
   en	
   in	
   de	
   herfstvakantie	
  
hopen	
   we	
   met	
   ongeveer	
   driehonderd	
  
mensen	
   naar	
   Plopsaland	
   te	
   gaan.	
   We	
  
bedingen	
   een	
   korting	
   en	
   vullen	
   nog	
   aan	
  
met	
   subsidies	
   die	
   we	
   van	
   de	
   Stad	
   Gent	
  
krijgen.	
  Die	
  subsidies	
  gaan	
  stoppen	
  omdat	
  
de	
   Uitpas	
   wordt	
   voorgesteld.	
   Voor	
  
activiteiten	
   in	
  de	
  stad	
   is	
  dat	
  handig,	
  maar	
  
daarbuiten	
  geldt	
  de	
  pas	
  niet.”	
  
	
  
Kookatelier	
  en	
  pretloket	
  
“We	
  denken	
  ook	
  samen	
  over	
  armoede	
  na.	
  
Zo	
  hebben	
  we	
  om	
  de	
  veertien	
  dagen	
  een	
  
bespreking	
  met	
  iedereen	
  om	
  de	
  drempels	
  
in	
   de	
  maatschappij	
   te	
   kunnen	
   benoemen	
  
en	
   om	
   een	
   aanpak	
   ervan	
   voor	
   te	
   stellen.	
  
De	
  vorige	
  jaren	
  was	
  het	
  thema	
  onderwijs.	
  
We	
   deden	
   verschillende	
   voorstellen	
   naar	
  
het	
   beleid	
   en	
   naar	
   de	
   scholen	
   om	
   met	
  
armoede	
   beter	
   rekening	
   te	
   houden.	
   Nu	
  
werken	
  wij	
  rond	
  geestelijke	
  gezondheid.”	
  
Ik	
  ga	
  even	
  rond	
  en	
  spreek	
  mensen	
  aan.	
  Ivo	
  
wil	
  wel	
  even	
  antwoorden	
  op	
  de	
  vraag	
  wat	
  
hij	
   bij	
   De	
   Zuidpoort	
   komt	
   doen.	
   “Ik	
   kom	
  
vooral	
   voor	
   het	
   sociaal	
   contact”,	
   zegt	
   hij.	
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“Het	
   kookatelier	
   is	
   interessant.	
   Iedereen	
  
brengt	
   recepten	
   mee	
   en	
   je	
   leert	
   wat	
   bij.	
  
Een	
  keer	
  per	
  maand	
  is	
  het	
  parlement:	
  dan	
  
bespreken	
   we	
   wat	
   er	
   in	
   de	
   komende	
  
maand	
   gaat	
   gebeuren.	
   Ook	
   het	
   menu	
  
wordt	
  dan	
  afgesproken.	
   Je	
  kunt	
  ook	
  altijd	
  
zelf	
  suggesties	
  doen.	
  Ik	
  zit	
  in	
  verschillende	
  
werkgroepen	
   en	
   in	
   het	
   pretloket.	
   We	
  
hebben	
   het	
   OCMW	
   gevraagd	
   om	
   een	
  
cultuurabonnement	
  en	
  dat	
  komt	
  nu	
   in	
  de	
  
vorm	
  van	
  de	
  Uitpas.”	
  
Dan	
  is	
  er	
  Inge.	
  Ook	
  zij	
  is	
  hier	
  graag	
  “onder	
  
de	
   mensen”.	
   Inge:	
   “Ik	
   zoek	
   gezelligheid.	
  
Altijd	
   thuis	
   zitten	
   is	
   niets	
   voor	
   mij.	
   We	
  
maken	
   hier	
   gezellig	
   samen	
   eten	
   en	
   zo	
  
smaakt	
  het	
  beter.	
  	
  
Ik	
  doe	
  nog	
  een	
  maal	
  per	
  week	
  PWA-­‐werk:	
  
de	
   tuin	
   onderhouden	
   of	
   de	
   afwas	
   doen.	
  
Hier	
  kom	
  ik	
  nog	
  eens	
  onder	
  de	
  mensen.”	
  

	
  
10	
  euro	
  per	
  dag	
  
	
  
	
  
	
  
Jozef,	
  hoe	
  zit	
  het	
  met	
  jou?	
  “Je	
  moet	
  zelf	
  in	
  
de	
   armoede	
   zitten	
   om	
   het	
   te	
   begrijpen.	
  
Naar	
   hier	
   komen	
   breekt	
  mijn	
   dag,	
   ik	
   ken	
  
hier	
   ondertussen	
   iedereen.	
   Ik	
   had	
   een	
  
probleem	
  met	
   mijn	
   financiën.	
   Ze	
   hebben	
  
me	
   hier	
   met	
   de	
   paperassen	
   geholpen	
  
zodat	
   ik	
   nu	
   een	
   huursubsidie	
   krijg.	
  
Binnenkort	
   verhuis	
   ik	
   naar	
   een	
   sociale	
  
woning	
   en	
   ze	
   zullen	
   me	
   hier	
   helpen	
  
verhuizen.	
  Ik	
  heb	
  geen	
  familie	
  meer	
  en	
  sta	
  
alleen.	
  Ik	
  ben	
  ze	
  hier	
  heel	
  dankbaar	
  en	
  als	
  
ik	
  kan,	
  help	
  ik	
  weer	
  een	
  ander.”	
  
“Als	
  ik	
  al	
  mijn	
  rekeningen	
  betaald	
  heb,	
  hou	
  
ik	
  dagelijks	
  10	
  euro	
  over	
  om	
  van	
   te	
   leven	
  
en	
   kleren	
   te	
   kopen.	
   Even	
   op	
   café	
   kan	
   zo	
  
niet	
  meer.	
   Ik	
  heb	
  het	
  biljarten	
  en	
  kaarten	
  

moeten	
   laten	
   vallen,	
   ook	
   mijn	
   jaarlijkse	
  
uitstap.	
   Alles	
   moest	
   ik	
   afbouwen,	
   maar	
  
gelukkig	
  dronk	
  ik	
  niet.	
  Het	
  is	
  heel	
  moeilijk	
  
om	
  weer	
  uit	
  de	
  armoede	
  te	
  geraken.	
  Het	
  is	
  
ook	
   psychologisch	
   en	
   de	
   maatschappij	
   is	
  
zeer	
   hard	
   geworden.	
   Hier	
   helpen	
   wij	
  
samen	
  elkaar	
  en	
  samen	
  sta	
  je	
  sterker.”	
  
	
  
Buitenkantmensen	
  
Even	
   verderop	
   zie	
   ik	
   iemand	
   die	
   volgens	
  
mij	
   niet	
   in	
   armoede	
   leeft.	
   David:	
  
“Inderdaad,	
  ik	
  heb	
  vast	
  werk.	
  Ik	
  leerde	
  de	
  
Zuidpoort	
   een	
   jaar	
   geleden	
   kennen.	
   Een	
  
vriendin	
  liet	
  me	
  weten	
  dat	
  ze	
  hier	
  een	
  film	
  
gingen	
  vertonen	
  die	
  ik	
  graag	
  wou	
  zien.	
  	
  
	
  
	
  
Dat	
  komt	
  mooi	
  uit.	
  Ik	
  babbel	
  graag	
  met	
  de	
  
mensen	
  en	
  ik	
  ben	
  bereid	
  om	
  ook	
  naar	
  hen	
  
te	
  luisteren	
  zonder	
  vooroordelen.”	
  
“De	
   meeste	
   mensen	
   weten	
   niet	
   wat	
  
armoede	
  is.	
  Velen	
  denken	
  zelfs	
  dat	
  het	
  bij	
  
ons	
  niet	
  bestaat.	
  Ik	
  dacht	
  dat	
  vroeger	
  ook	
  
maar	
   nu	
   weet	
   ik	
   wel	
   beter.	
   Mensen	
   zijn	
  
niet	
   marginaal,	
   hun	
   situatie	
   is	
   het	
   soms	
  
wel.	
   Soms	
   kun	
   je	
   rijk	
   zijn	
   aan	
   talenten	
  
maar	
  zonder	
  geld.	
  Dit	
  staat	
  dan	
  tegenover	
  
de	
   rijken	
   in	
   onze	
   samenleving	
   die	
   geen	
  
ontwikkeling	
   hebben.	
   De	
   maatschappij	
  
bestaat	
   uit	
   ‘buitenkantmensen’	
   terwijl	
   de	
  
binnenkant	
  zoveel	
  rijker	
  kan	
  zijn.”	
  
“Mensen	
   in	
   armoede	
   denken	
   soms	
   dat	
  
geld	
  de	
  oplossing	
  is	
  voor	
  al	
  hun	
  problemen	
  
maar	
   dat	
   klopt	
   niet.	
   Tekort	
   wordt	
   ook	
  
bepaald	
  door	
   je	
  eigen	
  bewustzijn.	
   Je	
  kunt	
  
weinig	
   hebben	
   en	
   toch	
   in	
   je	
   hoofd	
   op	
  
avontuur	
  trekken	
  en	
  je	
  rijk	
  voelen.	
  Minder	
  
hebben	
  maakt	
  je	
  niet	
  minder	
  mens.”	
  
Ik	
  loop	
  nog	
  wat	
  rond	
  en	
  babbel	
  wat.	
  Er	
  zijn	
  
mensen	
   die	
   al	
   zestien	
   jaar	
   naar	
   De	
  

“Mensen	
  zijn	
  niet	
  marginaal,	
  hun	
  
situatie	
  is	
  het	
  soms	
  wel.” 

“Als	
  ik	
  al	
  mijn	
  rekeningen	
  betaald	
  heb,	
  
hou	
  ik	
  dagelijks	
  10	
  euro	
  over	
  om	
  van	
  te	
  
leven	
  en	
  kleren	
  te	
  kopen.” 
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Zuidpoort	
   komen.	
   Vooral	
   de	
   gezelligheid	
  
en	
   de	
   vele	
   activiteiten	
   trekken	
   aan.	
  
“Samen	
   opstaan	
   tegen	
   armoede.”	
   Of:	
  
“Waar	
   mensen	
   met	
   armoede	
   een	
   stem	
  
hebben.”	
  De	
  Zuidpoort	
  heeft	
  verschillende	
  
slagzinnen	
  maar	
   ze	
  komen	
  er	
  allemaal	
  op	
  

neer	
   dat	
   je	
   gerust	
   op	
   een	
   dinsdag	
   even	
  
mag	
   binnenstappen.	
  De	
   kans	
   is	
   groot	
   dat	
  
je	
  blijft	
  plakken.	
  
	
  
Erika	
  Colen	
  

 

                                          
 

Dominostenen 
	
  
Met	
  het	
  thema	
  'armoede	
  is	
  geen	
  eigen	
  keuze'	
  willen	
  we	
  duidelijk	
  maken	
  dat	
  mensen	
  niet	
  
kiezen	
  om	
  in	
  armoede	
  te	
  blijven	
  of	
  erin	
  terecht	
  te	
  komen.	
  We	
  horen	
  meer	
  en	
  meer	
  stemmen	
  
die	
  beweren	
  dat	
  mensen	
  in	
  armoede	
  maar	
  beter	
  hun	
  verantwoordelijkheid	
  moeten	
  
opnemen,	
  alsof	
  ze	
  er	
  zelf	
  schuld	
  aan	
  hebben.	
  Voor	
  ons	
  is	
  het	
  duidelijk	
  dat	
  armoede	
  een	
  
structureel	
  probleem	
  is.	
  De	
  maatschappij	
  is	
  op	
  zo	
  een	
  manier	
  georganiseerd	
  dat	
  het	
  
armoede	
  in	
  stand	
  houdt	
  en	
  vergroot.	
  
We	
  hebben	
  enkele	
  levenslopen,	
  van	
  mensen	
  die	
  actief	
  zijn	
  in	
  De	
  Zuidpoort,	
  onder	
  de	
  loep	
  
genomen	
  om	
  te	
  bekijken	
  waarom	
  zij	
  in	
  armoede	
  blijven	
  vastzitten	
  of	
  erin	
  terecht	
  zijn	
  
gekomen.	
  We	
  zijn	
  niet	
  op	
  zoek	
  gegaan	
  naar	
  de	
  meest	
  schrijnende	
  situaties,	
  maar	
  we	
  hebben	
  
wel	
  6	
  levensechte	
  voorbeelden.	
  	
  
Er	
  zijn	
  in	
  De	
  Zuidpoort	
  nog	
  enkele	
  exemplaren	
  verkrijgbaar!	
  
We	
  pikken	
  er	
  hier	
  drie	
  uit.	
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ZUIDPAN 
	
  
	
  
Het	
   kookatelier	
  heeft	
  al	
   veel	
   lekkers	
  op	
  de	
  dinsdagse	
  dis	
  gezet.	
   En	
  dus	
  ook	
  op	
  onze	
   tafels.	
  
Deze	
  keer	
  kregen	
  we	
  van	
  Lia	
  een	
  recept	
  voor	
  wat	
  alleen	
  maar	
  een	
  lekker	
  dessert	
  kan	
  zijn.	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
	
  
Crumble	
  met	
  appelen	
  

	
  
Ingrediënten:	
  	
  	
  	
  8	
  appelen	
  (Golden)	
  
	
  	
   	
   200	
  g	
  bloem	
  
	
  	
   	
   150	
  g	
  boter	
  
	
  	
   	
   150	
  g	
  suiker	
  
	
  	
   	
   20	
  g	
  rozijnen	
  
	
  	
   	
   50	
  g	
  gepelde	
  walnoten	
  (eventueel)	
  
	
  	
   	
   kaneelpoeder.	
  

Werkwijze:	
   Schil	
   de	
   appels	
   en	
   verdeel	
   ze	
   in	
   partjes.	
   Leg	
   deze	
   op	
   de	
   bodem	
   van	
   een	
  
ovenschotel.	
  Verwarm	
  de	
  oven	
  voor	
  op	
  200°	
  C.	
  en	
  bereid	
  intussen	
  de	
  crumbledeeg.	
  
Laat	
  de	
  boter	
  zacht	
  worden	
  en	
  vermeng	
  met	
  de	
  suiker	
  en	
  de	
  bloem.	
  Dat	
  kan	
  het	
  best	
  met	
  de	
  
handen.	
  Bewerk	
  het	
  mengsel	
  grofweg	
  met	
  de	
  toppen	
  van	
  de	
  vingers.	
  
Bestrooi	
   de	
   appels/rozijntjes/walnoten	
   met	
   kaneelpoeder	
   en	
   bedek	
   de	
   vruchten	
   met	
   de	
  
deeg.	
  
Schuif	
  voor	
  een	
  dertigtal	
  minuten	
  de	
  schotel	
  in	
  de	
  oven	
  tot	
  het	
  deeg	
  mooi	
  goudgeel	
  kleurt.	
  
Dien	
  warm	
  op	
  met	
  een	
  bolletje	
  ijs.	
  
Dit	
  dessert	
  is	
  vanzelfsprekend	
  ook	
  lekker	
  met	
  wat	
  opgeklopte	
  room	
  (vraag	
  maar	
  aan	
  Emile!).	
  
Ben	
   je	
  niet	
  bang	
   van	
  de	
   calorieën,	
   klop	
  de	
   room	
  dan	
  op	
  met	
  bloemsuiker	
   tot	
   een	
   smeuïg	
  
beslag.	
  

	
  
Smakelijk…	
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VARIA 
	
  
	
  

Onze jarigen 
	
  
	
  
	
  November	
  
	
  	
  
	
  	
  5)	
  Kathleen	
  Christiaensen	
  
	
  	
  6)	
  Griet	
  Debruycker	
  
	
  	
  7)	
  Samia	
  Hamzaoui	
  
	
  11)	
  Emile	
  Vlerick	
  
	
  15)	
  	
  Manuela	
  Ploegh	
  
	
  27)	
  	
  Marina	
  Poppe	
  
	
  	
  	
  
	
  
	
  

	
  
	
  December	
  
	
  
1) Wiebe	
  Jeddens	
  

	
  13)	
  	
  Cindy	
  V.	
  Gampelaere	
  
	
  	
  18)	
  Hilde	
  Hofkens	
  
	
  	
  
	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  
	
  	
  Januari	
  
	
  	
  	
  	
  
	
  	
  4)	
  	
  Huguette	
  Caes	
  
	
  	
  5)	
  Tycho	
  
	
  11)	
  Linda	
  Meert	
  
	
  14)	
  Hugo	
  Coppens	
  	
  
	
  15)	
  Marleen	
  Doornaert	
  
	
  16)	
  	
  Maureen	
  Dhossche	
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De Zuidpoortkalender – december – januari  
	
  
za	
  6/12	
   10u00	
   Parlement	
  
zo	
  7/12	
   19u00	
   Spelletjesavond	
  
di	
  9/12	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  9/12	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
di	
  9/12	
   14u00	
   Pretloket	
  
wo	
  10/12	
   18u00	
   Steungroep	
  
ma	
  15/12	
   13u00	
   Themawerking	
  
di	
  16/12	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  16/12	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
di	
  16/12	
   14u00	
   Voorleesgroep	
  
vr	
  19/12	
   20u00	
   Kommil	
  Foo	
  
za	
  20/12	
   10u00	
   Voorleesgroep	
  
za	
  20/12	
   10u00	
   open	
  ontmoeting	
  
za	
  20/12	
   13u45	
   Werkgroep	
  Cultuur	
  
ma	
  22/12	
   19u30	
   RvB	
  
di	
  23/12	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  23/12	
   14u00	
   Pretloket	
  
di	
  23/12	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
za	
  27/12	
   10u00	
   Daguitstap	
  Plopsaland	
  
di	
  30/12	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  30/12	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
ma	
  5/1	
   13u00	
   Themawerking	
  
di	
  6/1	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  6/1	
   14u00	
   Pretloket	
  
di	
  6/1	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
wo	
  7/1	
   18u00	
   Steungroep	
  
za	
  10/1	
   10u00	
   Parlement	
  
di	
  13/1	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  13/1	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
za	
  17/1	
   10u00	
   open	
  ontmoeting	
  
za	
  17/1	
   13u45	
   Werkgroep	
  Cultuur	
  
ma	
  19/1	
   13u00	
   Themawerking	
  
di	
  20/1	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  20/1	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
di	
  20/1	
   14u00	
   Pretloket	
  
ma	
  26/1	
   19u30	
   RvB	
  
di	
  27/1	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  27/1	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
di	
  3/2	
   10u00	
   Kookatelier	
  
di	
  3/2	
   14u00	
   Pretloket	
  
di	
  3/2	
   14u00	
   open	
  ontmoeting	
  
za	
  7/2	
   10u00	
   Parlement	
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Soms	
  geeft	
  een	
  gedicht	
  alles	
  wat	
  je	
  van	
  een	
  dichter(es)	
  verwacht.	
  Dat	
  doet	
  dit	
  beroemde	
  
gedicht	
  van	
  de	
  bekende	
  poëte	
  Neeltje	
  Maria	
  Min.	
  En	
  het	
  allersterkst	
  in	
  de	
  laatste	
  zin.	
  
Een	
  zin	
  die	
  de	
  poësiesnaar	
  in	
  hart	
  en	
  geest	
  doet	
  trillen.	
  Een	
  zin	
  die	
  vraagt	
  om	
  hamer	
  en	
  
beitel,	
  en	
  onslijtbaar	
  graniet.	
  

	
  
Familieberichten	
  I	
  
	
  
	
   Mijn	
  moeder	
  is	
  mijn	
  naam	
  vergeten	
  
	
   mijn	
  kind	
  weet	
  nog	
  niet	
  hoe	
  ik	
  heet.	
  
	
   Hoe	
  moet	
  ik	
  mij	
  geborgen	
  weten?	
  
	
  
	
   Noem	
  mij,	
  bevestig	
  mijn	
  bestaan,	
  
	
   laat	
  mijn	
  naam	
  zijn	
  als	
  een	
  keten.	
  
	
   Noem	
  mij,	
  noem	
  mij,	
  spreek	
  mij	
  aan,	
  
	
   O,	
  noem	
  mij	
  bij	
  mijn	
  diepste	
  naam.	
  
	
  
	
   Voor	
  wie	
  ik	
  liefheb,	
  wil	
  ik	
  heten.	
  
	
  
Neeltje	
  Maria	
  Min	
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Colofon	
  
	
  

DE ZUIDPOORT-Echo is een driemaandelijkse uitgave van  
de VZW DE ZUIDPOORT, Rerum Novarumplein 25 te 9000 Gent. 
Tel. 09 245 09 05 
E-mail: info@dezuidpoortgent.be 
Website: www.dezuidpoortgent.be 
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Eindredactie: 
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Verantwoordelijke uitgever: 
Diederik Janssens, Rerum-Novarumplein 25, 9000 Gent. 
 
De Zuidpoort Onthaal: 
Tel. 09/245 09 05 of 0478/52.92.78. 

 Het Zuidpoort Parlement: eerste zaterdag van de maand (niet in juli en augustus):  

van 10 tot 12u. Daarna eten we gezellig samen. 

Giften aan de Zuidpoort: zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 
Op rekening nr. 652-4803804-58 van Vlaams Netwerk. 
Omschrijving: projectnr. 501- De Zuidpoort. 
 
Wilt u meer inlichtingen over de Zuidpoort ? 
 
 

Naam: …………………………..………… 
 

Adres: ……………………….……………. 
E-mailadres: …………………………….. 
 

Telefoon: …………………….………….… 
 

o wil contact opnemen met de Zuidpoort. 
o wil meewerken met de Zuidpoort. 
o wil de Zuidpoort-Echo ontvangen. 


