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Socialisme is het alternatief!  

Wereldwijd worden we geconfronteerd met een ernstige en diepgaande economische en financiële crisis. Het gaat om een 

kapitalistische crisis die onlosmakelijk verbonden is met het karakter en de onoplosbare tegenstellingen van het 

kapitalistische systeem. We hebben waarschijnlijk te maken met de meest ernstige crisis sinds de Grote Depressie, die haar 

startpunt kende met de crash in 1929. Zoals altijd zijn de werkers en de volksmassa’s hiervan op de eerste plaats het 

slachtoffer. 

De huidige crisis is de uitdrukking van een meer diepgaande crisis, inherent aan het kapitalistische systeem en illustreert de 

historische limieten van het kapitalisme en de noodzaak van de revolutionaire omverwerping van dit systeem. Tegelijk houdt 

de huidige crisis een ernstige bedreiging in voor sociale achteruitgang en een bedreiging voor de democratie. Zoals de 

geschiedenis al heeft laten zien, betekent zij een voedingsbodem voor autoritaire en militaristische bewegingen. Dit vereist 

van alle communistische partijen en van alle democratische en anti-imperialistische krachten een verhoogde waakzaamheid.  

Miljarden overheidsgeld wordt gemobiliseerd om diegenen te redden die verantwoordelijk zijn voor deze crisis 

(grootkapitaal, de haute fi nance en speculanten). Ondertussen gaan werkers, kleine boeren, de middenklassen en al diegenen 

die moeten werken om te leven, zwaar gebukt onder de monopolies. Zij zullen nog meer worden uitgebuit en getroffen 

worden door werkloosheid, looninleveringen, onzekerheid, honger en armoede.  

Machtige ideologische campagnes trachten ons af te leiden van de werkelijke oorzaken van de crisis en hiermee de weg te 

blokkeren voor oplossingen in het belang van de volksmassa’s. Deze zouden ten goede komen aan een nieuw 

machtsevenwicht, een nieuwe internationale orde ten gunste van de bevolking, van de internationale solidariteit en de 

vriendschap onder de volkeren. De voornaamste kapitalistische mogendheden, met op kop de VS, de Europese Unie en 

Japan, spannen de internationale organisaties – waar zij het voor het zeggen hebben – voor hun kar: het IMF, de Wereldbank, 

de Europese Centrale Bank, de Navo en andere.  

Zij manipuleren eveneens de Verenigde Naties om deze internationale instelling af te stemmen op hun noden en behoeften. 

Als bezetenen werken zij aan “oplossingen” die op zichzelf niets anders zijn dan het zaad voor nieuwe crisissen. Zij trachten 

daarbij het systeem op korte termijn ter hulp te komen en de mechanismen van imperialistische uitbuiting en onderdrukking 

te versterken.  

Ze zoeken zondebokken en blijven de voorkeur geven aan verkeerde keuzes: “regulering”, “humanisering” en “hervorming” 

van het kapitalisme. Zo trachten zij de schijn te redden en alles bij het oude te laten. De partijen die het kapitalisme 

verdedigen, hebben zich gehaast om de dogma’s van de Consensus van Washington te aanvaarden, die voedsel heeft gegeven 

aan de brutale speculatieve financiering van onze economie. De sociaaldemocratie tracht haar welwillendheid te verdoezelen 

tegenover het neoliberalisme en de transformatie van dit systeem tot een pijler van het imperialisme. Daarom wenst zij een 

laattijdige terugkeer naar een “regulering” van het keynesiaanse type, dat het werkelijke klassenkarakter van de macht en de 

eigendomsverhoudingen intact laat. Zo tracht zij te voorkomen dat de werkers en de volkeren instemmen met revolutionaire 

alternatieven.  



Toch is dit perspectief niet te vermijden.  

Indien de werkers en de volkeren zich verenigen, dan kunnen zij, zoals de geschiedenis dit eerder al heeft aangetoond, een 

invloed uitoefenen op de loop van de economische, sociale en politieke gebeurtenissen. Zij zijn in staat om belangrijke 

toegevingen van het grootkapitaal af te dwingen en zij kunnen de vlucht vooruit naar fascisme en oorlog een halt toe roepen. 

Zij kunnen het pad effenen voor diepgaande veranderingen van progressieve en zelfs revolutionaire aard.  

Internationaal zien we een steeds scherper wordende klassenstrijd. De mensheid beleeft een van de moeilijkste en meest 

complexe tijden uit haar geschiedenis: een wereldwijde economische crisis gaat samen met een energie- en voedselcrisis en 

een ernstige milieucrisis, een wereld vol zware onrechtvaardigheid en ongelijkheid, met oorlogen en conflicten. We bevinden 

ons op een historisch kruispunt van twee tegengestelde tendensen. Aan de ene kant zien we de enorme gevaren voor de vrede, 

de soevereiniteit en de democratische rechten van de volkeren en de werkers. Aan de andere kant zien we immense 

mogelijkheden voor strijd en vooruitgang voor de zaak van de volkeren en de werkers, voor het socialisme en het 

communisme.  

De Communistische en Arbeiderspartijen die zich hebben verzameld voor hun 10e Ontmoeting in São Paulo juichen de strijd 

van de volkeren toe, die in de hele wereld opstaan tegen imperialistische uitbuiting en onderdrukking, tegen de toenemende 

aanvallen op de historische verworvenheden van de arbeidersbeweging, tegen het militaristisch en antidemocratisch offensief 

van het imperialisme.  

Wij willen nadrukkelijk onderstrepen dat het bankroet van het neoliberalisme niet enkel een mislukking betekent van het 

politieke beheer van het kapitalisme, maar wel degelijk de mislukking is van het kapitalisme zelf. Wij hebben vertrouwen in 

het superieure karakter van het communistische project en de communistische idealen. Wij bevestigen dat het antwoord op 

het streven naar emancipatie van de werkers en de volkeren slechts kan worden gevonden in de breuk met de macht van het 

grootkapitaal, met de imperialistische blokken en verdragsallianties, en doorheen diepgaande bevrijdende en 

antimonopolistische veranderingen.  

Wij bevestigen onze overtuiging in het socialisme als alternatief. Het is de weg naar een werkelijke en volledige 

onafhankelijkheid van de volkeren, de weg om de rechten van de werkers veilig te stellen, de enige weg om een einde te 

maken aan de vernietigende crisissen van het kapitalisme. Wij roepen de arbeidersklasse, de werkers en de volkeren over de 

hele wereld op om zich aan te sluiten bij de zaak van de communisten en de revolutionairen en om, vanuit hun 

klassenbelangen en hun legitieme streefdoelen, samen te bouwen aan een toekomst van voorspoed, rechtvaardigheid en vrede 

voor de mensheid. Vandaag zijn de omstandigheden van die aard dat de strijd en de weerstand van de volkeren kan worden 

verenigd in een brede beweging tegen het kapitalistisch crisisbeleid en tegen de imperialistische agressie die een gevaar 

inhoudt voor de wereldvrede.  

Zeker van het feit dat een andere wereld mogelijk is, een wereld die bevrijd is van klassenuitbuiting en onderdrukking door 

het kapitaal, verklaren wij ons te blijven inzetten voor de opbouw van een nieuwe samenleving zonder klassenuitbuiting en 

onderdrukking, voor de historische opbouw van een socialistische maatschappij.  
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