Petitie voor een onderzoek naar de moord op Julien Lahaut

Marxistische Studies nodigt u uit om de Petitie te ondertekenen die gericht is aan Belgische federale regering om een

onderzoek in te stellen naar de moord op Julien Lahaut.

18 augustus 1950. Julien Lahaut, de communistische volksvertegenwoordiger, wordt door onbekenden doodgeschoten.
Enkele dagen voor de misdaad, gedurende de eedafl egging van de jonge Boudewijn, hadden de communistische
volksvertegenwoordigers van zich laten horen door luid « Vive la République! » te scanderen. Van de moordenaars van

Julien is nooit een spoor teruggevonden. De misdaad is tot nu toe ongestraft gebleven.

In diezelfde periode werd de algemeen secretaris van de Japanse Communistische Partij vermoord; de Franse en Italiaanse
communistische leiders, Jacques Duclos en Palmiro Togliatti werden eveneens het doelwit van aanslagen die klaarblijkelijk
geregisseerd waren door de CIA. Kaderde de moord op Jucien Lahaut dus ook binnen de anticommunistische repressie die
overal in de wereld heerste op het einde van de jaren veertig, bij het begin van de Koude Oorlog? Was deze moord de daad

van een leopoldistische vendetta? Geisoleerd of in opdracht van de Staatsveiligheid, zelfs van het Paleis?

Het is maar tientallen jaren later, in de tachtiger jaren, dat twee Vlaamse historici, Etienne Verhoeyen et Rudy Van Doorslaer,
de draad terug opnemen van deze laaghartige moord in een uitgebreid en zeer gedocumenteerd werk, De moord op Lahaut.

Het communisme als binnenlandse vijand', waarin zij zeggen de identiteit van de intussen overleden moordenaar te kennen.

Alle elementen om het onderzoek opnieuw te openen, om de moordenaars en hun eventuele opdrachtgevers te ontmaskeren
en eindelijk recht te spreken in verband met deze schandelijke politiecke moord liggen dus op tafel. In 2005, ter gelegenheid
van de vijftigste verjaring van de moord, werd de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ge€ist. De Senaat
verwierp het voorstel, maar besloot in december 2008 unaniem om een wetenschappelijke studie aan te vragen. Het SOMA
(Studie en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) werd aangeduid om deze studie te leiden. Er werd
een bedrag van 396 000 euro voorzien, gespreid over drie jaren. Maar de minister van Wetenschappelijke Politiek, Sabine

Laruelle, weigert om de budgetten vrij te geven onder het voorwendsel van budgettaire problemen.

Men wil duidelijk dat het daarbij blijft. Daarom roepen wij op om het initiatief van een aantal politicke en wetenschappelijke
personaliteiten te steunen, om druk uit te oefenen op de regering en genoeg fondsen te verzamelen om het onderzoek op te

starten. U kunt de petitie ondertekenen op: http://petitions.agora.eu.org/julienlahaut/index.html.

Noten

1. Etienne Verhoeyen et Rudy Van Doorslaer, De moord op Lahaut. Het communisme als binnenlandse vijand, Kritak,

november 1985; 233 pagina’s [[SBN 90 6303 158 0]



