
 



 



                                                    Voorwoord 

 

Onlangs ging ik acht weken "op weg" met een groep kansarmen uit het 

Antwerpse. Zij volgden een mindfulnesstraining, die ik er mocht geven in 

opdracht van een wijkgezondheidscentrum. Deze training kadert in het werken 

aan de weerbaarheid van kansarmen . Tijdens één van de oefeningen merk ik 

dat bij een oudere man de tranen hem over de wangen rollen, maar hij vervolgt 

rustig zijn oefening. Na afloop van de sessie komt hij bij mij en zegt: "Gelooft u 

echt dat ik een goed mens ben?". Ik antwoord bevestigend. Hij zegt: "Ik dacht 

dat ook. Maar ik heb me ooit laten vangen door hevige emoties en een 

stommiteit begaan. Ik moest voor de rechter komen, en die zei: u bent een 

mens die het onderscheid niet kent tussen goed en kwaad. Ik heb tientallen 

jaren geleefd met die strijd in mij, dat ik dacht dat ik een goed mens was die 

een stommiteit had begaan, maar dat ik verkeerd dacht want dat ik vooral niet 

zag dat ik eigenlijk een slecht mens ben. De rechter had immers gezegd dat ik 

het onderscheid niet ken tussen goed en slecht. Ik kom ook uit de cité, en wat 

voor goeds komt daar uit voort? En nu ben ik door deze oefeningen zo dicht bij 

mezelf dat ik echt merk dat ik een goed mens ben, na al die jaren. Dankuwel. Ik 

ga weer iets doen met mijn leven". 30 jaar hulpverlening had deze man niet 

geholpen om zichzelf terug te vinden. Kilo's medicatie evenmin. 6 weken 

aandacht gaf dit resultaat. Is het een wondermiddel? Helemaal niet. Alleen 

zaligmakend? Ook niet. Maar dat mensen in armoede hier ook baat bij hebben 

staat buiten kijf. Ik begrijp dus niet waarom deze methode niet vaker en meer 

gedragen wordt ingezet voor kansarmen.  

Wij, vanuit Vrienden van het Huizeke, doen dit wel, en de groei van mensen is 

om stil van te worden. Deze mensen gaan in hun kracht staan, en maken zo 

opnieuw meer deel uit van de samenleving, en gaan deze ook beïnvloeden. 

Niets conservatief of individualistisch, verre van. Verbindend en beïnvloedend. 

Helaas, nog maar weinig toegankelijk voor wie een platte portemonnee heeft. 

Wie doet hier wat aan? 

 

Kris  



                                           Carnaval 

 

Woensdagnamiddag 5 maart vierden we carnaval. Josane Ledant, lid van het 

Schepencollege  van het Huizeke en trouwe studente van de Nederlandse les, 

brengt verslag uit. 

 

5 maart was ’t hier carnaval, het was 

een leuke namiddag, we speelden 

BINGO, ik had zelf Bingo maar 

helaas had ik te laat gezegd dat ik 

BINGO had waardoor iemand me 

voor was en ik geen prijs won.  

Na de Bingo werden ons heerlijke 

pannenkoeken voorgeschoteld, 

klaargemaakt door Zoë en Sophie, 

Ann haar dochters en ook door 

Lieve, Eric’s vrouw.  

Hierna volgde een defilé gekoppeld 

aan de verkiezing van de best 

verklede man, vrouw en kind. Ikzelf 

won de prijs voor best verklede 

vrouw en won een mooi pakket met 

verzorgingsproducten. Claude won 

de prijs voor de best verklede man, 

dat was eigenlijk niet zo moeilijk 

want er was ook maar één man 

verkleed.  

 

Het was een heel fijne namiddag 

maar voor volgend jaar wel graag 

wat echte carnavalsmuziek! 

 

 

Josane 

 

 

 

 

 

 





                                    Op stage in het Huizeke  

 

Céline 

Hallo, Een deel van jullie kennen mij al, 

voor wie mij nog niet kent : Ik ben Céline, 

de nieuwe stagiaire binnen Vrienden van 

het Huizeke. 

Ik ben van Leuven en studeer aan de 

Sociale Hogeschool van Heverlee.  Ik loop 

hier mijn 2de jaarsstage tot en met de 13de 

mei. Ik zal hier ook mijn 3de jaarsstage 

komen doen in de periode september- 

januari.  

Ik hou van zwemmen, katten,  films kijken en lezen. Ik ben zelf mijn eigen boek 

beginnen schrijven, maar het is nog verre van af. Ik ben hier nog niet zo heel 

lang maar vind het hier wel een heel fijne plek om stage te mogen lopen.   

 

Edit  

Mijn naam is Edit Fenyves. Ik doe nu een 

stage van drie maanden bij vzw Vrienden van 

het Huizeke. Dit is een praktische aanvulling 

bij mijn studies Gezinswetenschappen aan de 

HUB te Brussel.  

Oorspronkelijk kom ik uit Hongarije, uit een 

klein stadje dichtbij Roemenië, honderd 

kilometer van de hoofdstad van Hongarije, Boedapest. Ik ben in 1969 als 

tweede dochter geboren in een gezin met 3 kinderen. Mijn vader was smid, 

mijn moeder werkte als  magazijnbediende. Het waren de jaren van het 

communistische regime van de Sovjet Unie.  Op school heb ik als tweede taal 

Russisch geleerd en onze geschiedenisboeken zagen er helemaal anders uit dan 



die van de studenten van vandaag. In de winkels lagen enkel seizoensgroenten 

en een beperkt aantal producten van Hongaarse en andere Oostblok 

producenten, niets uit de westerse landen. Heel veel van dezelfde confectie 

kleding en af en toe iets verrassend uit China. Alle fabrieken, 

landbouwbedrijven en winkels behoorden tot de staat. Maar ik mag niet 

klagen. Mijn ouders hebben een mooi huis met een tuin kunnen kopen en wij, 

de kinderen mochten elk jaar op schoolkamp bij het Balatonmeer. Mijn zus 

leerde eerst voor winkelbediende, later maakte ze meubels van bamboe.  Ik 

heb boekhouding gestudeerd en mijn kleine broer is timmerman en 

meubelmaker geworden.   

Op mijn 25ste kwam ik via huwelijk in België terecht.  De eerste jaren heb ik 

Nederlands geleerd en kleine jobs gedaan in de verkoop en horeca. Later begon 

ik voor één van de eerste internetbedrijven te werken in Brussel, Schaarbeek. 

Toen heb ik veel over informatica geleerd, en heb na het faillissement van ons 

bedrijfje ook een jaartje informatica gedaan bij de VDAB in Antwerpen. Toen 

heb ik via outsourcing bij verschillende bedrijven gewerkt, ook bij het Europees 

Parlement. Een leuke ervaring, maar ik had mijn roeping nog niet gevonden. Na 

een tijd ben ik bij een bedrijf begonnen dat zich hoofdzakelijk met het opslaan 

en verwerken van reclame-informatie bezighield en deed ook een tweejarige 

opleiding over reclame, marketing en pr. Jammer genoeg werd ik voor een 

tweede keer ontslagen wegens herstructurering. Maar ik was zelf ook klaar 

voor een nieuwe uitdaging, en begon aan de HUB Gezinswetenschappen te 

studeren.  Ik wou mijn loopbaan een hele andere wending geven, mensen in 

moeilijke situaties steunen.   

Ik heb tussen verschillende studierichtingen getwijfeld, maar de vakken bij 

Gezinswetenschappen spraken me heel erg aan en ik ga nog altijd met heel 

veel zin en interesse naar de lessen. Ondertussen is mijn huwelijk gestrand en 

ik heb geen kinderen. Zo gaat nu al mijn aandacht naar de studies, mijn 

vrijetijdsactiviteiten, dictie en welsprekendheid aan de Kunstacademie van 

Anderlecht, koken, toneel, literatuur, en weleens een fijne avond  met 

vrienden. 

 

   



                    Koffie drinken met Koningin Mathilde  

 

Hoog bezoek in het Huizeke, ja dat 

schreef ik reeds op 7 december, de 

dag nadat Sinterklaas ons opzocht in 

het Huizeke, en niet om beledigend 

te klinken naar de Sint toe, maar 

een koningin kregen we niet eerder 

op bezoek. (Koning Boudewijn 

bezocht het Huizeke op 18 maart 

1993, net 21 jaar geleden dus)  

Koningin Mathilde bracht ons een 

bezoek op woensdag 19 maart. 

Toegegeven ik was oprecht onder 

de indruk van haar komst en niet op 

zijn minst omdat ze “DE KONINGIN” 

is van ons Belgenlandje en je ‘je 

koningin’ misschien slechts 1 x in 

het leven persoonlijk begroet. Veel 

meer nog groeide mijn respect voor 

haar bij het zien hoe empathisch, 

begripvol en open ze was naar elke 

persoon toe in het Huizeke. 

Die dag konden we 40 mensen 

ontvangen, of evenveel als er 

stoelen staan in ’t Huizeke. Zo 

waren het Schepencollege van ’t 

Huizeke, de oudergroep, de 

bewoners van de onthaalhuizen 

‘Den 12’ en ‘De Sleutel’ present,  

ook verschillende trouwe bezoekers 

van het onthaal nodigden we uit.  

Koningin Mathilde zat aan alle 

tafeltjes, dronk koffie met de 

mensen en luisterde met aandacht 

naar het verhaal dat ieder haar 

bracht. Ze troostte , grapte, lachte, 

of stak iemand een hart onder de 

riem.  

Wat me opviel was dat niet enkel de 

koningin haar kennelijk erg op haar 

gemak voelde, ook de 40 

uitgenodigden spraken de majesteit 

toe op een manier die laat 

vermoeden dat je spreekt tegen een 

vriendin die je al een tijdje niet meer 

gezien hebt.  

Meer hoef ik er niet over te 

vertellen, geniet vooral van de 

foto’s. 

 

                 

 

 

 

 

 



 

 



                              Lekker, gezond (en goedkoop) 

 

 Pasta met kip en groentjes  

Ingrediënten voor 4 personen 

 500 gr pasta  
 200 gr (diepvries)erwtjes  
 250 gr champignons  
 1 rode paprika, in fijne reepjes gesneden  
 400 gr kipfilet, in stukjes gesneden  
 1ui, fijngesnipperd  
 1 dl olijfolie  
 peper en zout  
 1 koffielepel  provençaalse kruiden 

Prijscategorie : 7 à 8 euro   
Bereiding 

 Kook de pasta beetgaar volgens de instructies op de verpakking.  

 Kook de erwtjes beetgaar in kokend water. Giet af, spoel de erwtjes onder 
koudstromend water (anders gaan ze verschrompelen) en laat goed uitlekken.  

 Verhit olijfolie in een pan en fruit hierin de ui glazig.  

 Doe de kipblokjes + paprika bij de ui en roerbak 10 minuten op een hoog vuur.  

 Zet het vuur iets zachter en doe er de champignons bij.  

 Breng de kip met groentjes op smaak met peper, zout en provençaalse kruiden. 
Schep er op het einde van de kooktijd de erwtjes bij. 

 Meng de pasta met de kip en groentjes, laat alles nog even goed doorverhitten op 
het vuur alvorens te serveren. 

http://www.budgetkoken.be 

  

http://www.budgetkoken.be/


                                                      Verwendag 

 

Vrijwilligers zijn mensen die heel veel geven, hun hart, hun tijd, hun energie, hun kennis of 

hun kunnen,…in het Huizeke is dat niet anders.  Twee maal per jaar proberen we even de 

rollen om te draaien, want soms is het ook wel eens leuk om te krijgen. Op 22 april bedienden 

de vaste werkkrachten de vrijwilligers voor eventjes op hun wenken. Dit jaar opnieuw 

nodigden we twee professionele masseuses uit om bij elke vrijwilliger een compleet ZEN-

momentje te creëren. Onthaalvrijwilligster Myriam brengt verslag uit. 

 

Hallo, 

De 22ste april was het 

verwendag. Awel! Het was een 

verwendag! Niet alleen lekker 

fruit met of zonder chocolade, 

lekkere thee en nog veel 

meer,… 

 

Maar dan het belangrijkste DE 

MASSAGE  

zalig, heerlijk, ik herhaal mij 

misschien, maar volgend jaar 

HETZELFDE a.u.b. 

 

De Bomma 

 



                              Het leven zoals het is in het Huizeke 

 

Eén van de fijne kanten van mijn opleiding tot maatschappelijk werkster aan de 
HUB is dat ik een dag de wijde wereld mocht intrekken om een maatschappelijk 
engagement op te nemen. Een geweldige kans om nuttig werk te verrichten en 
tegelijkertijd het toekomstige werkterrein te verkennen. Graag deel ik met jullie 
mijn ervaringen tijdens mijn vrijwilligerswerk bij de Vrienden van het Huizeke. 
Nog eens dank je, Lara, dat je mij deze kans gaf! 

 

Ondanks alle 
goesting, was ik toch 
best wat zenuwachtig 
toen ik het Huizeke 
binnenstapte. Maar 
alle nervositeit smolt 
meteen weg toen 
Hubertine, de joviale 
en sympathieke 
vrijwilligster van 
dienst, mij letterlijk bij 
de hand nam en 
vlotjes wegwijs 
maakte. Klokslag twee 
uur druppelden de 
bezoekers binnen en 
maakte ik kennis met 
de hechte 
vriendenkring van het 
Huizeke. Pater 
familias Henri 
glimlachte me 
bemoedigend toe en 
Gust bracht met zijn 
schalkse grapjes 
meteen leven in de 
brouwerij. Enkele 
dames toonden trots 
de knuffelbeestjes die 
zij voor hun 
kleinkinderen op de 
markt van het 
Vossenplein hadden 
gekocht. Kunstenaar 
Jean-Pierre stapte 
binnen met een 
prachtig kruisbeeld 

met een roze lintje, 
dat hij achterliet voor 
het Huizeke. Ook de 
elegante Margareta 
kwam langs om haar 
papierwerk met 
buurtwerkster Lara 
door te nemen.  

Tussen de afwas en 
de bediening door, 
kon ik regelmatig een 
babbeltje maken met 
de bezoekers en viel 
ik van de ene 
verbazing in de 
andere. Zo bleek dat 
een bezoeker, 
jammer genoeg ken ik 
zijn naam niet, twaalf 
jaar in mijn 
geboortedorp heeft 
gewoond. Ook was ik 
bijzonder onder de 
indruk van de 
vriendelijke uitstraling 
en warmhartigheid 
van Larbi, die graag 
zijn Nederlands wilde 
oefenen. En Margot 
met haar lieve 
moeder, hoe fijn was 
het om hen te leren 
kennen! Veel te snel 
naar mijn zin was het 
zes uur en vertrokken 
de bezoekers na een 

hartelijk afscheid. In 
de wolken keerde ik 
terug naar huis. 
Gelukkig hoefde ik 
niet te lang te 
wachten om te 
mogen terugkeren ... 

Drie dagen later ging 
ik immers samen met 
Colette, een 
geroutineerde en 
amicale vrijwilligster, 
op pad met de 
koffiekar. We waren 
nog maar net 
vertrokken toen 
Colette’s vinger 
pijnlijk gekneld raakte 
tussen de staven van 
de kar. IJlings haastte 
ze zich terug naar het 
Huizeke om zich te 
laten verzorgen. Ik 
kreeg meteen het 
gezelschap van 
Mieke, een 
innemende vriendin 
van het Huizeke. 
Samen wachtten we 
op Colette, die dankzij 
de goede zorgen van 
Lara snel terug 
opgelapt was. Met 
zijn drietjes 
vervolgden we onze 
tocht naar onze 



standplaats in de 
prachtige 
Hellemanswijk, die 
baadde in een heerlijk 
zonnetje. Binnen de 
kortste keren draaide 
onze thermos op volle 
toeren en ook de 
speculaaskoekjes 
werden enthousiast 
onthaald, zeker door 
de kinderen uit de 
buurt. Haast elke 
voorbijganger had zin 
in een kopje koffie en 
de meest gezellige 
gesprekken 
ontsponnen zich. Heel 
wat passanten waren 
blij om van het 

bestaan van het 
Huizeke te horen en 
zouden zeker eens 
langskomen. Toen de 
koffiekannen leeg 
waren, keerden we 
terug samen naar het 
Huizeke, en dat 
voelde echt aan als 
thuiskomen. Zo’n 
hartelijk weerzien 
met alle bekenden, 
waaronder ook de 
gedreven 
buurtwerkster Ann. 
En zo veel nieuwe 
verrassende 
ontmoetingen, ik 
denk er met plezier 
aan terug. 

Inmiddels ben ik nog 
eens teruggegaan, en 
ook deze keer was het 
geweldig om samen 
de toog te doen met 
de toffe globetrotter 
Ward en de 
sympathieke Marleen. 
En opnieuw: wat een 
heerlijkheid om 
iedereen terug te 
zien! 

Dank je wel, lieve 
Vrienden van het 
Huizeke, en tot 
binnenkort!  
 

Marleen Herbots

  



                                   Kunst onder dak stelt voor   

 

In maart stelde de Roemeense Elena Pricop haar collages voor in 

het Huizeke. Naar aanloop van haar vernissage kreeg ik de kans 

om Elena beter te leren kennen, een prachtvrouw met een 

bewonderenswaardige moed en levenskracht, een creatieve 

duizendpoot, waarvoor kunst misschien haar enige soelaas biedt. 

Het werd Elena’s eerste vernissage, een droom die zoals zij het 

verwoordt , eindelijk werkelijkheid werd. Elena deelt met ons 

haar verhaal, en liet me weten reeds uit te kijken naar een 

tweede vernissage.   

 

 

ijn naam 

is Elena 

Pricop  

Ik kom 

uit 

Roemenië, en werd 

geboren in een klein arm 

dorpje Moldavia in het 

Oosten van Roemenië.

  

Mijn vader werkte er als 

geoloog. Later begon hij  

te werken in de nucleaire 

centrale  van Cernavoda, 

een stad in Constanta in 

Dobroedzia. Het is een 

stad van ongeveer 20.000 

inwoners, gelegen 

dichtbij de Zwarte Zee.  

Ik studeerde 

kunstgeschiedenis en 

Engels. 

In 1975 startte ik als 

lerares Engels, 7 jaar later 

verloor ik er mijn job 

omdat ik Engels sprak 

met vreemden op school 

en dat kon er niet. Later 

hield ik een crèche voor 

de kinderen van de 

ouders die in de 

kerncentrale werkten.  

Tijdens de burgeroorlog 

werd mijn vader 

gevangen genomen door 

de National Religious 

Party, mijn vader was zelf 

politiek actief  en hield er 

een andere politieke 

mening op na. Het was 

een periode die voor ons 

gezin heel moeilijk was 

om te overleven.  

Ik verliet Roemenië voor 

het eerst in 2005, en ging 

voor een tijdje naar Italië. 

Nooit eerder had ik me zo 

vrij gevoeld.  

 

Later trok ik naar 

Engeland. Ik werkte er als 

nanny voor kinderen van 

Zimbabwe en Nigeria en 

later ook voor 

M 



Pakistaanse kinderen. Ik 

was een beetje als een 

Mary Poppins.  

Ik zong en luisterde naar 

muziek met de kinderen, 

ik las hen voor en vond 

zelf verhaaltjes uit.  

In 2007 ging ik naar 

Namen en woonde er in 

een klooster, ik 

probeerde er een job te 

vinden maar dat lukte 

helaas niet. In het 

klooster kon ik niet 

blijven daarom kwam ik 

naar Brussel, dit is geen 

leven hier, ik verblijf sinds 

2008 in Samu Social, ik 

heb geen recht op een 

uitkering, wat het 

financieel onmogelijk 

maakt. Elke avond slaap 

ik op een andere kamer in 

een ander bed, we 

worden er niet eerlijk 

behandeld.  

Ik werk enkele uren per 

week in een kerk, ze 

geven me voedsel in ruil. 

 Ook  maak ik kleine 

werkjes in ceramiek, 

kaartjes of 

borduurwerkjes die ik dan 

verkoop, ik ga nooit 

bedelen om te overleven. 

Wanneer mensen me 

voedsel geven dan geef ik 

dat liever aan “de echte 

armen”. 

Ik hou wel van België, je 

bent hier vrij om je 

mening te verkondigen, in 

tegenstelling tot 

Roemenië.  

Ik heb verschillende 

passies. Eén ervan is 

zingen, ik ben 

aangesloten bij een 

zanggroep ‘voices of 

voyagers’ bij Teleservice.  

Een andere passie van me 

is kunst, ik schilder, teken 

of maak collages met 

artikels die ik vind in 

kranten, 

mensenrechtenmagazins. 

Mijn werken hebben een 

politiek tintje, en vormen 

ook een aanklacht, zelf 

hou ik niet van politiek, 

het is mijn vader slecht 

bekomen. Ik probeer ook 

een duidelijke boodschap 

te brengen met mijn 

werk.   

 “Het is niet belangrijk in 

deze wereld wie je bent, 

moord niet, neem niet 

wat niet van jou is, doe 

iets goed op deze wereld, 

respecteer en hou van de 

dieren en kinderen” 

Momenteel werk ik aan 

een boekje over wat een 

mens is, ik voorzie het 

zelf van tekst en 

tekeningen. “A man is a 

tree don’t cut him, a man 

is a star, a fish, don’t 

poison it, a man is a 

flower, a child.”  

  



Oudergroep stelt beleidsdossier schoolmaatschappelijkwerk 

voor in het kabinet van de Vlaamse minister van onderwijs. 

 

Op 5 mei werd de oudergroep van het Huizeke verwacht voor een lokaal overleg in het 

kabinet van de minister van onderwijs Pascale Smet.  We interviewen buurtwerker Ann Milis 

initiatiefnemer en bezielster van het project armoede en onderwijs in het Huizeke 

Ann, waarover ging het precies? 

5 mei hadden we een afspraak op het kabinet met de kabinetchef van Pascale Smet. We 

gingen er naartoe met Kris, Christiaan, Mieke, Najalawie, Kendal, Sieg Monten van het 

Vlaams netwerk tegen Armoede en Hugo, de directeur van het Sint-Joris. 

We stelden er ons beleidsdossier voor waar we een jaar aan werkten over het installeren 

van de cel schoolmaatschappelijk werk in het kleuter, lager en secondair onderwijs.  

Waarvoor staat zo’n cel schoolmaatschappelijk werk? 

De bedoeling ervan is op scholen een onafhankelijke cel schoolmaatschappelijk werk te 

installeren waar 1 voltijds equivalent wordt te werk gesteld, opgesplitst in een halftijds 

maatschappelijk werker en een halftijds ervaringsdeskundige in de armoede en sociale 

uitsluiting.  

Het doel is de ouders, de kinderen en de leerkrachten te ondersteunen.   Bij de ouders en 

kinderen gaat dit voornamelijk om het schoolgebeuren, maar ook opvoedingsondersteuning. 

Naar de leerkrachten gaat het om ondersteuning naar de binnenkant toe van armoede, maar 

ook bijv. ondersteuning bij oudercontacten en huisbezoeken. 

Wat was de reactie van het kabinet op jullie beleidsdossier cel schoolmaatschappelijk werk? 

Ze vonden het een heel goed dossier, en gingen het neerleggen in de kamer, zodat het 

sowieso moet opgenomen worden in de volgende legislatuur.  

De ouders hebben hun uitleg mogen doen over waarom ze zo’n sociale cel zo belangrijk 

vinden, en ze hebben dat heel goed gedaan. De Sint-Jorisschool wil het idee van een cel 

schoolmaatschappelijk werk graag mee uitbouwen in hun school als pilootproject.  

 

Dus fingers crossed en wordt vervolgd! 

 



                       Afscheid van Chantalle Kindermans       

 

Chantalle Kindermans was enkele jaren een 

trouwe bezoekster van het Huizeke. Een jaar 

geleden was ze heel blij ons mee te delen dat ze 

eindelijk onderdak had gevonden, een woning 

werd haar toegekend. Bovendien kreeg ze van 

een andere bezoeker uit het onthaal een 

hondje, waar ze al haar liefde op richtte.  

Eind maart kregen we te horen over haar 

overlijden. We wensen de mensen die het dichtst bij haar stonden veel kracht 

en steun toe.  

 

  



                                              Wijsheden 

PSYCHOLOOG  
iemand die andere mensen bekijkt als er een mooie vrouw binnen komt  

 
SARDIENTJE  

visje zonder kop dat in olie leeft  
 

GEHEIM  
informatie die men slechts aan een persoon per keer doorgeeft  

 
SNOBISME  

zaken kopen die men niet graag ziet  

met geld dat men niet heeft om indruk te maken  

op mensen die men niet mag.  
 

SYNONIEM  
woord dat men gebruikt in de plaats van een ander  

waarvan men de schrijfwijze niet kent  
 

GROEPSWERK  
mogelijkheid om fouten op de rug van een ander te schuiven  

 
VEDETTE  

persoon die zijn hele leven hard werkt om bekend te geraken  

en dan een donkere bril opzet om niet herkend te worden  

BANKIER  
persoon die je een lening wil toestaan  

als je kan bewijzen dat je er geen nodig hebt  
 

SCOUT 
een kind dat gekleed is als een idioot  

                   en geleid wordt door een idioot die gekleed is als een kind  

 



                                Oost West Huizeke Best

 

- Enkele nieuwe vrijwilligers namen hun intrede in het Huizeke, zo gaat Jan mee 

met de koffiekar en vergezelt hij Colette hierbij. Dimitranka komt momenteel 

Myriam en Paul assisteren in het onthaal op woensdagmiddag, en als laatste 

startte Olivia op maandagmiddag als onthaalvrijwilliger. 

 

- De school ‘Onze Lieve Vrouw Hemelvaart’ kwam opnieuw helemaal uit 

Waregem met de trein, het Huizeke bevoorraden van koekjes, koffie en thee, 

deze worden verdeeld in het onthaal en in de voedselpakketten gestoken die 

bezoekers op de maaltijd van de laatste zondag van de maand meekrijgen. 

Waarvoor grote dank! 

- Ook een klas uit het Sint-Jan Berchmanscollege bracht het Huizeke een 

bezoek met ingezamelde koekjes, thee en andere droge voeding, vrijwilliger 

Henri Salberter stond hen te woord. 

 

- Heel vaak werd er over gespeculeerd, maar nu was het 

dan zo eindelijk zo ver. In de nacht van 6 mei werden 3 

kanariepietjes geboren in de volière van het Huizeke. Een 

naam hebben ze nog niet, wie ideeën heeft mag ze steeds 

opsturen naar de redactie van het Huizeke. 

  



                            Regelmatig terugkerende activiteit 
 
Onthaal 
Voor allen die willen kennismaken, buurtbewoners en sympathisanten. Elke maandag-, woensdag-, 
donderdag- en vrijdagnamiddag van 14u tot 18u. 

 
Eetmaal op de laatste zondag van de maand 
Op voorhand inschrijven (€ 2) aan het onthaal. 

Schepencollege 
Op de laatste woensdag van de maand om 10u30. 
 
Kunst Onder Dak 
 Kunst onder dak stelt voor:  Etat de lieux, tentoonstelling van Peter Kalmus en Tomas Werner, deze 
tentoonstelling loopt nog tot 28 mei  in het Huizeke. 
 
Les Amis du vieux Marché stellen  hun foto’s en poëzie ten toon in het Huizeke van 30 mei tot 27 juni 
2014.  
                                                                                                                        
Vrouwengroep 

Elke dinsdag van de maand, alternerend wandelen en koken.  Inschrijven bij Maison Médicale des 

Marolles (02/511.31.54).  Vragen naar Sylvie of Bénédicte. 

Nederlandse les 

Elke donderdag (behalve schoolvakanties) van 10u tot 12u in ’t Huizeke – Gratis. 

In samenwerking met Brusselleer.     

Oudergroep project Armoede en Onderwijs 

Elke eerste dinsdag  van de maand.  Meer info in ’t Huizeke bij Ann  

!!! Financiële steun !!! 

Heel wat activiteiten, projecten, verbouwingen, enz. .. zouden wij niet kunnen 
realiseren zonder uw giften : 

 Zonder fiscaal attest op het rekeningnummer 001-1587099-61   

      (IBAN : BE62 0011 5870 9961) van de Vrienden van het Huizeke, 

 Vossenplein 23, 1000 Brussel    

     met fiscaal attest  IBAN: BE95 6524 8038 0458, Netwerk tegen Armoede, 

Vooruitgangstraat 323, bus 6 – 1030 Brussel met de vermelding “projectnr° 306- 

Vrienden van het Huizeke 


