
 





                                                     Voorwoord 

 

Het wordt een hete herfst... Ik hoorde het al vaak zeggen, niet in het minst door de 

vakbonden. 

Maar ook dichterbij gebeurt er heel wat. 

Binnen het CAW Brussel legde de directeur zijn mandaat neer. De fusie loopt helemaal niet 

van een leien dakje zo blijkt. Welke gevolgen dit heeft voor de werking, en ook voor ons 

stukje CAW, zal nog blijken. 

Binnen het Netwerk Tegen Armoede is er eveneens ongenoegen. We citeren: 

In 2015 zal het Netwerk tegen Armoede het met drie personeelsleden minder moeten doen. 

Minister Vandeurzen bespaart bij het Netwerk tegen Armoede ongeveer 1 % op het 

algemene budget van armoedeverenigingen en het Netwerk tegen Armoede samen. Enkele 

projecten lopen ten einde en daarnaast zijn er bij de coördinerend minister 

armoedebestrijding Homans voorlopig geen vooruitzichten dat zij, net zoals haar 

voorgangers, zal investeren in de dialoog met mensen in armoede via het Netwerk tegen 

Armoede. “Nochtans is uitgerekend nu overleg met mensen in armoede en de uitvoering van 

een armoedetoets van cruciaal belang. Er dreigen immers heel wat besparingen kwetsbare 

mensen te gaan treffen en anderzijds komen ook heel belangrijke bevoegdheden met impact 

in armoedebestrijding via de staatshervorming naar Vlaanderen,” zegt Frederic 

Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede. “Bovendien stelt het 

regeerakkoord heel duidelijk de werking van een armoedetoets en de betrokkenheid van 

mensen in armoede bij het beleid voorop. Ook de maximale inzet voor armoedebestrijding 

van bevoegdheden die via de staatshervorming overkomen staat in het regeerakkoord. Wij 

blijven ook wachten op de uitwerking van sociale correcties bij de aangekondigde 

besparingen.” 

Het Netwerk tegen Armoede tekent dan ook stevig protest aan tegen de besparing en het 

niet investeren in armoedebestrijding. Deze Vlaamse Regering moet de omgekeerde weg 

kiezen en investeren in armoedebestrijding: in structurele maatregelen zoals bijvoorbeeld een 

versnelling van de bouw van sociale woningen, in een structurele dialoog met mensen in 

armoede via onder meer een armoedetoets, maar ook in bijkomende middelen voor 

armoedeverenigingen. Zij krijgen immers de voorbije jaren al meer en meer mensen over de 

vloer, ook specifieke doelgroepen als mensen zonder papieren en mensen met psychische en 

mentale problemen. Zij krijgen ook dagelijks meer vragen van organisaties en dienstverleners 

die advies en ondersteuning inroepen om te werken met deze kwetsbare groepen en hun 

moeilijke toegang tot grondrechten en dienstverlening. 

  



Een eerste overleg met de coördinerend minister armoedebestrijding Homans is pas 

donderdag gepland. ‘Wij betreuren dat dit pas drie maanden na haar aantreden plaatsvindt, 

op een moment dat de beleidsnota’s binnen de Vlaamse Regering zo goed als afgerond zijn,’ 

aldus Vanhauwaert. ‘De ongerustheid over de maatregelen die de Vlaamse Regering neemt, 

is bij mensen in armoede heel groot. Het is de taak van de minister van Armoedebestrijding 

om deze te beluisteren, alternatieven te bekijken en collega-ministers tot actie aan te zetten. 

Hopelijk kan vanaf donderdag de inspraak van mensen in armoede aan het Vlaamse beleid 

een duidelijke start nemen.’ 

 

 Tot slot een fraaie column om af te ronden: 

 

 

Hulpverlener (m/v) gezocht 

Met duizenden zijn ze, de 
maatschappelijk en 
sociaal werkers die zich 
dagdagelijks vanuit een 
onbegrensd engagement 
inzetten voor hen die, 
door bepaalde 
omstandigheden en eigen 
aan de risico's van leven, 
hulp en steun nodig 
hebben om ongevalvrij de 
weg te vervolgen of de 
scherpe bocht van de 
nieuwe ingeslagen weg 
veilig te kunnen nemen. 
Het is vanuit dat sterke 
engagement en zelfs 
blind vertrouwen in de 
goedheid van een 
geciviliseerde 
samenleving, dat een 
adolescent kiest voor de 
bachelor- of 
masteropleiding. De 
keuze is geenszins voor 
het geld en al zeker niet 
voor de roem. 
Standbeelden worden in 
deze sector zelden of 
nooit gegoten en gezet. 

De noden zijn hoog, de 
vraag naar sociale 
hulpverlening is amper bij 
te houden. Het blijft die 
hulpkreet uit de 
samenleving die met een 
onweerstaanbare roep de 
adolescent naar de aula 
lokt. Daar zal de 
maatschappelijk of 
sociaal werker in spe 
onder meer actief leren 
luisteren om concrete 
hulpvragen te destilleren 
uit het emotionele relaas 
van mensen die 
schreeuwen om geholpen 
te worden. Daar, in de 
aula, gelooft onze 
toekomstige hulpverlener 
rotsvast in het feit dat 
binnen enkele jaren 
"mensen helpen" zijn of 
haar professionele 
levenstaak zal zijn.  

Het zijn geen 
wereldvreemde dromers 
die de non-profitsector 
opzoeken om gevolg te 

geven aan hun idealen. 
Enkel huiveren ze van 
woorden als 
"hangmatten" en 
begrippen als "profiteurs 
van het systeem", die ze 
dagdagelijks horen in 
afgeluisterde gesprekken 
op de bus of tram. Het 
zijn mensen die zich de 
miserie van anderen wel 
aantrekken en niet met 
stevige tred, kop in de 
grond, slechts de lijn van 
hun eigen leven volgen. 

Ontnuchtering 

Met een koffertje vol 
vaardigheden en kennis, 
maar vooral vol goede 
moed en hoop, gaat de 
pas afgestudeerde aan de 
slag. Hij of zij zal de strijd 
aanbinden tegen 
armoede en een 
antwoord bieden aan 
sociaal-emotionele 
hulpvragen allerhande. 
Het profiel van een 



maatschappelijk 
hulpverlener laat er geen 
twijfel over bestaan: 
behulpzaam, empathisch, 
sociaal aangelegd en 
bereid andere mensen te 
helpen. Check! 

Boekhouders verwachten 
dat ze met cijfers te 
maken zullen hebben die 
ze in kolommen moeten 
plaatsen, advocaten dat 
ze al pleitend de 
belangen van hun cliënt 
kunnen verdedigen, 
dokters dat ze met het 
diagnosticeren en 
behandelen mensen 
verlossen van hun 
kwalen, leerkrachten dat 
ze door middel van 
lesgeven kennis en 
vaardigheden overdragen 
en aanleren. 
Hulpverleners 
verwachten dat ze 
mensen zullen helpen 
teneinde hun 
levensomstandigheden te 
verbeteren. Klaar! 

Wat de hulpverlener niet 
verwacht, maar waar hij 
of zij wel meer en meer 
mee geconfronteerd 
wordt, zijn termen als 
"efficiëntieparameters" 
en "targets". "Quota" zijn 
denkbaar als het over 
vissen gaat, maar heel 
wat minder als het over 
mensen gaat. Niet enkel 
de terminologie wordt uit 
het managementjargon 
weggeplukt, ook de 
werkwijze vindt vlotjes 

zijn weg naar de sociale 
hulpverlening. Een strikte 
timing van 15 minuten 
per cliënt, of de 
organisatie dreigt duiten 
te verliezen uit de 
werkingsenveloppe, 
bezettingsgraden van 120 
procent om de 
wachtlijsten weg te 
werken zonder dat de 
organisatie daar een 
eurocent meer voor 
krijgt. Elk woord dat 
tussen jou en de hulp- of 
zorgbehoevende 
gewisseld wordt asap 
online registreren aub, of 
je zal niet kunnen 
aantonen nuttig en zinvol 
werk te verrichten. En 
dan is het bye bye 
subsidies.  

Op de vingers tikken en 

getikt worden 

En ook dit. Overal ten 
Vlaamse velde joeg een 
nieuwe wind. En met de 
wind kwam een nieuwe 
orde mee die zich vlotjes 
in meerdere steden en 
gemeentes wist te 
installeren. Daar waar 
vroeger de 
maatschappelijk werker 
van een OCMW of 
gelieerde organisatie 
actief op zoek moest naar 
armoede, moet hij/zij nu 
een speurneus 
ontwikkelen voor fraude. 
Het is bon ton om te 
kunnen uitpakken met 
het aantal betrapte 
bedriegers van het 

systeem. Het lijkt er zelfs 
op dat hoe minder de 
overheid aan sociale 
hulpverlening moet 
uitgeven, hoe geslaagder 
het beleid door de 
makers geëvalueerd 
wordt. Dat het kind met 
het badwater 
weggegooid wordt, zal 
men nooit uit de tabellen 
van de boekhouders 
kunnen deduceren.  

De nieuwe 
"bedrijfscultuur" zorgt 
ervoor dat drempels tot 
hulpverlening niet slechts 
een beetje hoger worden, 
maar uitgroeien tot heuse 
stadswallen. Aan de 
poorten wordt nog net 
niet "schild of vriend" 
gevraagd om toegang tot 
de stad te verlenen. Dit 
om aan te tonen dat het 
strikt toepassen van de 
taalwet in de 
hulpverlening mensen 
uitsluit en afstoot, in 
plaats van omarmt en 
helpt. Maatschappelijk en 
sociaal werkers met het 
hart op de juiste plaats 
vegen vierkant hun 
voeten aan dergelijke 
absurde regels, omdat 
het geen redenen zijn om 
hulp te weigeren. Maar 
de nieuwe orde tikt 
onverbiddelijk hard op de 
vingers.  

Burn-out 

De idealen laten varen of 
bijstellen is een bijna 



onmogelijke taak voor 
iemand die uit een sterk 
sociaal engagement voor 
een opleiding en, in het 
verlengde daarvan, een 
job koos. Onvermijdelijk 
steekt dan frustratie de 
kop op. Naast frustratie 
zijn een hogere werkdruk 
en werklast de 
ingrediënten van de 
explosieve cocktail "burn-
out". Met de garantie op 
een strike.  

Wanneer mensen cijfers 
worden, cijfers uitgedrukt 
worden in euro's, en die 
euro's in de kolom van de 
kosten terechtkomen, 
dan breekt bij heel wat 
maatschappelijk of 
sociaal werkers de 
wilskracht om voor hun 
idealen te vechten. De 
overgebleven 
hardnekkige en 
aanklampende 
doorzetters krijgen te 
horen dat zij en hun, 

nooit vervangen, 
opgebrande bedlegerige 
collegae er een boeltje 
van maken en de 
objectief meetbare 
targets en quota niet 
gehaald worden. Dan 
gaat ook voor hen 
onverbiddelijk het licht 
uit. Zucht, de zachte 
sector is effectief 
bikkelhard geworden. 
Zowel voor de 
hulpbehoevenden als 
voor de professionals.  

 

Niels De Rudder is columnist en opiniemaker en coördinator permanentie BUSO type 3. 
Ingmar Baeyens is maatschappelijk werker.  

Kris 

  



 

 



                                     Kunst onder Dak  

 

Voor de tweede maal op rij ontvingen we een West – Afrikaanse 

kunstenaar in het Huizeke. Baminla Timothée Lambony groeide 

op in Togo, is negenentwintig,  reeds schilder, danser en acteur. 

 

 

 

k ben geboren in Togo 

in 1985. Op mijn 15de 

wist ik dat ik het leven 

als kunstenaar wou 

doorgaan en volgde een 

opleiding reclame van 3 

jaar in Lomé de hoofdstad 

van Togo. In deze 

opleiding leerden we ook 

schilderkunst aan, zo 

startte ik met het 

schilderen van portretten 

en landschappen. 

Tijdens mijn studies 

begon ik reeds wat te 

exposeren in Lomé als 

beeldend kunstenaar. 

Even later kreeg ik de 

kans om in Ouagadougou, 

de hoofdstad van Burkina 

Faso, deel te nemen aan 

verschillende 

kunstevenementen, zoals 

the international Art and 

Craft Fair van 

Ouagadougou (SIAO). 

Voor deze laatste kocht ik 

een houten stand en 

exposeerde er mijn 

schilderijen.  Het is een 

internationaal festival 

waar mensen van over de 

hele wereld bijeenkomen. 

Ouagadougou is 

trouwens heel gekend als 

kunststad.  

Ik voelde al snel dat ik me 

niet wou beperken tot 

schilderen. Ik begon 

ballet te dansen en al 

gauw, danste ik voor een  

Togolese balletgroep. 

“Tchamba”. We reisden 

met Tchamba door 

Europa. Zo was ik in 

Spanje met de groep.  

Sinds 2011 ben ik in 

België, ik wou graag als 

artiest doorbreken in 

Europa, en zocht daarom 

het centrum van Europa, 

Brussel op, ook met het 

idee om als artiest verder 

te blijven groeien, leek 

Brussel me de ideale 

plaats.  

Dit jaar trad ik op met 

een Togolese 

folkloristische groep La 

Cie Tahoungan in het 

festival Esperanzah.  

Daarnaast hou ik ook van 

theater spelen. Ik ben 

acteur bij 

theatergezelschap 

FORCITI’A  in de Markten, 

het is een sociaal artistiek 

project van HOBO1, en 

ook bij La compagnie 

Ebulition.  

Mijn doel in het leven is 

om van mijn kunst te 

kunnen leven, verder te 

blijven dansen, schilderen 

en theater te spelen.  

                                                    
1
 Hobo is een dagcentrum voor 

thuislozen in Brussel. Ze 
bieden o.a. een zinvolle 
dagbesteding en 
trajectbegeleiding aan.  

I 



Maar het is niet 

gemakkelijk, je wordt 

steeds als vreemdeling 

bestempeld, het maakt 

het moeilijker om deuren 

te openen. Mensen 

verwachten ook van je 

dat je een bepaalde stijl 

hebt, omwille van je 

afkomst. In het begin 

schilderde ik ook wel de 

typische waterdraagsters, 

of typische Afrikaanse 

taferelen, maar ik 

evolueer steeds in mijn 

werk, je kunt niet 

hetzelfde blijven 

schilderen. 

 

Ik gebruik veel oker, dat is 

voor mij Afrika. Afrika zit 

steeds wel ergens in mijn 

werk vervat.  

 

Mijn inspiratie komt uit 

verschillende bronnen: 

uit kranten, van op straat,  

uit een zin… Timothée 

wijst één van zijn 

schilderijen aan, een 

gehurkte naakte zwarte 

vrouw.  Kijk, dit werk bijv. 

een vriend liet me een 

artikel lezen over 

lesbische vrouwen in 

Zuid-Afrika. Ik las het 

artikel en startte meteen 

met het schilderen van dit 

werk.  

 

  



                                       Lekker en gezond  

 

Bij donker en kouder wordende dagen is een heet dampende ovenschotel of stoofpotje een 

verademing. Voor deze uitgave van “Lekker en gezond” koken we een ovenschotel met 

gehakt. De kostprijs voor dit gerecht voor 4 personen bedraagt 4 à 5 euro.  

 

Ovenschotel met gehakt2  

 

 

Ingrediënten voor 4 personen 

 1 kg aardappelen  
 zachte boter  
 nootmuskaat  
 scheutje melk 
 0.5 kg wortelen, geschild en in blokjes gesneden  
 400 gr diepvrieserwtjes  
 1 ajuin, fijngesnipperd  
 0.5 kg gehakt  
 20 cl water  
 klont boter  
 peper en zout 

 

 

  

                                                           

2
 http://www.budgetkoken.be/ovenschotels/ovenschotel-met-gehakt.php 

 



Bereiding 

Verwarm de oven voor op 200°C.  

Kook de aardappelen gaar, giet af en pureer ze. Breng op smaak met zachte boter + scheutje 
melk + nootmuskaat + peper en zout. 

Kook de blokjes wortel beetgaar. 

Kook de erwtjes 5 minuten in kokend water. 

Verhit een klont boter in een pan en stoof hierin de ajuin glazig. Doe er het gehakt bij en bak 
rul. Giet 20 cl water bij het rulgebakken gehakt, breng aan de kook en dik in met bindmiddel 
voor donkere sauzen. Kruid met peper en zout. 

Bedek een ovenschotel met gehakt + erwtjes en wortelen + een laag aardappelpuree. 

Zet de ovenschotel 20 minuten in de oven 

 

Appelstrudel3 (prijscategorie +- €3) 

 

Ingrediënten voor 4 personen 

 2 rolletjes bladerdeeg 
 2 appels (jonagold) 
 2 eetlepels amandelpoeder 
 1 eetlepel rozijntjes 
 1/2 koffielepel gemalen kaneel 
 2 eetlepels suiker  
 1 eetlepel vanillesuiker  
 boter 
 vloeibare boter 

                                                           
3
 http://www.budgetkoken.be 



Bereiding 

Belangrijk : appelstrudel is het lekkerst lauw, begin dus niet te vroeg met het bakken van de 
strudel.  

Schil de appels, verwijder het klokkenhuis en snij in kleine stukjes.  

Doe enkele eetlepels water in een steelpan, doe de stukjes appel + rozijntjes erbij en kook 5 
minuten op een zacht vuurtje. Giet het braadvocht af. 

Meng de stukjes appel + rozijntjes + amandelpoeder + suiker + kaneel. 

Verwarm de oven voor op 180°C. 

Beboter een taartvorm van ongeveer 24 cm diameter met bladerdeeg.  Knip het teveel aan 
bladerdeeg weg. 

Schep hierop het appelmengsel en dek af met het 2de rolletje bladerdeeg. Knip het teveel 
aan bladerdeeg weg en druk de 2 laagjes bladerdeeg aan de rand wat samen. 

Bestrijk het bladerdeeg met vloeibare boter.  

Bak de appelstrudel 35 à 40 minuten in de oven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Schepencollege 

 

In heel wat uitgaves van “ ’t Huizeke” hebben we het over het Schepencollege. Vaak hoor ik 

echter de reactie van mensen “hoezo een Schepencollege in het Huizeke?” Ik geef toe, het 

klinkt verwarrend, misschien zelfs vreemd. Hoog tijd dus om nog eens “ons Schepencollege” 

van naderbij te bekijken. Vrijwilliger Paul, die al een 7- tal jaar Schepen is  in desbetreffende 

Schepencollege brengt verslag uit.  

Op woensdag 27 augustus vergaderde het 

Schepencollege om 10.30 (zoals elke 

maand) om een negental agendapunten te 

bespreken. Op de agenda staan  

 

onderwerpen als het oudejaarsfeest, 

sinterklaasfeest, de jaarlijkse 

opendeurdag, of de jaarlijkse daguitstap. 

Het is het Schepencollege dat deze 

activiteiten vorm geeft, en bepaalt wat er 

zal gebeuren, en door wie dit aangepakt 

wordt.  Ook het aanbod van drankjes en 

versnaperingen tijdens het onthaal en de 

prijs ervan, wordt door het 

Schepencollege vastgelegd. Hiernaast 

bepaalt het Schepencollege het 

huishoudelijk reglement van het onthaal 

en waakt over de naleving ervan.  

Ook trachten we vrijwilligersvormingen in 

te plannen en reiken hiervoor thema’s 

aan. 

 

Van bij het ontstaan van het Huizeke werd 

reeds gezocht naar een werking waar de 

wijkbewoners en bezoekers centraal 

staan. Om hun stem zoveel mogelijk te 

laten horen, werd gekozen voor een 

wijkraad die Schepencollege genoemd 

wordt. 

Elke bezoeker die (min of meer) de 

Nederlandse taal machtig is, kan lid 

worden van dit Schepencollege, dat 

instaat voor het dagelijks bestuur van het 

Huizeke. 

 

 

 



                                                 Vrijwilligersfeest 

Naast een vrijwilligersverwendag die doorgaat in de week van de vrijwilliger in maart, 

danken we onze vrijwilligers jaarlijks in de maand september met een avondfeest en een 

leuke ontspannende activiteit tijdens de namiddag. Wat deze activiteit inhoudt… tja dat blijft 

steeds geheim tot op de dag zelf. Dit jaar was dit niet anders. 

Op zaterdag 13 september werden alle vrijwilligers verwacht om 14u in het Huizeke. We 

verdeelden hen meteen in groepjes voor een fotozoektocht door de Marollen met als thema 

‘Marollen-Sociaal’ (zie foto’s). Een fotozoektocht  die medewerker Andy en Bert in elkaar 

knutselden. In de late namiddag schonken we een niet-alcoholisch aperitief uit.  Met 

hetzelfde thema ‘Marollen –Sociaal’ ging kok Albert de Cree, tevens vrijwilliger voor het 

Huizeke, aan de slag voor het bereiden van alweer een heerlijke maaltijd. Het resultaat was 

een armen-maaltijd anno 1920-1950, maar dan in een super-de luxe jasje gegoten. Brusselse 

ettekeis, haringen en miserabelen maakten o.a. deel uit van het menu.  

 

Graag sta ik nog even stil bij ‘ vrijwilliger in het Huizeke’. 

                       Op dit moment telt Vrienden van het Huizeke 55  vrijwilligers. 
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Inderdaad wie goed kan tellen komt niet aan 55 maar 76. Dit klopt, maar komt doordat        

verschillende vrijwilligers ook verschillende taken op zich nemen. 

Zo is Erik Desschans bijv. niet enkel onthaalmedewerker, maar ook actief als gids in de 

Marollen bij bezoeken van scholen en andere organisaties, hij zetelt in de Raad van bestuur, 

is Laatste zondagmedewerker en neemt bovendien ook maandelijks deel aan het 

schepencollege.  

Een ander voorbeeld is Fernando Vandunem, hij begon vorig jaar als onthaalmedewerker 

maar werkt ondertussen ook mee als huiswerkbegeleider, en is medewerker bij de Laatste 

zondag ploeg.  

 

Zoals u kunt zien worden we net iets meer door mannelijke vrijwilligers vertegenwoordigd 

dan vrouwelijke, ( geen nood, dit compenseren we met extra girlpower in het team van 

medewerkers. ;-) ) 



Onthaalvrijwilligster An-Sofie De Weer is met haar 26 jaar de jongste vrijwilligster, Christian 

Boone, is met zijn 84 lentes de oudste vrijwilliger van het Huizeke, Christian maakt deel uit 

van de oudergroep en helpt kinderen bij het leren lezen. 

 



                              Vijf boeiende dagen in’t Huizeke 

    

Toen ik aan mijn sociale stage begon, wist 

ik echt niet aan wat ik me moest 

verwachten. Uit de verschillende sociale 

organisaties die ons werden aangeboden, 

was t’ Huizeke één van mijn voorkeuren. 

De eerste dag kreeg ik een uitgebreide 

uitleg door Lara over de filosofie en de 

werking van ’t Huizeke. In de middag werd 

ik ook door de andere mensen die hier 

werken goed onthaald. Van 14 tot 18 uur 

leerde ik dan ook de mensen die bijna 

dagelijks naar ’t Huizeke komen kennen. In 

het begin was het misschien wat 

onwennig omdat ik nog nooit naar een 

dergelijk buurthuis was gekomen en niet 

wist aan wat ik me moest verwachten. 

Maar al snel raakte ik aan de praat met 

verschillende mensen. Dit ging van 

gewone alledaagse praatjes tot het 

vertellen van wat ze meemaken in hun 

leven.  

Dinsdag en woensdag heb ik wat 

voorbereidend werk gedaan voor een spel 

en nog wat dingen. Op donderdag volgde 

ik de Nederlandse les vol met 

enthousiaste leerlingen en stond ik met 

Colette en de koffiekar aan de 

Brigittinenkerk.  

Wat ik vooral zo heb geapprecieerd aan 

deze week is dat je na amper vijf dagen 

sommige mensen al goed leert kennen en 

meteen wordt aanvaard. Ondanks dat de 

mensen het hier niet altijd even 

gemakkelijk hebben, vind ik het heel 

warme mensen met een boeiend 

levensverhaal. 

Als ik denk aan de sympathieke mensen 

die hier werken, de vrijwilligers die me ook 

echt één voor één super goed hebben 

verwelkomd en de mensen die naar ’t 

Huizeke komen en waarmee ik vijf leuke 

dagen heb beleefd, kan ik deze week zeker 

als een zeer positieve en leerrijke ervaring 

beschrijven. Ik ben zeer dankbaar dat ik 

eens heb mogen zien hoe het er hier aan 

toe gaat en de mensen een beetje te leren 

kennen, dank u wel allemaal!         

  



                         Aan het woord in het Huizeke              

 

12 september bel ik Louis-Jean op. Als langst zetelend lid van het Schepencollege, vraag ik 

hem, in het kader van het artikel “Schepencollege” om een interview af te nemen over zijn 

ervaringen met desbetreffende.  

Na het ophalen van herinneringen aan spilfiguren uit de beginjaren van het Huizeke als 

Philomène, Jan Bulens, Henri Salberter, komt Louis toe op zijn eigen leven.  

 

 

Mijn eerste keer hier in ’t 

Huizeke was dankzij Henri 

Salberter. Hij zei me: 

“Louis-Jean, het Huizeke 

dat staat open voor 

alleman”.  Zo ben ik hier 

beland.  

Ik ben geboren op 8 

september 1946 te 

Mechelen. In 1947 

werden de huizen in 

Mechelen te duur, mijn 

moeder is naar hier 

gekomen met mijn 

grootmoeder en nonkels, 

en haar 19 kinderen. Mijn 

moeder sliep met ons op 

karton in de straat. Onder 

de auto’s die pas 

gestationeerd waren  

probeerden we ons warm 

te houden. In ons gezin 

waren we met 2 jongens, 

en 17 meisjes. Wij dragen 

allemaal de naam van de 

man met wie ze wettelijk 

getrouwd was. Hoewel 

we niet allemaal van 

dezelfde vader kwamen.  

Mijn vader heb ik nooit 

gekend.  

Later gingen we met mijn 

moeder in Molenbeek 

wonen. 

Als volwassene belandde 

ik terug op straat, ik sliep 

op een karton op de 

avenue Fonsny. Ik raakte 

snel verslaafd aan 

alcohol. Ik denk vaak dat 

ik mijn drankverslaving 

van mijn vader geërfd 

heb.  

Op een dag passeerde er 

een man, hij zei: “maar ik 

ken je nog van toen jij 

klein was.” Jean-Pol 

Karton was zijn naam. Hij 

zei me ook: “op straat 

slapen: dat kan toch 

niet.” Zo ging ik bij hem 

wonen in zijn 

appartementje in de 

Samaritanessestraat.  

In 1989 kregen we de 

boodschap dat we er 

buiten moesten, de wijk 

ging gerenoveerd 

worden, 12 huizen 

werden onbewoonbaar 

verklaard, maar wij 

wilden in onze wijk 

blijven.  Voor ons was er 

geen plaats meer. 

 

We hebben ons niet 

zomaar laten doen, en op 

14 juni sliepen we op 

matrassen op straat, één 

maand hebben we daar 

buiten gelegen. 

Uiteindelijk plooiden ze 



en mochten we er blijven. 

Ik noem het nog steeds 

een grote overwinning, 

onze matrassenoperatie.  

 

Voorbij de 30 leerde ik 

Bertha kennen. Bertha 

heeft ook veel honger en 

miserie gekend. Ze was 

geboren in Kerksken in 

Oost-Vlaanderen.  Haar 

ex-vent was van 

Denderleeuw. Zij was 13 

jaar ouder dan mij, en 

had reeds kinderen.  Ze 

had 4 zonen, Gust, Henri, 

Gabriël en Jefke. We 

trouwden op 25 oktober 

1980. Ik werd na een tijd 

als het ware hun vader. 

Als je een boom uittrekt 

dan neem je niet enkel de 

kruin, maar ook de stam 

en de wortels erbij.  

Kort na ons huwelijk 

werden we lid van ATD- 

de vierde wereld. Bertha 

en ik zijn zelfs eens in 

Rome geweest met ATD. 

 

Op een dag zei Bertha me 

- het was de 5de augustus 

van 1989, dat herinner ik 

me nog goed - “als je niet 

stopt met drinken dan 

vlieg je buiten”. Op dat 

moment was ik een fles 

wijn aan het leegdrinken, 

ik pakte de fles en smeet 

die stuk tegen de muur. 

Daarna heb ik geen 

druppel alcohol meer 

aangeraakt, tot op de dag 

van vandaag. 

In 1990 stichtten we ‘la 

commaunité de la rue de 

la Samaritaine’. Er was 

een dokter die met 

planten werkte in het 

bestuur. Ik heb 10 jaar in 

La Samaritaine gewerkt 

als vicepresident samen 

met Geneviève 

Oldenhove. 

Bertha en ik kwamen 

samen met mijn moeder, 

steeds naar het Huizeke 

nadat we klaar waren in 

La Samaritaine. Bertha 

breide steeds lapjes, die 

dan een groot deken 

moesten worden. Die 

dekens verkocht ze 

daarna voor 5 Belgische 

franken.  

Een 8-tal jaar geleden 

stierf Bertha. Bertha werd 

door het OCMW van 

Brussel begraven. Ze 

werd begraven als een 

arme vrouw. We 

mochten geen bloemen 

pakken, niks. Toen ze 

stierf wou ik meespringen 

in de put, Gust en mijn 

schoonbroer hielden me 

tegen. Ik wou ook 

sterven. Er was veel volk 

op haar begrafenis, zelfs 

mensen die ik niet kende, 

ook veel mensen van ATD 

de vierde wereld van 

Antwerpen en Oost-

Vlaanderen.  

Vandaag ben ik nog 

steeds lid van ATD de 

vierde wereld en ik ben 

ook al meer dan 10 jaar 

lid van het 

Schepencollege hier in 

het Huizeke.  

 

Noot: Van 12 december 

tot 12 januari stelt Louis-

Jean foto’s van eigen 

leven tentoon in Vrienden 

van het Huizeke.



                                           Opendeurdag 

 

5 oktober 2014: Open Bedrijvendag, niet enkel bedrijven openden hun deuren, 

ook Vrienden van het Huizeke zette haar deuren en ramen wagenwijd open, 

voor onze trouwe en minder trouwe bezoekers maar ook voor alle 

geïnteresseerden of nieuwsgierigen. Op deze dag proberen we naast onze 

werking in de verf te zetten en middelen voor onze eigen werking en projecten 

in te zamelen, alsook Welzijnszorg te steunen via een Soep op de Stoepactie. 

Onthaalvrijwilligster Myriam brengt verslag uit.  

 

Op zondag 5 oktober was het 

opendeurdag in ‘t Huizeke, en ik ben 

niet alleen gaan helpen, ik heb ook 

mijn bakker mee gepakt!!! 

Ja, ja mijn persoonlijke bakker 

Luc!!!!, want die kan zo een lekkere 

pannenkoeken bakken dus terwijl hij 

zijn pannen aan het klaar zetten was 

ben ik gaan helpen buiten in de tent 

met de soep op de stoep!!! 

Eerst hadden we niet zo veel volk, 

maar na de middag is dat zeer vlot 

gegaan. Het onthaal was dan open 

en er was lekkere taart met een 

kopje koffie. 

Er was maar één probleemke en dat 

was wat kiezen we??? 

soep?pannenkoek?of taart? 

Voor mij geen vraag, want ik heb 

van alles wat geproefd. 

Later in de namiddag was er ook de 

dierenzegening en nee, mijne ras- 

hond was er niet !!! Mijn bolleke is 

al een dagje ouder, dus heb ik hem 

thuis gelaten!!!! 

Zo, da is het zo wat, en zoals ieder 

jaar was het heel gezellig en ben ik 

met een vol buikje maar ook met 

een goed gevoel naar huis gegaan. 

Ik hoop dat het voor jullie ook zo 

een fijne dag was als voor mij. 

Een dikke kus van de bomma, en 

pootje van da schoon rashondje 

Benneke, xxx 

  



  



                              Oost West Huizeke Best

Kopje koffie vrijwilligster Colette werd op 17 augustus 

overgrootmoeder van Louis  

 

 

 

 

 

Dit is wat de bomma doet als ze haar vrienden 

van het Huizeke mist… 

 

 

 

 

 In September startten 3 nieuwe vrijwilligers, die ons vrijwilligersteam 

voor de maaltijd van ‘de Laatste zondag’ komen versterken.  Het gaat om 

Jan De Vos, Willy Steppe en Roel Lievrouw. 

 

 Kristien De Wolf begeleidt sinds oktober op woensdagnamiddag de 

kinderen bij het maken van hun huiswerk.   

 

 Johnny Vandenbrande, broer van Luc Vandenbrande is half oktober 

overleden, onze steun gaat uit naar Luc, familie en vrienden van Johnny.   



                                              Wijsheden 

                                                                         

KAPITALIST  
     persoon die vanuit zijn kantoor met airco 

 in een wagen met airco 
naar zijn club met airco 

 rijdt om daar in de sauna te gaan  
 

DANS  
verticale frustratie van een horizontaal verlangen  

 
ECONOMIST  

expert die morgen zal weten waarom vandaag niet uitgekomen is wat hij gisteren voorspeld 
heeft  

 
GEMAKKELIJK  

wordt gezegd van een vrouw die de zedelijkheid van een man heeft  
 

GYNAECOLOOG 
persoon die op een plaats werkt waar anderen zich amuseren  

 
HOOFDPIJN  

het door de vrouw meest gebruikte voorbehoedsmiddel  
 

HUWELIJK  
verbond dat twee personen toelaat problemen op te lossen die ze niet zouden gehad 

hebben als ze vrijgezel gebleven waren  
 

NYMFOMANE  
een vrouw de je enkel in de Grote Van Dale tegenkomt.  

 
ORTHODONTIST  

tovenaar die een deel van wat hij uit je zakken haalt in je mond steekt  
 

PESSIMIST  
optimist met ervaring 

BABY-SITTER  
jongeling die zich moet gedragen als een volwassene  

opdat de volwassenen zouden kunnen uitgaan  
en zich gedragen als jongelingen  

  



                        Regelmatig terugkerende activiteiten 
 
Onthaal 
Voor allen die willen kennismaken, buurtbewoners en sympathisanten. Elke maandag-, woensdag-, 
donderdag- en vrijdagnamiddag van 14u tot 18u. 

 
Eetmaal op de laatste zondag van de maand 
Op voorhand inschrijven (€ 2) aan het onthaal. 

Schepencollege 
Op de laatste woensdag van de maand om 10u30. 
 
Kunst Onder Dak 
 Kunst onder dak stelt voor:  portretten van Joke van Vlijmen,  vernissage vrijdag  21 november  om 
14u in Vrienden van het Huizeke 
                                                                                                                     
Vrouwengroep 

Elke dinsdag van de maand, alternerend wandelen en koken.  Inschrijven bij Maison Médicale des 

Marolles (02/511.31.54).  Vragen naar Sylvie of Bénédicte. 

Nederlandse les 

Elke donderdag (behalve schoolvakanties) van 10u tot 12u in ’t Huizeke – Gratis. 

In samenwerking met Brusselleer.     

Oudergroep project  Armoede en Onderwijs 

Elke eerste dinsdag  van de maand.  Meer info in ’t Huizeke bij Ann  

!!! Financiële steun !!! 

Heel wat activiteiten, projecten, verbouwingen, enz. .. zouden wij niet kunnen 
realiseren zonder uw giften : 

 Zonder fiscaal attest op het rekeningnummer 001-1587099-61   

      (IBAN : BE62 0011 5870 9961) van de Vrienden van het Huizeke, 

 Vossenplein 23, 1000 Brussel    

     met fiscaal attest  IBAN: BE95 6524 8038 0458, Netwerk tegen Armoede, 

Vooruitgangstraat 323, bus 6 – 1030 Brussel met de vermelding  “projectnr° 306- 

Vrienden van het Huizeke 


