kruisteken zoals in de kerk, vrijwilligers terug uit Spanje brachten den
vuistgroet, oude geleerden, die langzaam en stil zich bogen.
En de store arbeider ineens het uitsnikkende als ecn kind, en de kleine
jood der achterbuurten waarvan de ogen brahden, koortsachtig, in een
bleek aangezicht,
Wij hebben Hem begraven bij het licht der fakkels,
" Vaarwel mijn broder " werd gezongen door zachtmoedige stemmen.,
De oude Meester ging heen,
In onze harten zal Hij eeuwig leven...

Uit het Frans door Louis Piérard.

( Vertaald door J. Vandensteen,)

Het afsterven van de Patron E, Vandervelde heeft ons een grote leemte nage=

laten., Van de oude vooraanstaande garde blijft nog Louis Debroucker, de

denker en het geweten deF¥ par g ;hille Huysmans, de schalkse voorlichter,

en Debunne de store werker, met nog enkele voorlichters,,Destree, Brunet

Vanlangendonck Pr., Wouters, Bertrand, Zeddsgs(rBérffénd, Vader Anseele,

Danblon , Furnemon en zovele anderen zijn ons in de dood vearafgegaan, doch

blijven leven in de herinnering. Allen werden op speciale wijze, ebgen aan

de B.W.P., ten grave gedragen door de Socialissche jonge wachten, gevolg

door ouderen, De bejaarden sleurden zich soms door plassende regen en bijten-

de koude als bewijs van herkentelijkheid, tot de laatste rustplaats en met

hun schorre gebroken stemmen zongen zij met de jongeren het " Vaarwel mijn

Broder " ., Met de oude garde hadden zich reeds nieuwe krachten ontplooid,

die telkens de fakkel overnamen van een verdwenen kameraad.

Rollin, Spaak, Buset, Spinoy, Vermijlem, Van Acker, Leburton, Bracops, Messiaen

Van Eynde, Brunfaut, Delattre, Eekeleers, Pierard, voor Leuven Tielemans Fr. de .

nieuwe Leider en zovele anderen, waarborgen ons de toekomst van het Socialisme.
Wij staan in volle politieke strijd tegen de duistere machten. De oorlog

dreigt | Mobilisatie in Belgi®en Nederland ! Hitler's nazisoldaten bezetten

OostenrijkyTcheko=Slovakije, Zweden en Noorwegen, gaan maar steeds verder

verzekerd van de onmacht door ondermijning der geesten en de aarzeling van

de niet durvers der geallieerde.- Frankrijk en Polen komen met Hitler's

Duitsland in oorlog. Tegen Belgié en Holland veinst Hitler met zijn trawan-

ten deze niet man te vallen. Belgi€ bouwde zijn fameuse tot nietsdienende

ataleéﬂgg_hondarde bunkers, waarin onze linietroepen den doodstrijd zullen

moeten voeren tegen de overmacht der Duitsenazitroepen., Meermaals leven wi}j

in alerte tot eindelijk de gewone mensen in ons land denken dat wij de dans

zullen ontspringencssess



